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Hoop doet leven

In deze wereld waarin we ons (grote) zorgen maken is het
waarschijnlijk geen toeval dat de stichting Sire in het
nieuwe jaar gestart is met een nieuwe campagne: “Vind je
lichtpuntje en durf te hopen”. SIRE wil met haar campagnes
mensen aanzetten tot denken over kwesties die weinig tot
geen aandacht krijgen maar dit wel verdienen. Ook met
deze dus. Durven we nog te hopen?

In het programma Tijd voor Max op dinsdag 9 januari, was
Emma Pleeging te gast, zij promoveerde op een onderzoek
over hoop en gaf een toelichting op deze campagne.

Het was een prachtig gesprek dat ik u niet wil onthouden,
omdat zij mij raakte en ik dingen herkende in wat ze zei.

We leven in een tijd waarin mensen minder hoopvol zijn,
tenminste als het gaat over de maatschappelijke
ontwikkelingen: Oorlogen, polarisatie (mensen tegenover
i.p.v. naast elkaar), maar als we kijken naar onszelf dan
blijken we nog best hoopvol te zijn.

Maar dan wordt het interessant, want dan wordt de vraag
gesteld of hoop en optimisme hetzelfde zijn. Nee dus,
Optimisme is het idee dat alles wel goed komt,
onafhankelijk wat we er zelf aan (kunnen) doen. Bij hoop
gaat het juist om verlangen om iets te bereiken, te willen
en onzekerheid, we weten niet zeker of we het wel kunnen
bereiken. Logisch natuurlijk anders was het geen hoop
meer maar zekerheid.

Hoop zet je in tegenstelling tot optimisme ook aan om zelf
iets te doen, om zelf actie te ondernemen.

Dus eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om de wereld
een beetje mooier te maken, een beetje hopen kan al een
groot verschil maken. En het levert ook nog wat voor jezelf
op een  win-win situatie, want mensen die hoopvol zijn,
leven langer en zijn gelukkiger dan de mopperkonten
onder ons.
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En de tip van Emma om leren hoop te hebben zijn:
Nadenken over waar je hoop uit put, leren omgaan met
tegenslagen en als laatste een hele simpele, deel je
verhalen met de ander en wees vriendelijk tegen de
mensen op straat en in de winkel. Die ogenschijnlijk kleine
dingen, maken de wereld een beetje hoopvoller en mooier
voeg ik daar dan aan toe.

Ds. Raymond Poede

Kerkdiensten
11 februari 9.30 uur ds. R. Poede
6e na Epifanie Piet Alkema (organist)

Evert Hamminga (organist)
Gerrie (koster)

14 februari  19.30 uur Avondgebed (A. Ufkens)

18 februari 9.30 uur pastor T. Huizing (Nieuwolda)
1e van de 40 dagen Piet Alkema (organist)

Abel (koster)

21 februari 19.30  uur Avondgebed (Evert)

25 februari 9.30 uur dienst
2e van de 40 dagen Evert Hamminga (organist)

Trijn (koster)

28 februari 19.30 uur Avondgebed ( Piet)



6 7

3 maart 9.30 uur ds. Dijkgraaf (Groningen)
3e van de 40 dagen Piet Alkema (organist)

Gerrie (koster)

6 maart 19.30 uur Avondgebed    (Evert)

10 maart  9.30 uur ds. R. Poede
4e van de 40 dagen Evert Hamminga (organist)

Abel (koster)

13 maart 19.30 Avondgebed (Piet)

17 maart 11.00 uur ds. R. Poede
5e van de 40 dagen Piet Alkema (organist)

Trijn (koster)

20 maart 19.30 uur Avondgebed ( Evert)

24 maart 9.30 uur ds. Spoelstra (Spijk)
6e van de 40 dagen Evert Hamminga (organist)

Gerrie (koster)

28 maart 19.30 uur ds. R. Poede
Witte donderdag Piet Alkema (organist)

Abel (Koster)

29 maart 19.30 uur liturgie cie
Goede vrijdag Piet Alkema (organist)

30 maart 22.00 uur ds. R. Poede
Stille zaterdag Piet Alkema (organist)

Trijn (koster)

31 maart 11.00 uur ds. R. Poede
Pasen Evert Hamminga (organist)

Gerrie (koster)

7 april 9.30 uur ds. R. Poede
Dienst Termunten Zacharias Wieringa (organist)
2e van Pasen Ria (koster)

14 april 9.30 uur ds. Visser
3e van Pasen Evert Hamminga (organist)

Gerrie (koster)

21 april geen dienst

“Orgelviering” - Feestmuziek op het orgel van onze
jubilerende organisten
Zondag 11 februari vanaf 09.30 uur vieren we in de
Petruskerk het “feest van het orgel” met Piet Alkema en
Evert Hamminga, onze organisten. Zij vieren vandaag met
ons hun “organisten jubileum”.
Op deze zondag nemen Piet en Evert in deze viering ons
mee door een lange geschiedenis van orgelspel maar
vooral door een steeds veranderende manier van
gemeentezang in tekst en muziek.
We zullen dat dan ook zingend gaan merken.
Na afloop kunnen we de jubilarissen gelukwensen in “De
Ontmoeting” onder het genot van een kopje koffie, een
drankje en een hapje.
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Collecten
Zondag 11 februari is er een bijzondere dienst. Onze
organisten Evert en Piet hebben liederen uitgekozen en
muziek wat bij hun hoort, ze spelen op het orgel en zoals
elke zondag mogen we hiervan genieten. De collecte is
daarom voor het orgel.

Zondag 18 februari: In Nederland zijn ruim 33.000
menden gedetineerd en zitten een lange of kortere
gevangenisstraf uit. Kerk in actie ondersteund familie,
(ex)gevangenen een helpende hand om samen te werken
aan herstel.

Zondag 25 februari is de collecte voor de
kerkrentmeesters.
Zondag 3 maart is de collecte voor noodhulp. Vandaag
speciaal voor de vele vluchtelingen in Griekenland. Kerk in
actie ondersteunt de organisaties die hen opvangen en
helpen met kleding, voedsel en onderwijs.
Zondag 10 maart: De lokale kerkgemeenschappen op
Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving,
vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en
pastorale zorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen
deze taken op zich, kerk in actie ondersteund de kerk op
Papoea in het toerusten van deze vrouwen.
Zondag 17 maart is de collecte voor onze eigen diaconie.
Zondag 24 maart is de collecte voor het Rode Kruis.
Zondag 31 maart is het Pasen. De collecte is voor jongeren
in Columbia die een opleiding volgen  voor de horeca. Er
komen steeds meer toeristen naar dit land, zo worden de
jongeren opgeleid om te werken in hotels en restaurants.

Zondag 7 april zal de collecte voor het bloemenpotje zijn.
Iedere zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet
naar iemand in onze gemeente.
Zondag 14 april is de collecte voor Rwanda. De kerk is in
dit land een plek van hoop en verzoening. Zij vangen
slachtoffers van oorlogsgeweld op, en bieden ze trainingen
aan om een kans op werk te vergroten.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan.

De veertigdagentijd is aanstaande, een tijd van bezinning
en inkeer. Eenieder van ons beleeft deze tijd op zijn of haar
eigen wijze. Misschien door te vasten of jezelf het eten van
snoep te ontzeggen, of het drinken van alcohol. Maar ook
het bewuster omgaan met de natuur, elke dag een
wandeling of jezelf social media ontzeggen in deze periode,
zijn vormen van vasten.
De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen, zo’n zes en een
halve week. Op 40 dagen wordt er daadwerkelijk gevast,
de zes zondagen zijn hiervan uitgezonderd.
Maar hoe een ieder deze tijd ook ingaat en beleeft, het is
een persoonlijke keuze.
De veertigdagentijd begint op Aswoensdag, dit jaar op
woensdag 14 februari en duurt tot 1e Paasdag, de dag
waarop Jezus opstond uit de dood.
Zondag 18 februari is de 1e lijdenszondag en draagt de
naam Invocabit, “Hij zal aanroepen”.
Zondag 25 februari is de 2e lijdenszondag en draagt de
naam Reminiscere, “Gedenk”.
Zondag 3 maart is de 3e lijdenszondag en draagt de naam
Oculi, “Ogen”.

De Veertigdagentijd.

Zondag 10 maart is de 4e lijdenszondag en draagt de naam
Laetare, “Verheugen”.
Zondag 17 maart is de 5e lijdenszondag en draagt de naam
Judica, “Oordeel”.
Zondag 24 maart is het Palmzondag, Palmpasen of
Passiezondag genoemd, de laatste zondag voor Pasen. Op
Palmzondag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem,
een feestdag waarbij hij op een ezelsveulen de stad
binnenreed en als een koning werd onthaald. Maar het
onheil ligt op de loer. De laatste zondag in de veertigdagen
tijd en de eerste dag van de Goede week is het
Palmpasen
en de eerste dag van de Goede week is het Palmzondag,
ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd.
De Stille of Goede Week begint precies één week voor
Pasen. In deze week herdenken wij de lijdensweg en de
kruisiging van Jezus.
De Goede Week begint met een viering op Palmpasen,
vervolgens is er een viering op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag.
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En dan mogen wij Pasen vieren.
Het belangrijkste christelijke feest. Jezus is opgestaan uit
de dood. De dood heeft niet het laatste woord. Pasen is
ook het feest van de lente en nieuw leven!
Dat een ieder mooie Paasdagen mag vieren, vol met geluk,
liefde en hoop.

Nicolien Hamminga

AVONDGEBEDEN
De liturgiecommissie organiseert in de veertigdagentijd
een Avondgebed op de woensdagavond om 19.30 uur in
de Petruskerk te Wagenborgen.
Een moment van bezinning, even weg uit alle drukte of de
hectiek die bij velen van ons de dagen vult.
Woorden uit de Bijbel, samen zingen, bidden en stil zijn.
Hoe duister het soms ook is, het licht zal niet doven. De
Paaskaars brandt en een ieder krijgt de gelegenheid zelf
een lichtje te ontsteken voor iets of iemand. In stilte of met
woorden.
Wees welkom.
De Avondgebeden zijn op woensdag 14 , 21 en 28 februari.
En op woensdag 6, 13 en 20 maart.

Kerkbalans
Actie kerkbalans wordt in onze gemeente van 18 februari
tot 3 maart 2024 gehouden. Wij zijn een kleine gemeente
en het is financieel moeilijk om de touwtjes aan elkaar te
knopen. Daarom vragen we ook u om mee te doen aan
kerkbalans. Graag willen we een gemeente zijn die in het
midden van de dorpen staat, en aandacht geven aan de
inwoners, we kunnen dat alleen doen met de financiële
hulp van u. Mogen we ook dit jaar op u rekenen?
U krijgt per post een enveloppe en een antwoord
enveloppe, wilt u deze retour zenden? Graag het
toegezegde bedrag per bank overmaken.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

de kerkrentmeesters

Kerk Woldendorp
Tijdens een gemeenteavond in 2022 werd de opmerking
gemaakt: kan de kerk van Woldendorp ook overgedragen
worden aan de stichting Oud Groninger kerken.
We hebben een paar bezoeken gebracht aan de stichting,
maar de bruidsschat was dermate hoog, dat dit niet op te
brengen was.
We hebben dhr. Kolkman, kerkelijk makelaar, gevraagd om
uitleg te geven, wat wel te doen. Dhr. Kolkman heeft op
een gemeenteavond uitgelegd wat de mogelijkheden
waren. Hij heeft de kerk in de verkoop gedaan. Eind
februari zal de acte passering zijn. De kerk blijft als gebouw
behouden als een plek waar een ieder gebruik van kan
maken. Als we meer weten hoe dit geregeld wordt, hoort u
weer van ons.

De kerkenraad.

Kerstnachtdienst Termunten
Harde wind en heel veel regen.... maar op Kerstavond
2023 stroomde de kerk van Termunten vol met mensen die
daar de geboorte van Jezus wilden vieren. Zij werden
verwelkomd door kinderen die een gitaar begeleide
Kerstmedley zongen en kregen van de koster warme punch
en glühwein.
Middels een ‘multi story telling’ werd het aloude
Kerstverhaal verteld, gezongen en beleefd.
Er was samenzang, solozang en door een paar kinderen
werd een prachtig muzikaal solo moment uitgevoerd. Er
werd piano gespeeld en jongeren brachten gedichten en
vioolmuziek.
Spreker B. Bekkering benadrukte het belang van het thema
van de viering: ‘Kerst bezien vanuit de stoere herders’....om
de Kerstboodschap uit te dragen en als goede herders naar
elkaar óm te zien, elkaar liefdevol te steunen en te helpen.
De collecte was bestemd voor de Voedselbank in de eigen
gemeente Eemsdelta en bracht € 401,40 op!
Ná het zingen van het ‘Ere zij God’ was er gelegenheid tot
samenzijn bij koffie, thee en lekkers. Vele positieve reacties
werden gehoord en zo begon Kerstmis in Termunten en
omgeving op een fijne en betekenisvolle wijze.
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Misschien aardig om te weten......

Uit de Oudheid
In februari 380 kondigde Theodosius samen met de West-
Romeinse keizers Gratianus en Valentinianus II het Edict
van Thessaloniki af. Dit staat ook wel bekend als het
cunctos-populas-edict en vormde de grondslag voor de
invoering van het christendom als staatsgodsdienst in
zowel het Oost-Romeinse als het West-Romeinse Rijk.
Tot 380 had in beide delen van het Romeinse Rijk een grote
mate van godsdienstvrijheid geheerst. Dit had er echter
ook toe geleid dat zich binnen het rijk verschillende
christelijke stromingen hadden gevormd. De drie keizers
hoopten met een nieuwe religieuze wet de eenheid binnen
de Romeinse provincies te vergroten.
Wie zich niet bekeerde tot het christendom werd
beschouwd als ketter en ook zodanig bestraft. In eerste
instantie leidde dit tot verbanningen en opsluiting, maar
vanaf 385 vonden op basis van dit document ook executies
van ongelovigen plaats.

Anne Koopmans - lees- en studeer graag over
geschiedenis.

Zoals u weet is het jaarthema van de kerk “Ga je mee?”. In
het kader van dit thema nodigen we iedereen uit om naar
de film te gaan, een bijzondere film wel te verstaan, met
prachtige muziek.
“As it is in heaven” is de titel van deze Zweedse film.
In het kort iets over de inhoud:
Dirigent Daniel Daréus toert om de wereld met zijn
wereldberoemde muziekstukken en staat dag na dag op
het podium. Tot hij een hartaanval krijgt en hij het
doktersadvies krijgt zeer rustig aan te doen. Hij keert terug
naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om
zijn aanwezigheid geheim te houden. In dit tijd van
bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn carrière slechts
een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren. En dat
terwijl hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van
toen.

Foto: Kerstmedley door kinderen van basisschool Qworzo

Paasontbijt

Op 1e Paasdag, zondag 31 maart is er een Paasontbijt in
“de Ontmoeting”.
Dit voorafgaande aan de viering op 1e paasdag die om
11.00 uur begint.
Een gezellig samenzijn waarbij ontmoeting centraal staat.
Komt u, kom jij ook? GA JE MEE?
Het Paasontbijt begint om 9.30 uur.
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Als leider van het plaatselijke koor moet hij door al deze
nare jeugdherinneringen heen. Hij merkt dat zijn passie
voor muziek hem en de andere leden van het koor helpt bij
het overwinnen van hen angsten.

Donderdag 15 febr. is deze film te zien in “De
Ontmoeting”
Zaal open vanaf 19.30 uur.
De voorstelling begint om 20.00 uur.
Toegang is gratis

Biddenderwijs
Als bidden zwijgen is
zwijgen uit eerbied
voor wat te groot is
en woorden ontbreken,

Als bidden roepen is
roepen uit onmacht
om wat te groot is
en handen te kort zijn,

Als bidden huilen is
huilen om verlies
dat verlangen verstomt
en toekomst blokkeert,

Als bidden schreeuwen is
schreeuwen om onrecht
dat mensen wordt aangedaan
en regels en wetten verharden,

Als bidden meer is dan
inkeren in jezelf
stil zijn of zingen
gevoelens van volmaaktheid,

Als bidden hopen is
dat een stem klinkt die uitnodigt
en uitdaagt op te gaan staan
te schitteren en te stralen,

Dan wordt de aarde bewoonbaar
Dan blijft de vrede bewaard
Dan klinken onze stemmen
Dan zijn wij allemans vriend.

Anne Koopmans
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Verjaardagen
We feliciteren de volgende gemeenteleden van harte met
hun verjaardag en alvast een fijne dag gewenst

Dhr P Keizer, AE Gorterweg 6, Woldendorp
(01-02-1942)
Dhr H Westerhuis, Antoni Verburghwijk 4, Termunterzijl
(09-02-1946)
Dhr W.P  Vos, Zwaagweg 21, Woldendorp
(17-02-1935)
Mw F Bult-Haan, Kerkstraat 62, Wagenborgen
(17-02-1948)
Mw W Zoer-v/d Veen, Fam.Bronsweg 2D, Wagenborgen
(20-02-1946)
Mw A v/d Molen-Klunder, G Boelmanweg  54,
Wagenborgen
(20-02-1946)
Mw E de Vries-Zandinga, De Berken 6, Wagenborgen
(27-02-1946)
Dhr K Maring, De Wilgen 3, Wagenborgen
(02-03-1940)
Mw M Knapper- Oomkes, Zwaagweg 16, Woldendorp
(03-03-1939)

Mw W Timmer-Nieland, Zuidbulten 18, Wagenborgen
(12-03-1941)
Dhr F Kuper, Hoofdweg 55, Wagenborgen
(16-03-1936)
Mw J Schouwstra-Bult, Joh.Herwagiusstraat 8, Termunten
(19-03-1945)

Mw M Slachter Wiegers, Fam. Bronsweg 64, Wagenborgen
(25-03-1941)
Mw M. G Oosterom-Bouwman, De Hoogte 33,
Wagenborgen
(28-03-1948)
Mw T Maring-Loos, De Wilgen 3, Wagenborgen
(01-04-1939)
Dhr L Ensing, G Boelmanweg 12, Wagenborgen
(05-04-1941)
Mw A.E Vos-Doling, Zwaagweg 21, Woldendorp
(13-04-1940)

Bloemengroet
Met een hartelijke groet van de gemeente gingen de
bloemen naar:
26 nov. Dhr E Westerhoff en Mw G Dijkema Hoofdweg 196
Wagenborgen
03 december, Dhr en Mw Sleyster, Heemweg 2,
Woldendorp
10 december, ds M Mulder, Assen
17 december, Dhr W Riepma, Kloosterlaan 23,
Wagenborgen
25 dec. Dhr en Mw Poede, Bloemhofweg 3, Wittewierum
2024
07 januari, Dhr en Mw De Vries,  Hoofdweg 149A,
Wagenborgen
14 januari, Mw M. Knapper-Oomkes, Zwaagweg 16,
Woldendorp
21 januari, Dhr en Mw Niehof, G Boelmanweg 41,
Wagenborgen
28 januari, Lisa Visser, Tonnistil, Wagenborgen
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Bedankt.
De gemeente heeft vorig jaar een bedankbrief gekregen.

Geachte gemeente,
Langs deze weg wil, ik u hartelijk bedanken voor de mooie
fruitschaal die ik van u mocht ontvangen.
Verrassend en hartverwarmend, zo’n gebaar in een periode
als het niet zo lekker gaat met iemand.
Nogmaals hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Aly Swart
De Wilgen 10
9945 RB Wagenborgen

Zieken

Mocht U een kaartje willen sturen naar onderstaande
gemeenteleden, die in een ziekenhuis of een ander tehuis
verblijven?  Hierbij hun adressen:
Mevr. Iliohan
Damsterheerd kamer 209
Heerdlaan 2
9901 CC Appingedam

Dhr. E Westerhoff
De Wierde kamer 13 flat 9
Vliethoven Zwet 9
9932 AA Delfzijl


