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           Diensten van 22 sept. t/m 25 nov.2019

Zondag 29 sept. 9.30 uur:        Ds. S.W. Bijl
   Organist: Zacharias W
    Koster: Tonnie
   Collecte: 1e diaconie, 2e kerk

                          Uitgangscollecte: Wereld-
   diaconaat

Woldendorp

6 oktober 9.30 uur:               Ds. R. Poede, Wittewierum
  Organist: Evert Hamminga
  Koster: Trijn Ploeger
  Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
  Uitgangscollecte:Kerk en

   Israël

          Wagenborgen

13 oktober 10.00 uur:   Borgsweerdienst

20 oktober 9.30 uur: Mw. M.M. van Vliet-Wolterman
Organist: Piet Alkema
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Uitgangscollecte:Roemenië

Wagenborgen

27 oktober 9.30 uur:   Mw. A. van Beijeren
Organist: Zacharias W.
Koster:Bennie Beekhuis
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: Onderhoud
kerkelijke gebouwen

Woldendendorp

3 november 9.30 uur       Ds. R. Poede, Wittewierum
     Organist: Evert Hamminga

Koffie na de dienst       Koster: Trijn Ploeger
      Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk

Dankdag gewas en arbeid
      Uitgangscollecte:Najaarszending

Wagenborgen

10 november 9.30 uur       Ds. A. Weemstra
     Organist: Zacharias W.
      Koster: Tonnie

Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
      Uitgangscollecte:

Woldendorp

Steun voor
kleine kerkgemeenschappen

17 november 9.30 uur       Ds. van Ool
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Collecte 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: bloemenpotje

       Wagenborgen

24 november  11.00 uur Ds. R. Poede, Wittewierum
Organist: Albertha Ufkes
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte:

Na de dienst koffiedrinken
Laatste zondag kerkelijk
jaar
Cantorij

  9.30 uur             Ds. C. Minnaard- Muller
    Organist: Zacharias W.
     Koster: Bennie. Beekhuis
     Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
     Uitgangscollecte: eigen jeugd

Woldendorp

1 dec

Na de dienst
koffiedrinken

1e advent zondag
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Collecten.

Zondag 29 september is de collecte voor het wereld
diaconaat. Moldavië is een arm land, ouderen en chronisch
zieken moeten voor zich zelf zorgen. Deze zondag is de
collecte voor dit land, ter ondersteuning voor de vele
vrijwilligers om goede zorg te kunnen geven.

6 oktober is het Israël zondag. In 2019 ondersteunen we
samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes
Ammin, voor dialoog en ontmoeting.

Zondag 13 oktober is er een Borgsweer dienst.

Roemenië staat centraal op zondag 20 oktober. Vele jaren
leveren we als gemeente een bijdrage voor de voedsel
pakketten die rond Kerst uitgedeeld worden aan de armsten
onder de bevolking van Roemenië. Anneke van der Molen is
zijdelings betrokken bij dit werk.

Onze kerkelijke gebouwen vragen veel onderhoud. Zondag
27 oktober vragen wij een bijdrage aan u, om ze in alle
glorie te laten zien.

Zondag 3 november is de najaarszending. In Zambia groeit
de kerk. En daarmee de vraag naar predikanten. Kerk in
actie wil de studenten ondersteunen bij hun opleiding.

Als ik de kerktoren van mijn dorp weer zie, weet ik: ik ben
weer thuis. De Protestantse Kerk ondersteund de kleine
kerkgemeenschappen. Zondag 10 november is de collecte
voor deze gemeenschappen.

Iedere zondag staan er bloemen of een plant in de kerk. Ze
worden gebracht naar iemand die jarig is, ziek, een
jubileum viert of om een andere reden. Zondag 17
november vragen we een bijdrage van u.

Zondag 24 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar,
is de collecte voor het pastoraat. Eenzaamheid speelt overal
in Nederland en dus ook in plaatselijke gemeenten. In veel
gemeenten is hier aandacht voor. De Protestantse kerk
ondersteund dergelijke initiatieven.

Zondag 1 december, is het de eerst advent zondag. De
collecte is dan voor onze eigen jeugd. Iedere zondag is er
kindernevendienst, de kinderen verwerken op hun manier
een verhaal uit de Bijbel.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan.

Zegenbede over de stilte.

God, luisterende God,
wij danken U voor de zegen over de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen.

Uit: het liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

Oud papier.

U kunt het oud papier op de volgende zaterdagen bij de weg
neerzetten:
19 oktober, 16 november en 21 december. Hulp is nog
steeds welkom, we starten om 9.00 uur bij de Ontmoeting.
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Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want
er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en wijsheid in
het dodenrijk. (Prediker 9:10)

Ik ben geen predikant die snel met bijbelteksten gooit, zoals
u wel weet, maar voor Prediker maak ik graag een
uitzondering. Dat kom misschien wel omdat Prediker net zo
nuchter is als wij Groningers.  Maak je niet al te druk, het
komt toch zoals het komt. Wat niet wil zeggen dat je rustig
achterover kan leunen, zo gek is het nu ook weer niet. Dat
blijkt wel uit bovenstaand citaat

Ik moest hieraan denken toen ik een paar weken terug op
een vroege zondagmiddag terugreed van Ommelanderwijk
naar huis. Op de radio was een bekende presentatrice. Met
droge ogen vertelde ze dat ze altijd heel hard werkt en dat
dat de reden was van haar succes. Als je ergens hard je best
voor doet wordt het een succes. Ze refereerde aan haar tv
programma’s en een blad dat ze maakte. Was het maar
waar dacht ik nog zo eenvoudig is het helaas niet. Want
zoals Sara Kroos al ooit zong: en als je maar echt wilt, dan
kan iets toch gewoon mislukken. Maar de presentatrice
babbelde maar door over haar successen. Tot het moment
dat de interviewer haar vroeg naar haar nieuwe programma
en voorzichtig stelde dat het met haar blad ook wat minder
ging de laatste tijd. Toen leek het er meer op dat haar grote
woorden, meer de wens dan de werkelijkheid weergaven.
Bleek succes toch niet verzekerd te zijn.

Want wat schetste mijn verbazing toen ze antwoordde dat ze
dat niet zeker wist, want er waren zoveel factoren die daar
een rol in speelden. Plotseling verbleekten al die grote
woorden over dat hard werken dat haar zo succesvol had
gemaakt. Blijkbaar ligt het toch allemaal wat
genuanceerder.

Overdenking Het is een beetje het probleem van deze tijd, dat alles leuk
en mooi en goed moet zijn, dat je dan pas echt gelukkig
kunt zijn, of misschien nog sterker nog: dat je dan pas
gelukkig bent. Maar het leven is echter niet alleen maar
leuk en soms gaat er wel eens iets mis, dat hoort bij het
leven. Echt leven kun je echter pas als je daarmee om kunt
gaan. Daarin schuilt pas echt het ware geluk. Of om het
met het thema van de startzondag te zeggen: Een goed
verhaal is een verhaal met een happy ending, maar de weg
daarheen gaat over hobbels en bobbels.

Ds Raymond Poede

IN memoriam Nico Wolthek

Op 25 mei j.l. is overleden de heer Nico Wolthek, hij is 73
jaar geworden.

De gezondheid van Nico liet de laatste jaren nogal wat te
wensen over. Hij kon niet meer doen wat hij graag wilde,
werken in de tuin, er even op uit en zo werd zijn wereldje
steeds kleiner. Nico was de jongste van drie kinderen en is
opgegroeid in Nieuwolda. Zoals zo velen heeft hij gewerkt op
Groot-Bronswijk. Voor Nico was het werken met de mensen
een bron van vreugde, hij heeft dan ook met veel plezier
gewerkt op Groot-Bronswijk, de brand in Salem is voor hem
echter wel altijd een zwarte herinnering gebleven.

Via Groot-Bronswijk heeft hij ook zijn vrouw Hennie leren
kennen. Samen hebben ze vier kinderen gekregen.

Na zijn pensioen kon Nico nog niet stil zetten en werkte hij
bij de Spar in ons dorp, waar hij de boodschappen voor de
ouderen rondbracht. Ook toen vond hij het contact met de
mensen heel fijn. Ook is hij nog een periode ouderling in
onze gemeente geweest.

Nico was niet bang om dood te gaan, hij had een groot
vertrouwen en wilde wel naar Jezus toe, zoals hij het zelf
zei. We hopen dat Nico zijn rust heeft gevonden.

Wij wensen Hennie, de kinderen en kleinkinderen sterkte
toe.
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Doopjurken.

In het Trefpunt in Nieuwolda, wordt op 29 en 30
september een tentoonstelling georganiseerd van
doopjurken en dompeljurken. Ook zullen er schilderijen zijn
over de doopjurken. De tentoonstelling is van 12.00 tot
17.00 uur geopend. Zondag 29 september om 13.00 uur
geeft Mieneke van Noort een lezing over doopjurken.

Laatste zondag kerkelijk jaar.

Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd.
Op deze zondag worden de mensen bij naam genoemd die
het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ook worden allen
herdacht die we niet bij name noemen. Ook de Eems
Dollard gemeente wil een ieder de gelegenheid bieden om te
herdenken. Er worden kaarsen aangestoken, en een ieder
kan voor zijn of haar geliefde een kaars aansteken. Zondag
24 november bent u van harte welkom in de dienst in
Wagenborgen, aanvang 11.00 uur.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zondag aanwezig te
zijn, zaterdag 23 november is de kerk van 19.00 uur tot
20.00 uur voor een ieder geopend om een moment stil te
zijn en een kaars aan te steken.
U bent van harte welkom.

Over Contact.

Ook dit najaar vragen wij om een bijdrage voor Contact. Dit
is een manier om “contact” met elkaar te houden. U kunt
het per bank overmaken,
rekening nummer:  NL 97 RABO 0366 9026 52.

U mag het persoonlijk afgeven bij één van de
kerkenraadsleden.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vervoer.

Voor de de viering op de zondag is iedereen van harte
welkom. Mocht u problemen hebben om er te komen, neemt
u gerust contact op met Trijn Ploeger, telefoon: 06
10470532.

Een gebed in rouw.

Als mijn verdriet
geen naam meer mag hebben
dan toch bij U, mijn God !

Waar anders kan ik zeggen
wat ik nog altijd mis,
langer dan mensen willen weten.

Nog steeds zoek ik vergeefs naast mij
de warmte van dat lichaam
wacht ik op die adem in het donker.

Geen mens weet raad
met mij en mijn verdriet.
Men wil mij sterker weten
dan ik ben.
Hoe kan het leven doorgaan
zonder jou ?
Hoe moet ik verder
zonder reisgenoot ?

Als mij verdriet
geen naam meer mag hebben,
laat het dan toch
bij U, mijn God, geborgen zijn.

Uit: bij gelegenheid van Sytze de Vries.
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Oogstdienst

Zondag 3 november willen we samen de Oogstdienst vieren.

Zoals elk jaar worden er fruitmandjes gemaakt om deze bij
zieken en eenzamen te brengen

Zaterdag 2 november tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u
fruit e.d. inleveren in de Ontmoeting in Wagenborgen

Voor Woldendorp,Termunten en Borgsweer is de kerk van
Woldendorp van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend

Ook een gift is van harte welkom

Namens de diaconie alvast hartelijk bedankt

Huwelijksjubilea:

Dhr en Mw de Boer              Tonnistil 8

(14-10-2019)  25 jaar getrouwd

Dhr en Mw van Vianen         Klokkenborg 52

(13-11-2019)   60 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd

Lieve gemeenteleden,

Nu de zomerperiode zo goed als voorbij is beginnen we in de
kerk weer met het nieuwe seizoen. Een nieuw seizoen van
vertrouwde en een scala aan nieuwe activiteiten waar we in
de Startdienst 2019 een begin mee maken.

De vele vieringen op de zondagen en al die bijzondere
gedenkdagen en verstilde momenten rond Kerst en Pasen
zijn natuurlijk een vertrouwd gebeuren, maar daarnaast
zullen ook andere gebeurtenissen in het kader van geloof,
kunst, geschiedenis en muziek voorbij komen. Verschillende
van deze activiteiten zullen plaats gaan vinden in het
prachtig gerenoveerde gebouw “De Ontmoeting”. Op dit
moment is ds. Raymond Poede al aan de slag gegaan om
een boeiend programma voor jong en oud samen te stellen.
Het advies is dan ook: houdt de berichtgeving in dit blad, de
streekbladen en via de mededelingen vooraf gaande in de
zondagse viering goed in de gaten.

Iedereen is van harte genodigd om mee te “vieren” en
welkom bij al die andere boeiende activiteiten.

Laten we zeggen: “we zien elkaar”.

Namens de kerkenraad:

Anne Koopmans - voorzitter

Het “signalerings-pastoraat”

U weet ongetwijfeld dat de kerkenraad het als haar taak
ziet, naast het organiseren van vieringen op zondagen en
andere hoogtijdagen van het kerkelijk jaar, ook op andere
momenten haar mensen in de gelegenheid stelt predikant of
iemand van de kerkenraad  te ontmoeten.

Het overgrote gedeelte van de gemeenteleden gaf in het
verleden aan dat zij er de voorkeur aan geeft zelf contact te
zoeken met predikant of iemand van het ouderlingen-team
wanneer er een wens daartoe bestaat. Deze ontmoeting zou
dan vervolgens in eigen vertrouwde omgeving plaats kunnen
vinden.

Dat betekent dat het zogenaamde “signalerings-pastoraat”
van kracht is en blijft. Dat betekent dus ook dat wanneer u
in uw omgeving signalen opvangt van een gemeentelid die
misschien een bezoek van één van ons op prijs zou stellen,
laat het ons dan vooral weten.

Namens uw predikant en ouderlingen-team:

Anne Koopmans.
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Zee
Al jaren komen we in de zomer op een Waddeneiland. Texel,
Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, we komen er
graag. Het is daar prachtig, verstilde dorpen, gezelligheid,
een prachtige natuur, brede stranden. Maar het meest
vertrouwd is toch wel Ameland. We voelen ons daar thuis.
Het is daar “bijkomen” van de daagse drukte, genieten en
tot rust komen.

En dan de “zee”, vaak kalm maar soms ruig en de mooiste
branding makend. Op een verhoogd bankje zitten, kijken en
luisteren naar watergeweld.

Toon Hermans schreef in 1988 dit versje.

Ik wil alleen zijn met de zee,

ik wil alleen zijn met het strand,

ik wil mijn ziel wat laten varen,

niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen

rond de dingen die ik voel

en de zee, ik weet het zeker,

dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,

‘k wil alleen zijn met de lucht

ik wil luist’ren naar mijn adem

ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen

daarna zal ik verder gaan

en de zee, ik weet het zeker,

zal mijn zwijgen wel verstaan.

Anne en Wietie Koopmans

Van de kerkrentmeesters

Werkzaamheden in Woldendorp en voltooiing de
Ontmoeting.

Beste gemeenteleden.

We mogen trots zijn op de prachtig gerestaureerde kerk
in Woldendorp. Om nog zo lang mogelijk van de schoonheid
van het interieur te kunnen genieten worden er maatregelen
genomen om het vochtgehalte in de ruimte te kunnen
beheersen. Verder zullen er nieuwe contactdozen voor de
elektriciteit bij de preekstoel worden aangebracht. De
huidige situatie voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen des
tijds. Buiten wordt het betontegelpad vervangen door
stenen. Dit wordt op een historiserende manier gedaan wat
ook veel beter bij de kerk past. De betonnen lantaarnpaal,
die geen functie meer heeft, zal worden verwijderd.

De renovatie aan de Ontmoeting is voltooid. Het heeft
even geduurd maar het resultaat is boven verwachting. Wat
nog zal moeten gebeuren is enig schilderwerk. Dit zal zo
spoedig mogelijk worden verricht. Het gebouw is niet alleen
mooier geworden maar ook praktischer en
klantvriendelijker. Vanuit een centrale keuken kan het hele
gebouw worden bediend. Ook het meubilair is volledig
vervangen. Op deze manier kunnen we weer voor jaren
verder.

Namens de kerkrentmeesters, Evert Hamminga
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Datum  Plaats Aanvang  Voorganger        Kindernevendienst

1-sep Woldendorp  09.30 u Ds. M.M. Pranger Evelien
8-sep Wagenborgen 09.30 u ds. Poede Marjan
15-sepTermunten  09.30 u Tinka
22-sepWagenborgen 09.30 u ds. Poede Nanda
29-sepWoldendorp  09.30 u ds. S. Bijl Evelien
6-okt Wagenborgen 09.30 u ds. Poede Marjan
13-okt Borgsweer  10.00 u Borgsw.Groep
20-okt Wagenborgen 09.30 u Mw. M.M. van Vliet - Wolterman Tinka
27-okt Woldendorp 09.30 u ds. A.v.Beijeren Nanda
3-nov Wagenborgen 09.30 u ds. Poede Garrelt
10-novWoldendorp 09.30 u ds. A. Weemstra Marjan
17-novWagenborgen 09.30 u Ds. P.v Ool Evelien
24-novWagenborgen 11.00 u ds. Poede Tinka
1-dec Woldendorp 09.30 u ds. C. Minnaard-Muller Nanda
8-dec Wagenborgen 09.30 u ds. Poede Garrelt
15-decWagenborgen 09.30 u ds. Poede Evelien
22-decWoldendorp 09.30 u Ds.mw. E.Postumes-Meyjes Marjan
25-decWagenborgen 11.00 u ds. Poede Tinka
29-decWoldendorp 09.30 u Drs. . Helmantel Nanda

Kinderkamp naar Witteveen weer zeer geslaagd!

In de eerste week van de Zomervakantie Noord zijn vele
tientallen kinderen die wonen in (de buurt van) Termunten
en Woldendorp, weer gaan kamperen in het hartje van
Drenthe: bij Witteveen! Dit keer willen we allereerst vanaf
deze plaats alle betrokken mensen, sponsoren, kerkelijke en
burgerlijke gemeente en bedrijven bedanken die het ook
deze keer financieel weer mogelijk maakten om leuke
activiteiten te organiseren voor al deze kinderen. Dankzij
hen blijft het mogelijk om een zeer laag deelnemerstarief te
vragen aan de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien. Er
zijn weer vele vormen van warme giften en bijdragen
ontvangen: DANK!

Maandag vertrokken de kinderen  naar Witteveen en
eenmaal daar werden de grote Slaaptenten ingericht. Er
werden die week vele activiteiten georganiseerd: 
Bosspeurtocht, tentvlag maken, avond fietstocht, Outdoor
klimpartij, zwemmen in en spelen bij de Ibéren plas,
Vossenjacht in Orvelte waar de foto is gemaakt met verklede
leiders, Kampvuur met liedjes, Bonte Avond; en wat is er
een plezier geweest! Het eten vond plaats in de grote
Circustent en Kok Bart zorgde voor lekkers. Tafeldekken en
-afruimen alsook de afwas werd gedaan door de Corveeploeg
die de beurt had.  Zo ontdekten vele kinderen waar die
droogdoek in hun tas voor diende! :) 

Het was al met al een fijn Kinderkamp met een prima sfeer
op het grote veld bij Coby en ook de daar woonachtige
Maarten hielp geweldig mee. Het aloude liedje van Toon
Hermans bleek de weekfavoriet die zelfs in de bus bij
thuiskomst gezongen werd voor de ouders en grootouders
die de kinderen opwachtten: “Wat ruist daar door het
Struikgewas....??”

Namens de Kinderkampleiders voor iedereen:  tot volgend
jaar!!

Groet, Lize Groothuis-Floor
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01-10-1933 mw.J.v.d.Werf-Meijerhof  A.E.weg 21    Wold.

05-10-1937 P.T.Ausema Borgsweer 39       Borgsw.

27-10-1944 H.Kerbof      A.E.Gorterweg 42  Wold.

28-10-1940 mw.G.R.Perdok-Ritsema A.E.Gorterweg 15
Wold.

30-10-1940 P.Iliohan Zwaagweg 30        Wold.

04-11-1931 L.Kramer Zwaagweg 80        Wold.

12-11-1931 mw.A.A.Bosker-Haan A.E.Gorterweg 16
Wold.

29-11-1940 D.W.Krijgsman Borgsweer 29        Borgsw.

Huwelijksjubilea 50 jaar getrouwd

14 nov.  fam.Krijgsman-Klunder Borgsweer 29
Borgsweer

14 nov.  fam.Ausema- Drewel           Borgsweer
ook 50 jaar getrouwd
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75 jaar en ouder

Mw W Kuipers               De Hoogte 1

(25-09-1939)

Mw J F Utrecht Portier  Tonnistil 46

(26-09-1939)

Dhr J Heeres                H L Emmensweg 26

(2-10-1939)

Mw J Timmer Musch    De Eiken 6

(6-11-1939)

Dhr J Hartenhof           Menterne 12

(8-11-1944)

Mw G Bierling Pakes     Menterne 11

(23-11-1935)

Van harte gefeliciteerd

De bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

7  juli       Dhr en Mw van der Laan             Tonnistil 7

14 juli      Dhr G Kuipers                            De Hoogte 1

21 juli      Dhr H Kloppenborg                     Kerkstraat 28

28 juli      Dhr en Mw Zijlstra                      Hoofdweg 109

4 aug       Mw T Ploeger                               De Wilgen 10

11aug      Dhr en Mw Koopmans                  De Hoogte 27

18 aug     Dhr en Mw Jongejan                    Hoofdweg 41

25 aug     Mw E Ploeger Sofie en Bertjan       De Hoogte 12

1 sept      Dhr en Mw Loer Naafs                  Hoofdweg 202

8 sept      Mw L Bult                                    Tonnistil 51

15sept     Dhr en Mw Menninga                   Meerweg 2    

“De Ontmoeting”

Met ingang van 1 augustus jongstleden hebben Bennie en
Jetty Beekhuis aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als
beheerders. Wij willen hen hartelijk danken voor hun inzet,
de goede verzorging en fijne samenwerking.

Met het vertrek van Bennie en Jetty moest de kerkenraad
op zoek naar een nieuw beheerdersechtpaar. Wij zijn blij u
te kunnen laten weten dat vanaf 1 oktober aanstaande Trea
en Siebo Zandinga deze taak  op zich willen nemen. We
willen jullie van harte welkom heten en hopen op een
plezierige samenwerking.

Namens de kerkenraad,

Esther van der Veen-Biemond, scriba.

Zoals u hier op de foto’s ziet, wordt er ook veel onderhoud
gepleegd door vrijwilligers aan de bestrating rond de kerk. Het
is toch mooi dat, als men zondags naar de kerk gaat alles er
een beetje schoon uitziet.
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