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Zondag 23 sept. 9.30 u   ds.mr. R. Poede, Wittewierum
                                    startzondag m.m.v. In Corpore

                Koster: Gerrie Kuipers
                                      Kindernevendienst: Marjan

               Collecten: 1e diaconie, 2e kerk
               Uitgangscollecte: startzondag

                Wagenborgen

Zondag 30 sept. 9.30 u  ds.mr. R. Poede Wittewierum
               Koster: Bennie Beekhuis
               Organist: Zacharias Wieringa
               Kindernevendienst: Nanda
               Collecten:1e diaconie, 2e kerk

         Uitgangscollecte: Diaconie
Woldendorp

Zondag 7 okt.   9.30 u   ds. Minnaard- Muller
koffie drinken na de    Organist: Piet Alkema
dienst.                Koster: Abel Moedt
m.m.v. Chr.           Kindernevendienst: Bennie
Gemengd Koor     Collecten: 1e diaconie, 2e kerk

    Uitgangscollecte: Israël zondag
Wagenborgen

Zondag 14 okt. 9.30u Borgsweerdienst
ds.mr. R. Poede, Wittewierum
Koster: Dick Krijgsman

 Borgsweer.

Diensten van 23 september - 18 november 2018

Zondag 16 sept. 11.00 u Ds. H.J. Meijer, Roden
Organist: Evert Hamminga

                                       koster: Abel Moedt
collecten: 1e diaconie,2e kerk

Uitgangscollecte: Vredesweek
Wagenborgen
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Zondag 21 okt. 9.30 u ds. A. Weemstra
Organist: ?????
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Tinka
Collecten: 1ste diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte:
Kerkrentmeesters

 Wagenborgen

Zondag 28 okt. 9.30 u drs. I. de Boer
Organist: Zacharias Wieringa
Koster: Bennie Beekhuis
Kindernevendienst: Evelien
Collecten: 1ste diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: Hervormingsdag

    Woldendorp

Zondag 4 nov. 9.30 u      ds.mr. R. Poede Wittewierum
koffie drinken na de      Organist: Piet Alkema
dienst, Oogstdienst,      Koster: Trijn Ploeger
S & T            Kindernevendienst: Garrelt

Collecten:1ste diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: Dankdag collecte

    Wagenborgen

Zondag 11 nov. 9.30 u mv. M. van Vliet, Veendam
Organist: Piet Dijkhuis
Koster: Tonnie Kramer
Kindernevendienst: Marjan
Collecten:1ste diaconie,2e kerk
Uitgangscollecte: Najaarszending

   Woldendorp

Zondag 18 nov. 9.30 u ds. A. Troost
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Nanda
Collecten: 1ste diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte: Roemenië

                                           Wagenborgen



                                                                                                                                                                                                                                                                

76

Zondag 25 nov.11.00 u ds.mr. R. Poede
Laatste zondag Organist: Piet Alkema
kerkelijk jaar Koster: Abel Moedt

Kindernevendienst: Tinka
Collecten: 1ste diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: eigen gemeente

Wagenborgen

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede
laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij de waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Lat mij licht brengen war duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij ernaar streven
niet dat ik getroost wordt, maar dat ik troost,
niet dat begrepen wordt, maar dat ik begrijp.
Niet dat ik geliefd wordt, maar dat ik lief heb.

Want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

Uit: liedboek zingen en bidden in huis en kerk.

Van: Franciscus van Assisi.

Collecten.

Zondag 23 september is de startzondag van het
winterwerk, de collecte is hiervoor bestemd.

De diaconie zorgt voor de bloemen en fruitbakjes binnen
onze gemeente. De collecte van zondag 30 september zal
dan ook voor de plaatselijke diaconie zijn.

Het gesprek houd nooit op. In gesprek met Israël en de
protestantse kerk gaat door. Ons geloof komt voort uit de
Joods traditie, de collecte van 7 oktober is voor de Israël
zondag.

Zondag 14 oktober is het wereld voedsel dag. De collecte is
bestemd voor leven van vis en ecotoerisme in Nepal. Het
United Mission Nepal helpt gezinnen met het verbouwen
van groente en fruit.

Zondag 21 oktober is de collecte voor onze eigen
kerkrentmeesters. De kerk van Woldendorp ziet er weer
prachtig uit. Mede door uw ondersteuning kunnen de
kerkrentmeesters dit financieren.

De kerk als goede buur. In Oekraïne heerst grote armoede,
veroorzaakt door de economische crisis. De opbrengst van
deze collecte wordt gebruikt om vrijwilligers van 8 kerken
die zoeken naar vernieuwing, om sociale projecten op te
zetten. Van harte bevelen we deze collecte bij u aan, zondag
28 oktober, Hervormingsdag, is de collecte hiervoor.

Zondag 4 november is de collecte voor de inheemse
bevolking van Brazilië, door onderwijs, gezondheidszorg en
landrechten. Kerk in Actie vraagt uw aandacht hiervoor.
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Oogstdienst, dankdag. We mogen het vieren op 7
november, de collecte is voor onze eigen gemeente. Ieder
jaar worden er fruitbakjes rondgebracht bij de zieken,
eenzame en andere die een blijk van ondersteuning nodig
hebben.

Zondag 11 november is de collecte voor ex gedetineerden.
Exudushuizen vangen deze mensen op en geeft
ondersteuning, aandacht voor werk, woon, relatie en
zingeving.

Zoals elk jaar is er rond deze tijd de collecte voor Roemenië,
Anneke van der Molen is nog steeds bij dit werk betrokken.
De collecte van zondag  is voor dit 18 oktober doel
bestemd.

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. We gedenken een ieder die ons ontvallen is, een
moment stilstaan. De collecte is voor onze eigen gemeente.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan.

Giften.
De kerkrentmeesters mochten € 50,00 en € 10,00
ontvangen, hartelijk dank hiervoor.

Oud papier.
Ieder 3de zaterdag van de maand wordt het oud papier
opgehaald. Met een tractor en wagen en auto met kar ziet u
ze door het dorp gaan. Sinds enkele maanden hebben we 2
bakken van Virol, om het oud papier in te doen, er is dus
veel papier. Daarom is een extra paar handen van harte
welkom. Om 9.00 uur vertrekken we van de Ontmoeting,
tegen 12.00 uur is alles weer opgehaald, komt u/ jij ook een
keer helpen ?
De volgende data kunt u het papier vanaf 9.00 uur bij de
weg neerzetten: 21 oktober en 18 november.

Kerkrentmeesters.

De kerk van Woldendorp is schitterend opgeknapt. De
kleuren zijn weer helder en fris. De Ontmoeting wordt of is
gerestaureerd van de aardbevingsschade.
De website van de Eems Dollard gemeente is vernieuwd. Er
is een oude kansel Bijbel van de Petruskerk van
Woldendorp. Op dit moment is hij in een slechte staat. Er
wordt informatie ingewonnen om deze te restaureren. De
treurbeuk bij de Petruskerk van Wagenborgen wordt deze
herfst gesnoeid.
Dhr. Kees Maring zorgt voor het uurwerk van de Petruskerk
van Wagenborgen. De afgelopen tijd was het een hele toer
om hem bij de tijd te houden. Kees is mening maal de toren
ingegaan om hem bij te zetten, te zorgen dat hij weer op de
goede tijd liet horen hoe laat het is. Kees, bedankt.
Tot zover de mededelingen van de kerkrentmeesters.

Het zal u allen niet

ontgaan zijn, dat het
 nieuwe naambord

inmiddels is geplaatst.
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Kerkblad september 2018

Eind augustus was er in ons buurland België nogal wat
ophef over een kerkdienst die op TV was uitgezonden. De
priester had daar in de schriftlezing een stuk gelezen uit de
brief van Paulus aan de Efeziers.: “Want de man is het
hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk.
Hij gaf zijn leven om haar te redden. Zo moet de vrouw haar
man in alles onderdanig zijn zoals ook de kerk onderdanig
is aan Christus”.

Twitter ontplofte, blijkbaar zoeken wij het gesprek niet
meer, maar spuien we gelijk ons ongenoegen via twitter tot
aan presidenten aan toe, maar dat terzijde.

De minister van Media stond zelfs op het standpunt dat de
uitzendingen met kerkdiensten helemaal maar van het
scherm geweerd moesten worden.

Blijkbaar was deze tekst zo aanstootgevend dat ze
aanleiding was tot heftige discussie. Op zich logisch. Het is
zo op het eerste gezicht ook een vrouwvijandige tekst. Op
het tweede gezicht misschien ook wel. Maar de praktijk laat
aan de andere kant ook zien dat deze tekst achterhaald is.
Alhoewel ik als ik dit schrijf, besef ik , dat België een
katholiek land is en dat de katholieke kerk nog steeds
vrouwen geen priester laat worden en zo vrouwen uitsluit.
Dus misschien ligt de tekst daarom ook wat gevoeliger.

Maar over het algemeen zullen er weinig mensen zijn die
zich laten leiden door deze tekst. (alhoewel ik mijn hand er
niet voor in het vuur zou steken hoeveel mannen misschien
heimelijk dat verlangen nog hebben) In onze maatschappij
zijn de rechten van de mannen en vrouwen gelijk. Alhoewel
er nog wel een wereld te winnen is. Dus zo te zien is de
ophef niet echt nodig.

Tijdens mijn vakantie in Istanboel besefte ik mij maar weer
al te goed dat dat lang nog niet overal hetzelfde is. Sinds
kort komen er in Istanboel veel toeristen uit streng
islamitische landen zoals Saoedi-Arabië en de golfstaten. In
het straatbeeld is dit duidelijk te zien. Daar waar de Turkse
vrouwen meestal modern gekleed gaan, zie je op straat veel
vrouwen in boerka’s.

Alleen hun ogen zijn zichtbaar, tenminste als ze geen
zonnebril op hebben. Het symboliseert de positie van de
vrouw in deze landen. Ondergeschikt aan de man.

Ondanks het feit dat men zich in Turkije en in de genoemde
Arabische landen dezelfde religie aanhangt, de islam, en
zich dus baseren op hetzelfde boek, de koran, zie je toch dat
de uitwerking daarvan verschillend is.

Het gaat er met deze oude teksten dus niet alleen maar om
wat er staat, het gaat er in essentie om hoe je deze teksten
leest en uitlegt.

Het kan niet zo zijn dat deze teksten die in een heel ander
tijdsgewricht geschreven zijn, de bijbel tussen de 2800 en
2000 jaar geleden, de Koran ong 1200 jaar geleden,  zo
maar op deze tijd toegepast kunnen worden. Letterlijk deze
teksten toepassen leidt alleen maar tot ellende en verdriet
en in het geval van bijvoorbeeld vrouwen tot uitsluiting in
het christendom en in de Islam. En waar dat toe leidt……

Ds. Raymond Poede
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Uitnodiging voor de Startdienst  

Protestantse  Gemeente Eems - Dollard 

Zondag 23 september 2018 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de kerkdienst en
het meedoen aan activiteiten van Startzondag 2018. Een fijne wijze
om elkaar informeel te ontmoeten en verder kennis te maken.
Wij vragen uw opgave VOOR 19 september per email door te geven
aan: lizefloor@gmail.com OF het opgavestrookje hieronder te geven
aan: Anneke van der Molen, Boelmanweg 54 Wagenborgen/
Lize Groothuis, Dallingerweer 14 Termunten.

Het programma van de Startdienst:

  9.30 uur In de Petruskerk van Wagenborgen : Eredienst o.l.v.
Ds. Raymond Poede,met medewerking van
muziekvereniging In Corpore. Er is oppas en
Kindernevendienst.

10.45 uur Samenzijn in gebouw De Ontmoeting: thee, koffie,
lekkers.

11.30 uur Terug in de Petruskerk à entertainment door de
Groninger cabaretier en presentator    A.J. Toonstra
n.a.v. het PKN jaarthema: “Een goed gesprek”.

12.45 uur Lunch in de Ontmoeting, geheel verzorgd.

14.00 uur Afsluiting van de Startdag, met eventueel het planten
van een Appelboom.

                          Graag zien wij u op zondag 23 september 2018 !
De Startdienstcommissie

Naam : . . . . . . . . . .

Ja, hierbij geef ik mij op voor het bijwonen van de Startdag-lunch.

Deze opgave geldt voor  ….. personen *

Dieetwensen? à  ja / nee  . . . . . .

         * geef a.u.b. aan hoeveel personen.

_________________  ___________________ __________                      _____________

Oogstdienst

Zondag 4 november willen we samen de oogstdienst vieren

Zoals elk jaar worden er fruitmandjes gemaakt,om deze bij
zieken,eenzamen en ouderen te brengen

Zaterdag 3 november tussen 10.00 en12.00 uur kunt u fruit
ed.inleveren in de Ontmoeting te Wagenborgen

Voor Woldendorp,Termunten en Borgsweer is de kerk van
Woldendorp van 10,00 tot 12.00 uur geopend

Ook een gift is van harte welkom

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage
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Misschien moeten we meer naar een “doe kerk “dan naar
een “ preek kerk “ ?

Over inhoud gesproken :  In het Leerhuis zal het komend
jaar  4 * een lezing over een aansprekelijk onderwerp
gehouden worden.

Hoe het ook zei : 23 september is de startdienst van het
nieuwe kerkelijk seizoen en dan beginnen we met frisse
moed.

Steyn

Mededelingen van de kerkenraad.

Meestal gaan kerkenraadsvergaderingen over
organisatorische zaken en over de gebouwen.  We hebben
uitvoerig gesproken over de begraafplaatsen die van de
overheid niet meer bij de kerk mogen horen . Ook de
burgerlijke gemeente vindt het niet zijn verantwoording,
daarom wordt er een stichting opgericht die een bruidsschat
van de kerk meekrijgt.

Deze op te richten stichting komt los te staan van de
kerkenraad, ook niet kerkleden kunnen deel uit maken van
de stichting.
Het stichtingsbestuur zal uit minimaal 3 personen bestaan.
Ook de NAM schade aan de gebouwen en alle problemen
van dien is vaak onderwerp van gesprek.
Of het gesprek gaat over de nieuwe archiefkasten en de
Archief commissie die druk doende is alles ordentelijk in de
kasten te krijgen.

Soms echter wordt er gesproken over meer inhoudelijker
zaken en dan lees ik een zin in de notulen  “De
betrokkenheid van de gemeenteleden bij de erediensten
geeft zorg.”

Het aantal mensen dat een kerkdienst bezoekt neemt ook
bij ons steeds meer af.

Dit stemt niet tot vreugd en je vraagt je af :  “waarom neemt
die betrokkenheid af ? “

Het ideaal van een groep mensen waarvan men zegt : “ Wat
gaan die mensen goed met elkaar om, wat bezielt die
mensen, graag zou ik ook daarbij willen horen ! “

Indien dit waar zou zijn dan waren we wel een
aantrekkelijke kerk en zou er dan geen krimp maar groei
zijn ? Misschien moeten we ons niet zozeer afvragen wat
kan de kerk voor mij betekenen maar meer : wat kan ik voor
de kerk betekenen ?
Het is niet allemaal droefenis. Vrolijker nieuws was er over
de weer erg gezellige vrijwilligersavond waar dit jaar 45
personen aan deelnamen. Er waren 80 mensen uitgenodigd.
Er zijn dus minimaal 80 mensen uit onze dorpen die iets
voor de kerk willen doen.
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Verjaardagen:

28-09-1943 F.Muntinga-Hofstra   Zwaagweg 26            Woldendorp

01-10-1933 mw.J.v.d.Werf-Meijerhof A.E.weg 21           Woldendorp

05-10-1937 P.T.Ausema    Borgsweer 39              Borgsweer

28-10-1940 mw.G.R.Perdok-Ritsema A.E.Gorterweg 15  Woldendorp

30-10-1940 P.Iliohan     Zwaagweg 30              Woldendorp

04-11-1931 L.Kramer    Zwaagweg 80              Woldendorp

06-11-1933 mw.G.F.Plas-Dijkema van Julsinghatehuis   Delfzijl

12-11-1931 mw.A.A.Bosker-Haan A.E.Gorterweg 16  

Huwelijksjubilea

Dhr en Mevr van Dijk Hoofdweg 126 Wagenborgen

(15-11-2018) 50 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd

Bedankjes

We hebben een gift mogen ontvangen van €50.00

Namens de diaconie onze hartelijke dank

Woldendorp
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De bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

24 juni Dhr en Mw. Prenger De Hoogte 4

1 juli Dhr W. Schaub Kerkstraat 4

1 juli Dhr en Mw. Viel G. Boelmanweg 34

8 juli Dhr en Mw. Loer Naafs Hoofdweg 202

15 juli Dhr J. Smedes Bijmoldslaan 6

22 juli Mw. Bierling Menterne 11

29 juli Mw. F Doornbos De Hoogte 51

5 aug Fam.Boonstra Bosma Meerweg 3

12 aug Dhr en Mw. van Antwerpen G Boelmanweg 17

19 aug Fam.Bos Perdok Zomerdijk 3

26 aug Dhr. J v/d Broek De Wilgen 22

2 sept Mw. G. Woltjer Hoofdweg 77

9 sept Dhr en Mw. Wolthek Klokkenborg 15

75 jaar en ouder

Mw.W Kuipers De Hoogte 1

(25-9-1939)

Mw.J.F Utrecht Tonnistil 46

(26-9-1939)

Mw.T. Wolda De Eiken 4

(29-9-1923)

Dhr. J. Heeres H L Emmensweg 26

(2-10-1939)

Mw. J. Timmer De Eiken 6

(6-11-1939)

Van harte gefeliciteerd
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