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Diensten van 18 oktober tot 20 december 2020.

De diensten vinden voorlopig alleen plaats in de kerk van

Wagenborgen. Dit in verband met de corona maatregelen.

Achter in de kerk staan mandjes voor de collecten.

Zondag 18 okt. 9.30

Zondag 25 okt.  9.30

Zondag 1 nov. 9.30

Oogstdienst

Zondag 8 nov. 11.00

Zondag 15 nov. 9.30

ds. J. Goorhuis
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt

Collecten: diaconie, kerk en
voor werelddiaconaat.

ds. R. Poede
Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger

Collecten: diaconie, kerk en
Roemenié.

ds. R. Poede
Organist: Evert Hamminga.
Koster: Gerrie Kuipers.

Collecten: diaconie, kerk en
najaarszending

Ds.R. Poede

Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger
collecten: diaconie, kerk,

Kerkrentmeesters

ds. J. Schimmel
Organist: Evert Hamminga.

Koster: Abel Moedt
collecten: diaconie, kerk,
Eigen diaconie

Zondag 22 nov. 11.00
Eeuwigheidszondag
Zondag 29 nov. 9.30
1st advent

Zondag 6 dec. 9.30
24 advent

Zondag 13 dec. 9.30

3% advent

Zondag 20 dec.

4de advent

Ds. R. Poede
Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger

Collecte: diaconie, kerk en
Pastoraat

ds. S. Bijl
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers

Collecten: diaconie, kerk en
kerstgroet

ds. R. Poede
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt

Collecten: diaconie, kerk en
Kerk in actie

ds. A.C. Troost
Organist: Evert Hamminga.

Koster: Trijn Ploeger

Collecte: diaconie, kerk en
kerkrentmeesters.

Ds. Th. van Beijeren
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt

Collecten: diaconie, kerk en
missionair werk.



Collecten.

Zondag 18 oktober is de collecte voor het werelddiaconaat.
De zusters van de diaconessen in Rwanda werken als
zuster, verpleegster en kerkelijk werker in de dorpen om
hun heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma aan,
voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge
samenwerking in de regio te verbeteren.

Zondag 25 oktober is de collecte voor Roemenié. Anneke
van der Molen is aan de zijkant nog betrokken bij het werk
voor de armsten in Roemenié.

De najaar zending collecte wordt gehouden op zondag 1
november.

Kerk in actie ondersteunt de kerk op Papua in het toe
rusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve
vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en
samenleving.

Zondag 8 november zou er een Borgsweer dienst zijn, maar
in verband met de corona beperkingen, kan deze geen
doorgang vinden. Nu dienst In Wagenborgen om 11.00 uur
met ds. Poede

Zondag 15 november is de collecte voor de eigen diaconie.

Op de Eeuwigheidszondag, 22 november, is de collecte voor
het landelijk diaconaat. De kerk toont een menselijk gezicht
aan een ieder die hier voor open staat.

De 1% advent is op zondag 29 november. Zoals elk jaar
hoopt de diaconie een kerstgroet rond te brengen. De
collecte van deze zondag is hier voor bestemd.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan.

Bij: de Eeuwigheid zondag.
Waar nog Uw schepping zucht en wacht
Tot Gij voltooit wat Gij begonnen zijt,

Geef dat wij leven nu al met ons hart bij U

Beziel ons met het visioen:
Hemel en aarde nieuw, een thuis alom

Voor wie nog zoeken en brood genoeg voor wie hongeren.

Beziel ons, dat wij wachters zijn
Van heel uw goede schepping,

Waakzaam, bereid de tekenen te herkennen.

Wij openen ons hart voor U
Opdat uw Geest kan dalen en worden

Tot onze eigen adem.

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.

Oud Papier.

Vele jaren is het oud papier opgehaald, eerst door de Ned.
Herv. Kerk, en de laatste jaren door de Eems Dollard
gemeente. 1 zaterdag in de maand was het oud papier
ophalen. Velen hebben er tijd in gestoken om het papier op
te halen. Met tractors, karren, auto’s gingen we de straten
door. Sommigen mensen stonden al te wachten, er moest
een lege doos terug, even een praatje maken, samen koffie
drinken in de Ontmoeting. Allerlei weer omstandig heden
hebben gehad, regen, sneeuw, felle kou, maar ook hitte.

We zijn gestopt omdat we het papier niet meer op de manier
zoals we het deden mochten ophalen. Voor ons was het niet
mogelijk om het op een avond te doen. We vinden het
jammer dat we dit stukje kerken werk moeten stoppen. Heel
veel dank voor iedereen die al die jaren geholpen heeft.



Kerkrentmeesters.

We zijn de vergaderingen weer opgestart. Na maanden niet
bijelkaar geweest te zijn, hebben we in juli onze vergader-
schema weer opgepakt. Afscheid moesten we nemen van
Evert Hamminga. 10 jaar is hij boekhouder geweest, Evert
bedankt. We nemen nog in een dienst afscheid van je.

Zijn opvolger is dhr. Rommert Steenbeek uit Ten Boer.

De kerk van Woldendorp kan op dit moment niet gebruikt
worden. De elektriciteit moet vernieuwd worden. Het is niet
vertrouwd om het zo te laten. Ook is het orgel hersteld. We
weten niet wanneer de kerk weer gebruikt kan worden. Ook
zal er een nieuw bord bij de kerk geplaatst worden met info
over de kerk en over Uke Wallis, hij is geboren in 1593 en
overleden in 1653. Begraven waarschijnlijk in Woldendorp.
Hij is bekend geworden als vermaner een voorganger der
doopsgezinden.

De bomen worden bij de kerk van Wagenborgen gesnoeid.
Van de gemeente Delfzijl krijgen we een bijdrage voor het
snoeien.

Op dit moment wordt er weinig gebruik gemaakt van de
Ontmoeting. Dit heeft te maken met de corona maatregelen.
1,5 meter afstand, is soms erg lastig, vooral nu de
maatregelen zijn aangescherpt. Voor info kunt u contact
opnemen met de beheerders, Siebo en Trea Zandinga.

Kerkdiensten.

Sinds 20 september worden er weer diensten gehouden in
de kerk van Wagenborgen. Deze is corona proef ingericht.
Het is voor iedereen wennen om op deze manier samen te
komen. 1,5 meter uit elkaar zitten, niet zingen, de vieringen
zijn anders, maar het is goed om zo even elkaar te zien en te
ontmoeten. Een ieder is van harte welkom.

Het uurwerk.

Zoals u misschien wel hebt opgewerkt, loopt het uurwerk
van de Petruskerk niet naar behoren. Soms loopt de klok te
snel, dan weer te langzaam. Het slagwerk is ook van slag.
De firma Vellema heeft er naar gekeken en gerepareerd.
Maar nu doet de klok het weer niet goed. De firma Fellinga
is gevraagd nogmaals te komen. We hopen dat de klok zo
snel mogelijk weer bij de tijd is.

Vervoer.

Mocht u vervoer nodig hebben om naar de viering te gaan op
zondagochtend, neem gerust contact op met Trijn Ploeger, tel. 06
10470532.




Kan het wel of kan het niet?

Ik weet niet hoe het u vergaat, sinds de corona crisis maar
dit is de vraag die de afgelopen maanden bij alles door mijn
hoofd schoot. Kan ik mijn moeder bezoeken, en hoe houd ik
dan anderhalf meter afstand? Want zoals iedere moeder,
ieder mens, heeft mijn moeder ook behoefte aan een
knuffel. Op welk tijdstip kan ik het beste mijn
boodschappen doen, Wie moet/kan ik wel zien en wie niet?
Vragen die ik mij een half jaar geleden nooit stelde. En
langzaam mocht er weer meer en dan blijkt hoe moeilijk we
het vinden om 1,5 meter bij elkaar uit de buurt te blijven.
Wij mensen zijn nu eenmaal sociale wezens die van nature
de neiging hebben om naar elkaar toe te gaan, om in
elkaars nabijheid te zijn. En dat maakt het ook zo moeilijk.

Al met al heeft het coronavirus ons leven aardig op de kop
gezet en ons opnieuw heeft leren aankijken naar de manier
waarop we leven. Keren we straks terug naar hoe het
vroeger was of zullen we toch dingen veranderen. Een
antwoord op die vraag heb ik niet, maar ik ben wel zeer
benieuwd naar het antwoord. We zullen zien.

Kan het wel of kan het niet?

Dat was ook de vraag die wij ons als kerk gesteld hebben.
Kunnen we wel of geen diensten houden en hoe gaan we dat
dan doen? In het begin was het duidelijk, toen mocht het
gewoon niet, punt. Maar toen de versoepelingen kwamen
moesten wij ook zelf nadenken hoe we het gingen doen. We
hebben toen als gemeente besloten om voorlopig tot 1
september geen diensten te houden. Maar dan komt
onherroepelijk de vraag op: hoe vullen we die leegte op?

Dan blijkt dat je ook zelf creatieve nieuwe manieren moet
bedenken. En zo gebeurde het dat ik iedere week een
filmpje maakte, (een vlog zoals dat geloof ik officieel heet) en
die op YouTube zette voor de gemeenteleden. Ik had niet
gedacht dat ik die vaardigheden in me had, maar
uiteindelijk is het gelukt om bijna iedere week een filmpje te
posten. Zo zie je dat nieuwe omstandigheden ook nieuwe
mogelijkheden biedt en nieuwe ‘talenten’ bij jezelf naar
boven haalt.
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Kan het wel of kan het niet?

Inmiddels is het 1 september geweest en hebben we als
gemeente besloten de kerkdeuren weer open te doen per 20
september. Er is toch een behoefte om elkaar weer te zien
en naar de kerk te gaan. We doen dat natuurlijk met allerlei
voorzorgsmaatregelen die bij deze tijd horen. En voor hoe
lang dat weten we natuurlijk niet. Helemaal niet nu de
maatregelen weer strenger worden. Op het moment dat ik
dit schrijf heeft minister Grapperhaus net gezegd dat er ook
bij kerkdiensten niet meer dan dertig mensen de kerkdienst
mogen bijwonen. Dit naar aanleiding van de terechte
commotie over een dienst in Staphorst waar 600 mensen
aanwezig waren en ook nog gezongen werd.

Kan het wel of kan het niet. Die vraag zal ons nog een
poosje bezighouden, maar laten we vooral genieten van de
dingen die wel kunnen en rekening met elkaar blijven
houden. N

Blijf alert en blijf gezond met elkaar.

Ds. Raymond Poede

In Memoriam Jannetje Martje Riepma '

|

Op vrijdag 20 au%ustus is overleden mevr. Jannie Riepma.
Op 27 augustus hebben we haar in kleine kring herdacht
en naar haar laatste rustplaats in Gasselte gebracht waar ze
weer met haar man herenigd is.

Mevr. Riepma woonde de laatste jaren in het Ufkeshuis in
Siddeburen, waar ze naar de sluiting van Menterne naar toe
is verhuisd. In de dienst heeft Wim Riepma, haar neef,
mooie herinneringen opgehaald aan zijn tante. Mevr.
Riepma was een vrouw waar het ouderwetse, maar mooie
woord , dienstbaarheid goed bij paste. Ze was een lieve
vrouw die zorg droeg voor de mensen om haar heen en haar
man en familie. De laatste keer dat we haar bezocht
hebben, hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd.
Een mooi en dierbaar moment. Vredig en stil als altijd zat ze
daar en nam brood en wijn tot haar. We zullen haar missen.

We wensen haar broer en familie sterkte toe.
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Corona en onze Kerkgemeenschap - Hoe gaan wij er mee
om?

Het is allemaal vreemd en onwennig in de kerk. Een
kerkgebouw helemaal coronaproof gemaakt, geen lekkere
zachte kussentjes, geen plek om je jas op te hangen, en
gemarkeerde zitplaatsen op 1.5 meter afstand voor voorlopig
maximaal 30 kerkgangers. Geen koffie na de dienst, geen

esprekken met eliaar in De Ontmoeting. Maar... wij als

erkenraad vinden het gewoon verstandig om het voorlopig
op deze manier te doen.

Deze maatregelen zijn niet bedoeld om ons te pesten, ze zijn
bedoeld om het virus in te dammen.

Dat sommige kerken een uitzonderingspositie hebben heeft
te maken met de vrijheid van godsdienst. Daar vloeit uit
voort dat er wel heef wat aan de hand moet zijn wil de
overheid ingrijpen. Maar de overheid heeft de kerken wel
%evraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat

ebben de kerken gedaan: er zijn protocollen opgesteld die
moeten zorgen voor veilige vieringen. En dat is het afgelopen
half jaar behoorlijk goed gegaan. Uit cijfers van het RIVM
blijkt dat 0,3 procent van de coronabesmettingen in
religieuze vieringen zijn opgelopen.

De P.K.N heeft na de aanscherping van de regels het
protocol iets aangescherpt. De P.K.N gemeenten in het land
zijn opgeroepen om niet de grenzen op te zoeken, maar
atschalen hoeft ook niet zolang de RIVM-richtlijnen strikt
worden opgevolgd.

Wel adviseert de P.K.N om niet te zingen in de vieringen. En
voor bijeenkomsten buiten de kerkdiensten om geldt het
advies: doe het online als het kan of stel het uit. Als die
bijeenkomsten toch moeten doorgaan kom dan niet met
meer dan dertig mensen.

Een paar week geleden zijn we op deze manier weer
begonnen. Voor sommige van ons veel te vroeg, voor
anderen veel te laat. En weer anderen gaven te kennen
zolang het virus onder ons is niet naar de kerk te komen.
Heel begrijpelijk natuurlijk wanneer je tot de kwetsbare
bevolkingsgroep behoort.

We gaan proberen, met de mogelijkheden die er zijn en met
de suggesties van gemeenteleden die we mochten
ontvangen, de komende tijd toch inspirerende vieringen
mogen houden en beleven.
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Coronamaatregelen zijn niet bedoeld om ons te pesten
maar om het virus in te dammen

Anne Koopmans - voorzitter van de kerkenraad

“Ruimte in mijn hoofd” - ergens gelezen en doorgegeven -
Anne Koopmans

Nieuwsberichten, beursberichten,
weerberichten, oorlogstaal
kindsoldaten, wapenhandel
luchtvervuiling, ozonlaag.

Steden slapen, worden wakker
lichten aan, lichten uit
regenwouden, oceanen

smeltend ijs.

Nieuwe leiders, loze woorden,
extremisten, hongerdood
leugens
die geschreven staan

godsdienstwaanzin en geloof.

Tegenstanders, luchtverkopers
vluchtelingen, wereldbrand
overstroming
00g om 00g

tand om tand.
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Er komt zoveel op ons af
elke dag teveel gedoe
het zoekt een weg
naar binnen toe

Er is niet zoveel ruimte in mijn hoofd.

Langverhuizers, mensenhandel
regelgeving, labyrint
krantenkoppen, donkerdenkers

columnisten, massasprint.

Onderwereld, mensenmassa
dansen op
vergeetmuziek
luchtaanval en zure regen

retoriek.

Er komt zoveel op ons af
elke dag teveel gedoe
Het zoekt een weg naar binnen toe

Er is niet zoveel ruimte in mijn hoofd.
Oorlog, haat, waanzin, verraad,

belangen, geld, geloof, geweld
Er is niet zoveel ruimte in mijn hoofd.
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75 jaar en ouder 2020

Dhr J. Heeres H L Emmensweg 26 (02-10-1939)

Mw J. Timmer Musch De Eiken 6 (06-11-1939)
Dhr J. Hartenhof Menterne 12 (08-111944)
Mw G. Bierling Pakes Menterne 11 (23-11-1935)
Mw A. Zwart Hansens De Wilgen 30 (06-12-1944)

Van harte gefeliciteerd

Bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

20 sept. Dhr en Mw. Menninga
27 sept. Dhr en Mw. Snijder Fam.Bronsweg 8
04 okt. Fam. v/d Veen Biemond Kerkstraat 76

11 okt. Fam. Vos Hoofdweg 160

18 okt. Mevr. Slijm-Viel G. Boelmanweg 49

Mevr. Slijm Is vrijdag helaas overleden

Meerweg 2

Jubilea

Dhr en Mw. Stubbe waren 6 juni 2020
40 jaar getrouwd

Dhr en Mw.van Antwerpen waren 28 juli 2020
60 jaar getrouwd

Dhr en Mw. Damstra waren 18 sept 2020

50 jaar getrouwd

Namens de Eems-Dollard Gemeente alsnog van harte
gefeliciteerd
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Met ingang van 18 okt. is de oppasdienst op afroep Als u
oppas voor uw kind wilt neem dan uiterlijk de zaterdag
ervoor contact op met Els de Vries tel. 0686640481

Tijdelijke wijzigingen i.v.m. corona maatregelen

U wordt zondagsmorgens niet ontvangen door een van onze

gastvrouwen maar door een koster of kerkenraadslid
Schoonmaakdienst kerk tot nader bericht

De diaconie

Hallo allemaal,

Gelukkig kunnen we weer naar school, ook al moeten we
ons nog aan verschillende maatregelen houden. Ook in de
kerk ontmoeten we elkaar weer.

We willen de kindernevendienst ook weer gaan opstarten.
Hoe precies, dat zullen jullie vanzelf gaan merken.

De komende tijd is er eens per twee weken
kindernevendienst.

Het gaat om de volgende data:

11 oktober

25 oktober

8 november

22 november

Ook gaan we het Adventsproject voorbereiden.

We hopen jullie weer te mogen begroeten bij de
kindernevendienst!
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De verjaardagen van Woldendorp-Termunten-Borgsweer

I.v.m.Corona pandemie , brengen wij nog geen bezoeken

met bloemen of fruit,maar gaan de felicitaties per kaart.

01-10-1933 mw.J.v.d.Werf-Meijerhof A.E.weg 21 Wold.
05-10-1937 P.T.Ausema Borgsweer 39 Borgsw.
27-10-1944 H.Kerbof A.E.Gorterweg 42 Wold.
08-10-1940 mw.G.R.Perdok-Ritsema A.E.Gorterweg 15 Wold.
30-10-1940 P.lliohan  Zwaagweg 30 Wold.
19-11-1945 J.D.Westerhof A.E.Gorterweg 13 Wold.
29-11-1940 D.W.Krijgsman Borgsweer 29 Borgsw.

24-10-2020 fam.Stel-Dijkema A.Verburghwijk 62, Term.zijl
40 jaar getrouwd
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Aan de Protestantse Gemeente Eems-Dollard

Op 15 oktober hebben we in een extra
kerkenraadsvergadering als visitatoren gesproken met de
kerkenraad en de predikant.

Aan de orde was de door ons gemaakte samenvatting van de
in de maanden april t/m juni gevoerde gesprekken, onze
conclusies en onze adviezen.

In het verslag komen geen namen voor van personen die wij
hebben gesproken. De vertrouwelijkheid is naar ons idee
hiermee gewaarborgd.

Ook de gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om kennis
te nemen van onze conclusies en adviezen. U wordt
daarvoor uitgenodigd op een door ons te beleggen
gemeenteavond. Een datum kan, gezien de huidige situatie
rondom het coronavirus, nog niet worden gemeld.

We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
de visitatoren,

ds. H.S. Cohen Stuart — Fens
G.R. van Slageren
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Bankrekeningnummers:

Diaconie: NL 67 RABO 0366.9018.34
Kerkrentmeesters: NL 97 RABO 0366.9026.52
Collectebonnen: NL 38 RABO 0366.9656.97

Automatische betalingen naar andere rekeningen
kunnen gewoon doorgaan.
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