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Diensten van zondag 14 november 2021 t/m zondag 15
febr. 2022

Zondag: 21 nov. 11.00 uur Ds. R. Poede
                                                   Organist: Wim v.d. Laar

Koster: Gerrie Kuipers
Collecten: diaconie, Kerk
Pastoraat

24 nov. 20.00 uur Avondgebed

Zondag: 28 nov. 9.30 u. Ds.R. Poede
Organist:  Bertha Ufkes

1e Advent Koster:: Abel Moedt
Collecten: diaconie, Kerk
werelddiaconaat

1 dec. 20.00 uur Avondgebed

Zondag: 5 dec.  9.30 u         Ds. van der Zwaag
Organist: Evert Hamminga

2e Advent Koster: Trijn Ploeger
Collecten: diaconie, Kerk
Zending

8 dec. 20.00 uur Avondgebed

         Laatste zondag Kerkelijk jaar

4 5

Zondag: 12 dec. 9.30 uur Ds. R, Poede
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers

3e Advent Collecten: diaconie, Kerk
Kerstgroet

15 dec. 20.00 uur Avondgebed

Zondag: 19 dec.  9.30 u Ds. Minnaard
Organist: Evert Hamminga

4e Advent Koster: Abel Moedt
        Collecten: diaconie, Kerk
        Jong Protestant

Vrijdag: 24 dec. 22.00 u Ds. R.Poede

kerstnachtdienst Organist: Evert Hamminga
Koster: Trijn Ploeger

m.m.v.   LINK

Zaterdag: 25 dec. 11.00 u Ds. R. Poede
Organist: Evert Hamminga

1e kerstdag Koster: Gerrie Kuipers
Collecten: diaconie, Kerk
Eigen Jeugd

Vrijdag: 31 dec. 19.00 u Ds. R. Poede
Oudejaarsavonddienst Organist: Evert Hamminga

  Koster: Trijn Ploeger
Collecten: diaconie, Kerk
Oudejaarscollecte

Zondag: 2 jan 9.30 u Ds. R. Poede
Organist:Piet Alkema

Nieuwjaarsborrel Koster: Trijn Ploeger
Collecten: diaconie, Kerk
Kerkrentmeesters
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Zondag 9 jan. 9.30 u Ds. W. Tinga
Organist:Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Collecten: diaconie, Kerk
Diaconie.

Zondag: 16 jan. 9.30 u Ds. R. Poede
Organist:Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Collecten: diaconie, Kerk
Ondersteuning gemeente

Zondag: 23 jan. 9.30 u Ds. de Kruijff
Organist:
Koster: Trijn Ploeger
Collecten: diaconie, Kerk
Missionair werk

Zondag: 30 jan. 9.30 u Mevr. van Vliet
Organist:  Piet Alkema
Koster: Gerrie Kuipers
Collecten: diaconie, Kerk.
Eigen Jeugd

Zondag:  6 febr. 9.30 u Ds. R. Poede
Organist:Evert Hamminga

Koffie na de dienst Koster: Trijn Ploeger
Collecten: diaconie, Kerk

                                                  Werelddiaconaat

Zondag: 13 febr. 10.00 u Borgsweerdienst

Zondag: 20 febr.      9.30 u Pastor Vroom
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Collecten: diaconie, Kerk
Rode Kruis 7

Onze Vader verborgen.

Onze Vader verborgen, uw naam worde zichtbaar in ons

Uw Koninkrijk kome op aarde uw wil geschiede,

een wereld met bomen tot in de hemel

waar water schoonheid, en brood

gerechtigheid is, en genade-

waar vrede niet hoeft bevochten

waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen

waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd

nooit één mens meer gemarteld,

niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

Leg uw woord op ons hart

Breek het ijzer met handen

Breek de macht van het kwaad.

Van u is de toekomst

Kome wat komt.

Uit: verzameld liedboek, van Huub Oosterhuis.

Kerkbalans.

Het jaar 2021 loopt naar het einde toe. Ook voor kerkbalans
was het een bijzonder jaar. Niet in januari, maar pas in juni
hebt u kerkbalans in de brievenbus gekregen. Door de
maatregelen werden ze niet weer opgehaald. Velen van u
hebben gereageerd, door een toezegging te doen. Toch hebben
we nog niet alle toezeggingen binnen. Graag zien we uw
bijdragen voor 2021 tegemoet, mogen we op uw financiële
steun rekenen?
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Ook in 2022 vragen we een bijdrage aan u voor kerkbalans.
De actie loopt van zaterdag 15 januari tot 29 januari 2022.
Het thema van dit jaar is: Geef vandaag voor de kerk van
morgen. Doordat er minder vrijwilligers zijn om de enveloppen
bij u in de brievenbus te doen en weer op te halen, worden ze
dit jaar per post verstuurd. Er zit een antwoordenveloppe bij
in. We hopen dat u ook dit jaar weer mee doet, zodat het werk
van de Eems Dollard gemeente door kan gaan. Bij voorbaat al
dank voor uw bijdrage.

Kerkrentmeesters.

De rekening van het jaar 2020 is goedgekeurd door het
Classicale College voor de beheerszaken Groningen _ Drenthe
van de Protestantse Kerk in Nederland.

De lopende zaken zijn in de vergadering van de
kerkrentmeesters besproken. De begroting voor het jaar 2022
is opgesteld. Het is voor de boekhouder een hele klus om deze
goed op te stellen, onze dank hiervoor.

Monumentenzorg heeft de kerk van Woldendorp en
Wagenborgen geïnspecteerd. Aan beide kerken moet het
nodige gebeuren, kleine reparaties, maar ook grote renovaties,
om de kerken in goede staat te houden. Hiervoor kunnen we
een subsidie aanvragen, dat is 40 % van het totale bedrag wat
er aan kosten zijn. De kerkrentmeesters zullen hier goed over
nadenken en in overleg gaan met het SBKG Noord Nederland.

Collecten

Zondag 28 november is de 1ste advent zondag. De collecte is
voor het werelddiaconaat. In Moldavië worden veel kinderen
aan hun lot overgelaten. De kerken en Youth For Christ
vangen hen op en zorgen voor huiswerk begeleiding en een
maaltijd.
Zondag 5 december, 2de advent zondag is de collecte voor de
zending. In Rwanda zijn veel kinderen wees, “Mama Rose”
richtte een organisatie op die deze kinderen opvangt en ze
begeleid bij onderwijs. Ook geven ze voorlichting op scholen en
in kerken over HIV/aids

Zondag 12 december, 3de adventzondag, is de collecte voor de
kerstgroet. Ieder jaar worden er in onze dorpen een kerstgroet
gebracht bij zieken, eenzamen en ouderen. Mogen we op uw
financiële steun rekenen?

Zondag 19 december, 4de advent is de collecte voor onze eigen
jeugd.

Vrijdag 24 december, Kerstavond, is de collecte nog
onbekend. In de kerstnachtdienst zal bekend worden waar de
collecte voor bestemd is.

Zaterdag 25 december, 1ste kerstdag is de collecte voor
kinderen in de knel. Miljoenen kinderen op deze wereld
hebben geen veilig thuis. Kerk in actie komt voor hen op en
juist met kerst verdienen zij extra aandacht

Oudejaar, 31 december, is de collecte voor onze eigen
gemeente, de oudejaarscollecte.

2022.

Zondag 2 januari hopen we samen na de dienst samen te
komen om het nieuwe jaar te vieren. De collecte is voor de
kerkrentmeesters.

Zondag 9 januari is de uitgangscollecte voor de diaconie.

Zondag 16 januari is de collecte voor toerusting van kerkelijk
werkers. Velen doen vrijwilligerswerk binnen de kerk,
kerkenraden, jeugdwerkers, pastoraal werkers.

Zondag 23 januari is de collecte voor het missionair werk. De
dorpskerken beweging van de Protestantse Kerk biedt kleine
kerken een platform waar ze hun ervaringen met elkaar
kunnen delen.
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Zondag 30 januari is de collecte voor onze eigen jeugd,
geregeld is er een kindernevendienst, waar de kinderen op
hun manier bezig zijn met de bijbel.

Zondag 6 februari is de collecte voor het werelddiaconaat.
Klimaat verandering zorgt in het noorden van Oeganda voor
steeds meer droogte en overstromingen. Het wordt moeilijker
om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse
kerk steunt boeren in de strijd om het bestaan.

Zondag 13 februari is er dienst in Borgsweer, de kinderen
gaan dan overleggen waar de collecte voor is.

Zondag 20 februari is de collecte voor het Rode kruis.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan.

Kerst.

Liefde is het licht

Waarmee Gij vandaag ons raakt

Liefde

Als een Woord met vleugels

Van alzo hoge,

Als een Mens met erbarmen. ons zo nabij.

Liefde

Als een goede tijding,

Als een beter vaderland,

Als onderdak voor ons allen.

Nergens

Zo goed te lezen,

Zo verstaanbaar gemaakt

Dan in de geboren herder Jezus Messias.

Gezegend zijt Gij

Om Hem;

Dat Hij met U

In de eenheid van de Geest

Moge leven in de gloria !

Uit: Bij gelegenheid van Sytze de Vries.



Bij ons in huis is het, het hele jaar kerst. Nee niet alleen
omdat het vrede op aarde is in huize Poede, maar ook omdat
we het hele jaar de kerstboom hebben laten staan. Ik geef toe
het is een beetje bijzonder en het gebeurde eigenlijk zonder
opzet. De kerstboom staat in onze garage die geen garage meer
is. Volgend jaar (als alles gaat zoals het gaat) moeten wij
namelijk ons huis uit vanwege de versterking van ons huis.
Omdat we toch dicht in de buurt willen blijven hebben we
besloten onze garage te verbouwen, al hoewel verbouwen een
groot woord is, tot een soort huisje. En daar zullen we dan
minimaal een jaar in moeten verblijven, terwijl ons huis
grondig versterkt wordt. En daar staat dus nu al een jaar onze
kerstboom. Zijn licht verlicht de duisternis ’s ochtend en ’s
avonds geeft ze gezelligheid. We hebben in het begin wel
steeds een datum geprikt om hem weg te halen, maar daar
kwam steeds iets tussen en uiteindelijk hebben we besloten
om hem te laten staan totdat de verbouwing is afgrond. Als
symbool van licht en hoop dat alles beter wordt.

Want daar gaat het met advent en kerst tenslotte over. De
geboorte van een kind, Jezus van Nazareth in dit geval, is het
begin van iets nieuws. En dat niet alleen een kind geeft hoop,
een kind heeft toekomst en geeft toekomst. En een mooi
toekomstvisioen hebben we wel nodig is deze dagen. Want nog
steeds bepaald covid-19 voor een deel ons leven en wanneer
het op gaat houden, daar zijn de deskundigen het nog niet
over eens, maar dat we er nog (lang) niet vanaf zijn is wel
zeker. Dat laten de cijfers ons ook wel zien. Daarop kunnen we
op 2 manieren op reageren, we kunnen wegzakken in
frustratie en mopperen op alles wat niet kan, hoe logisch dat
ook is, het lost niets op. Het is beter voor ons persoonlijk
welzijn als we ons richten op mooie dingen en een van die
dingen is voor mij toch altijd nog het kerstfeest. I

Kerst 2021
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Ik hou van het licht in de boompjes de kerstkransjes bij de
koffie en het gezelschap van gezin en familie. Kerst is als het
goed is het zinnebeeld van hoe het zou moeten zijn. In vrede
met elkaar leven, daarbij oog hebben voor de ander en er uit
alle macht proberen er het beste van te maken.

Ik laat de boom nog maar even staan om mij daar iedere dag
weer aan te herinneren, misschien ook een idee voor u ;-).

Ds Raymond Poede

Kerstmiddag

Op woensdag 16 december is er de kerstmiddag. Vorig jaar
kon de kerstmiddag niet doorgaan door alle corona
maatregelen, maar dit jaar hopen we deze middag weer
gezellig bij elkaar te kunnen komen. Zekerheid daarover
hebben we natuurlijk niet. Er kunnen weer nieuwe
maatregelen komen die het alsnog onmogelijk maken, maar
voorlopig gaan we er vanuit dat het door kan gaan onder de
dan heersende regels.
Net zoals andere jaren zullen we samen kerstliederen zingen,
waarbij de bekende liederen natuurlijk niet zullen ontbreken,
er zal een kerstverhaal verteld worden door Nicolien. En als
klap op de vuurpijl zal er weer de kerstbingo zijn met mooie
prijzen. We sluiten het geheel af met een kleine maaltijd.

We verheugen ons op uw komst en hopen op een mooie
middag.

UW opgave is gezien de 1,5 meter maatregel gewenst. U kunt
zich opgeven voor deze middag bij Els de Vries of per mail: els-
devries@live.nl of per telefoon 0596-541363.
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Toekomstgericht gericht kerk-zijn....

Onlangs werd er tijdens onze gemeenteavond gesproken en
een beeld geschetst over de toekomst van onze
kerkgemeenschap en de kerk in de samenleving.

Jan Hommes, classispredikant in de classis Groningen/
Drenthe, schreef daar het volgende over:

Toekomstgericht kerk-zijn is een thema voor ons allemaal. Een
moeilijk thema ook, want waar gaat het dan over? Daar wordt
te weinig over gesproken. Als we het hebben over de toekomst
van de gemeente gaat het meestal over gebouwen, geld,
voorgangers, interne structuren. Terwijl het wat mij betreft
moet gaan over het belang van van kerk-zijn in de
samenleving. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat we
daarbij als gemeenten samen moeten werken. Dat kan ook
betekenen dat vitale gemeenten financieel solidair moeten zijn
met gemeenten die het niet meer redden. Maar solidariteit en
samenwerken zijn voor veel gemeenten lastige thema’s, ze
koesteren graag wat ze hebben. Maar daarmee komen we er
niet. We zullen het samen moeten doen. We moeten als
gemeente als het ware “open” gaan voor wat er elders in de
kerk gebeurt en voor wat er elders in de samenleving gebeurt.
Ga daar als gemeenten het gesprek over aan.

Ook wij als kerkgemeenschap zullen hiermee aan de slag
moeten. We zullen het samen moeten doen...

Anne Koopmans.

Een gedicht na Eeuwigheidszondag - de laatste van het
Kerkelijk Jaar

Als jouw naam klinkt

Als jouw naam klinkt

zie ik even

hoe je liep en wat je zei,

wat er altijd is gebleven

van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt,

stroomt er water

uit mijn ogen, door mijn ziel.

Onze dromen, plan voor later,

tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt,

komt tot leven

hoe je mij hebt meegemaakt,

mee geschapen, weggegeven,

mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt

wacht ik onder

onze levens eens een hand.

Ook al voelt nu alles zonder

De Eeuwige brengt ons weer in verband.

15
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Borgsweerdienst

Op zondag 7 november hadden we een Borgsweerdienst, het
was een fijne dienst.

We hebben het over delen gehad en dan niet alleen over delen
van goederen maar ook wat kunnen we nog meer delen met
mensen die het minder hebben.

Dit alles naar aanleiding dat Jezus de vijf broden en twee
vissen met een grote menigte deelde, maar ook hoe Sint
Maarten het deed. Hij deelde z’n mantel met een bedelaar en
gaf hem ook nog geld om eten te kopen.

In overleg met de kinderen is besloten om de collecte te
besteden aan het Rode Kruis. Totaal heeft de collecte € 60,00
opgebracht.

Annie

       Er zijn dus ook klimkerken
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De Petruskerk te Woldendorp

In de Petruskerk in Woldendorp is al enige tijd geen dienst
meer geweest vanwege gebreken aan de elektrische installatie
van de kerk.
Bij de restauratie van het orgel moest de windmachine worden
vervangen. Bij het installeren van de nieuwe windmachine
bleek dat de stroomkabel niet meer te gebruiken was. Er
waren wel wat ideeën om het te fixen maar er waren ook
geluiden dat de hele elektrische installatie niet meer deugde.
Wat is dan wijsheid? Ik heb toen enkele gespecialiseerde
bedrijven benaderd om een inspectie te doen, uiteindelijk was
ETAB-UIL bereid om een grondige inspectie te doen. Zijn
conclusie was dat de installatie niet voldeed op onderdelen
met betrekking op de veiligheid van personen. Omdat we geen
risico willen nemen hebben we de kerk momenteel niet meer
in gebruik.
Wat nu:
We hebben meerdere bedrijven benaderd voor een offerte;
verschillende bedrijven willen wel komen kijken maar ze
zeggen dat ze het te druk hebben. Dat is mooi voor hen maar
jammer voor ons. Het is belangrijk dat we weten wat de kosten
zijn voordat we wat gaan doen. Er zijn nu twee bedrijven die
een offerte dan wel een raming hebben gemaakt van de
kosten.
We hopen dat we binnenkort meer inzicht krijgen in de
mogelijkheden en de kosten van de reparatie.

Tot die tijd moeten we geduld hebben.

Bennie Beekhuis



29-11-1940 D.W.Krijgsman       Borgsweer 29   Borgsw.

07-12-1946 J.Kiel        A.E.Gorterweg 76      Wold.

16-12-1938 mw.M.D.Bos-Telkamp  Kenninckweg 8     Tm.

29-12-1943 B.Muntinga Zwaagweg 26      Wold.

Huwelijksjubileum

55 jaar getrouwd:

30-12 Schouwstra-Bult   Joh.Herwagiusstraat 8
Termunten

Dhr en Mw Schortinghuis    ‘t Hamrik           Nieuwolda       

55 jaar getrouwd

(16-12-1966)

Dhr en Mw.Koopmans         De Hoogte 27     Wagenborgen   

50 jaar getrouwd

(17-12-1971)

50 jaar getrouwd: fam. Koops- Boels de Hoogte 17     Wagenborgen

Van harte gefeliciteerd

75 jaar en ouder 2021

Dhr J Hartenhof                     Menterne12

(18-11-1944)

Mw.G Bierling Pakes              Menterne 11

(23-11-1935)

Mw.A Zwart Hansen              De Wilgen 30

(06-12-1944)

Dhr N van Antwerpen           G Boelmanweg 17

(28-12-1936)

75 jaar en ouder   2022

Dhr A Bult                         G Boelmanweg 76         
Wagenborgen

(05-01-1939)

Dhr T Schortinghuis          ‘Hamrik                           
Nieuwolda

(08-01-1942)

Mw T Haan Mansens        De Wilgen 46                 
Wagenborgen

(09-01-1934)

Dhr N van Vianen               Betingestaete                 Delfzijl

(19-01-1935)

Mw A Krijgsman Klunder   Borgsweer 29                Borgsweer

(24-01-1946)
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Dhr J de Waal                     A E weg 59                      Woldendorp

(29-01-1942)

Dhr P Keizer                       A E Gorterweg 6              Woldendorp

(01-02-1942)

Mw E Kramer Dieterman     Zwet 9                             Delfzijl

(03-02-1935)

Dhr L Bos                            Kenninckweg 8               Termunten

(09-02-1938)

Dhr H Westerhuis              A Verburghwijk 4            Termunterzijl

(09-02-1946)

Dhr W Vos                          Zwaagweg 21                  Woldendorp

(17-02-1935) 

Bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

22 aug.  Mw  T Ploeger      De Wilgen 10        Wagenborgen

22 aug.  Fam.S Riepma     De Linden   2           Wagenborgen

29 aug . Dhr en Mw Geertsema    Hoofdweg 61 Wagenborgen

05 sept  Dhr en Mw Timmer  Zuidbulten 18      Wagenborgen

12 sept  Dhr en Mw Koopmans De Hoogte 27    Wagenborgen

19 sept  Mw Ploeger Sofie en Berd Jan             De Hoogte 12
Wagenborgen

26 sept Mw de Boer en Dhr Moedt   HL Emmensweg 10
Wagenborgen

03 okt. Mw A van der Molen  G.Boelmanweg 54
Wagenborgen

10 okt   Dhr en Mw Perdok   AE Gorterweg 15 Woldendorp

17 okt   Mw M. van der Broek    Tonnistil 16 Wagenborgen

24 okt   Dhr en Mw Schouwstra Joh.Herwagiusstraat 8
 Termunten

20 21

31 okt   Dhr en Mw Kuipers   De Hoogte 1 Wagenborgen

07 nov  Mw. E Haan           Zuidbulten 20 Wagenborgen

14 nov  Mw H. Wolthek     Klokkenborg 15        Wagenborgen



Kerstfeest in Termunten.

In Termunten is de kerstnachtdienst altijd een kerstavond
viering die begint om 19.00 uur zodat ook de kinderen mee
kunnen genieten. Ook in Woldendorp was er een avondviering
maar dan later zodat de voorganger in beide diensten kon
voorgaan.
Wegens verminderde belangstelling in Woldendorp was de
vorige viering gezamenlijk en dat is goed bevallen.
Ook dit jaar is het kerstfeest gezamenlijk. Nu niet met het
muziekkorps Prins Bernhard maar in samenwerking met de
lagere school: Qworzo.
Het beloofd een mooi feest te worden met vuurkorf bij de
ingang van de kerk, kerstboom, zingende kinderen met gitaar
begeleiding, verhalen met beeld, zang van bekende
kerstliederen, koffie, thee, fris, glühwein, lekkers enz. enz.
Evenals voorgaande jaren verwachten we een volle kerk, er
zijn wel eens meer dan 100 mensen op kerstavond in de kerk
van Termunten geweest. Hopelijk gaat de Corona piek hard
naar beneden en kan alles normaal doorgaan, aan de
enthousiaste voorbereidingsgroep zal het zeker niet liggen
Steyn




