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gemaakt van drijfhout
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Wij hopen dat we na de zomervakantie weer op de oude
manier bij elkaar kunnen komen, maar het is nu nog niet zo
ver, hoe het verder gaat weten we niet, maar we blijven hoop
houden.

Collecten.

Al vele maanden komen we niet bij elkaar. Dit betekend ook,
dat er geen inkomsten zijn, terwijl sommige uitgaven gewoon
door gaan. Wij vragen u of u een bijdrage wilt storten voor de
collecten van de kerkrentmeesters.

Ook voor de diaconie zijn er geen inkomsten, ook voor de
diaconie gaan de uitgaven gewoon door. Iedere week wordt er
binnen onze gemeente een bloemetje bezorgd  aan  75 jarigen
en ouder. Ook zij vragen om een financiële ondersteuning.

De rekeningnummers staan achter in Contact.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Diensten.

Al vele maanden is de kerk op zondag dicht. Met Pasen was er
een overdenking vanuit de kerk, met het binnen brengen van
de nieuwe Paaskaars.
Verder ontvangen we de overdenking van ds. Raymond Poede
en geregeld een nieuwsbrief.
Toch mist iedereen denk ik, het samen komen, elkaar
ontmoeten, samen zingen, luisteren naar woorden en
orgelspel. De kerkklokken luiden niet op de zaterdag en
zondag.

De kerkenraad heeft toch gemeend te moeten besluiten om
geen diensten te houden tot zondag 29 augustus. Alles is
onzeker, de maatschappij zit op slot, iedereen houd rekening
met de ander, afstand houden, geen hand geven, wel geregeld
wassen. Vele corona patiënten liggen in het ziekenhuis en op
de IC.
Gelukkig gaan de vaccinaties gestaag door, dit geeft voor de
toekomst ruimte om weer samen te komen.
We hopen dat u begrip voor het besluit van de kerkenraad
kunt opbrengen.

We hopen elkaar na de zomer weer te ontmoeten, en hopen
dat weer samen te kunnen zingen, luisteren naar woorden,
lezingen uit de Bijbel en genieten van het orgelspel.
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Kerkrentmeesters.

Wij zijn in vergadering, volgens de regels die nu gelden, bij
elkaar geweest. Het is een bijzondere tijd om te vergaderen,
het lijkt alsof alles langzamer gaat, je moet elkaar blijven
motiveren om door te gaan met het werk wat de kerk van ons
vraagt.

Zoals u allen hebt gezien geeft de toren van de kerk van
Wagenborgen niet de juiste tijd aan. De firma Vellema is een
paar keer langs geweest om wat reparaties toe te passen in de
hoop dat de klok het weer zou doen. Dit mocht echter niet
helpen. De tandwielen zijn versleten, waar het uurwerk zijn
minuten op moet weg tikken. Er komt een elektrische
hulpmotor om de klok te laten lopen. Het oude uurwerk blijft
zo wel in de oude staat in de toren. We weten nog niet
wanneer men er mee kan beginnen, maar het dorp kan in de
toekomst weer de juiste tijd van de toren aflezen.

Van de gemeente Eemsdelta hebben we een bijdrage gekregen
voor het snoeien van de bomen rond de kerk van
Wagenborgen.

De kerk van Woldendorp heeft een inspectie ondergaan wat de
elektrische bedrading aangaat. Dit ziet er niet best uit,
eigenlijk kan op dit moment de elektriciteit niet gebruikt
worden. Een definitieve offerte wordt verwacht.

De Ontmoeting is door de Nationale Coördinatie Groningen
geïnspecteerd. Met de gegevens beoordelen deskundigen of het
gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm.

Er komt een nieuwe AED bij de Ontmoeting. De oude is 10
jaar oud en moet vervangen worden.

Wij vragen u om een bijdrage voor de Solidariteitskas. Dit een
fonds van het PKN om financiële hulp aan gemeenten te
bieden. Ook onze gemeente betaald hieraan, maar u kunt uw
eigen kerk financieel hulp bieden door een bijdrage te geven.
Dit kan op rekeningnummer: NL 38 RABO 0366.9026.52 .

Zoals U hebt kunnen zien staat er een nieuwe fietshok bij de
kerk van Wagenborgen. Er is een hokje aan vast gemaakt voor
de containers, kerstboompoot en andere zaken.
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The answer my friend is blowing in the wind

Deze regel uit een grijsgedraaid liedje van Bob Dylan, schiet
mij telkens weer door het hoofd als ik aan Pinksteren denk.
Het doet me denken aan de gebeurtenis in het huis in
Jeruzalem waar de leerlingen bijeen waren. Ze waren een
beetje de weg kwijt en wisten op dat moment niet meer waar
het heen moest. Jezus was ten hemel gevaren en ze waren nu
voor het eerst echt op zichzelf aangewezen. Voor het eerst
konden ze niet meer terugvallen op Jezus. Een nieuwe
situatie. Je zou het kunnen vergelijken met de situatie in je
eigen leven. Je bent altijd aan de hand van je vader en moeder
meegelopen en dan komt er een moment dat je het zelf moet
doen. Je hebt je bagage meegenomen, je hebt, als het goed is
tenminste, een goede basis meegekregen, maar nu is het aan
jou. Jij maak nu je eigen keuzes.

En net zoals de leerlingen kom je voor nieuwe keuzes te staan,
waar je nog geen pasklaar antwoord voor hebt. Zo is het ook
met de leerlingen. Ze zijn altijd met Jezus meegelopen en hij
wees hun de weg, maar nu is de weg open, en er is je wel
ongeveer verteld waar je heen moet, maar de bordjes staan er
(nog) niet.

De leerlingen blikken vooruit. Wat nu? En dan worden ze
begeesterd door de Heilige Geest, een wolk van herinneringen
van de tijd dat Jezus bij hen was. Een inspiratiebron die de
richting wijst, de weg moeten ze zelf zoeken. De geest geeft ons
geen vastomlijnde oplossingen, maar doet een beroep op onze
creativiteit, om gegeven de omstandigheden dat te doen wat
goed is. Om steeds weer te zoeken naar creatieve en nieuwe
oplossingen niet gehinderd door dogmatiek of zo gaat het nu
eenmaal. De geest opent een nieuwe horizon voor ons met
mogelijkheden en kansen. En die inspirerende geest is nog
steeds onder ons, en kunnen we zien in de dingen en mensen
om ons heen. Een boek die je leest, de natuur die weer
opbloeit, en natuurlijk in mensen.

Pinksteren is het feest dat het dichtst bij de schepping staat,
ook daar woei de wind over de wateren en schiep leven, zo ook
met Pinksteren. Pinksteren schept iets nieuws en maakt de
wereld een beetje mooier. Geïnspireerd door de Geest kunnen
wij ruimte creëren, ruimte scheppen, waarin het leven tot
bloei komt.
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De kerkenraad wenst u, ondanks alles, een goede zomertijd
toe en graag tot ziens.

Kerkbalans.

In tegenstelling tot eerdere berichten is de actie kerkbalans
niet doorgegaan in april.
Het was niet verantwoord om de vrijwilligers langs de deuren
te laten gaan om de enveloppen weer op te halen.
Het zal deze keer anders gaan als u gewend bent. De
enveloppen worden bij u in de brievenbus gedaan, wij vragen
u om een bijdrage over te maken op de rekening van de
kerkrentmeesters, een contant bedrag kunt u in de
brievenbus doen van één van de kerkenraadsleden, de
adressen vindt u in Contact.
Voor vragen kunt u contact op nemen met de
kerkrentmeesters.
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage.
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In Memoriam Timon Roelof Hommes. Geboren op 6 maart
1937 in Borgsweer en gestorven op 7 januari 2021 in
Groningen.

Op donderdag 7 januari is na een korte periode van ziek zijn een
einde gekomen aan het aardse leven van Timon Hommes. De
laatste jaren woonde hij in een appartement in Delfzijl, maar
daarvoor heeft hij heel zijn leven in Borgsweer en Lalleweer
gewoond

Timon Hommes was een zorgzame, lieve man met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Landbouwer in hart en nieren. Hij
was getrouwd met Rijnje Ridder, uit opgegroeid was op een
boerderij in de omgeving van Ten Boer.  Zij kregen twee dochters.
Beide koesteren alleen de vele mooie herinneringen aan het warme
gezin, waarin zij opgroeiden. Timon Hommes was later een zeer
betrokken opa voor zijn kleinkinderen en wat hij trots op zijn
eerste achterkleinkind dat in november vorig jaar geboren is.

Hij was sportief, hij heeft ‘s winters heel wat geschaatst en
medailles gewonnen met wedstrijden en toertochten. Hij voetbalde
graag en volgde hierin alles op de T.V.

Hij was een betrokken dorpsgenoot, voor wie ‘het noaberschap’
hoog in het vaandel stond. Hij was betrokken bij de
geloofsgemeenschap in Borgsweer en omstreken. Heeft deze
geloofsgemeenschap gediend als diaken en in de commissie van
beheer. Hij hield van de muzikale traditie van het geestelijk lied en
speelde zelf orgel.

Op de mooie zonnige vorstige donderdagochtend 14 januari
hebben we hem in besloten kring begraven op de begraafplaats in
Borgsweer. Aan de hand van Psalm 23 hebben we stilgestaan bij
zijn leven en sterven. Dat God, de Heer zijn herder was, was de
vaste grond onder zijn leven. En Timon Roelof Hommes is door
zijn zorgzame en vriendelijke levensinstelling daarin een prachtige
beelddrager van deze Herder geweest.

Zijn gedachtenis zal tot zegen zijn.

Eelkje de Vries, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Delfzijl.

Nu we eindelijk zicht hebben op het einde van de corona
lockdown, kunnen we weer opademen en iets nieuws beginnen.
We hebben geleerd en we hebben sommige dingen weer opnieuw
leren waarderen. Gezien de omstandigheden zal het nog even
duren wanneer alles weer “veilig” is, maar laten we de geest

de ruimte geven en de wereld  herscheppen in een mooie veilige en
liefdevolle plek, waar mensen in vrede samenleven en de natuur
weer kan opademen.

Ds. Raymond Poede
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In Memoriam

Hendrik Harm Kloppenborg

“Henk”

Op 29 december 2020 overleed in het Ziekenhuis van
Scheemda, na een periode van afnemende gezondheid, Henk
Kloppenborg. Geboren in Wagenborgen op 29 juli 1945, zoon
van Roelf en Griet Kloppenborg. Hij woonde aan de Kerkstraat
in Wagenborgen, broer van Geert, (in herinnering) Sanny,
Roelf, Anneke, Harry en Ita.

Vele jaren werkte hij op Groot-Bronswijk in de Technische
Dienst.

Voor onze kerk is Henk jaren kerkvoogd-kerkrentmeester
geweest. Werk veelal achter de schermen. Velen van ons zullen
hem beter herinneren als organist. Heel veel jaren heeft hij
met overgave het orgel bespeelt in de zondagse kerkdiensten
in de kerk van Wagenborgen. De muziek voor de zondag
bracht hij mee in een bruine aktetas. Na zijn afscheid als
organist bleef hij op afstand betrokken bij onze
kerkgemeenschap. Hij luisterde graag naar de kerkdiensten
via de kerktelefoon.

Door de vele belemmeringen die corona veroorzaakte heeft er
op verzoek van de familie niet een “Dankdienst voor zijn
Leven” kunnen plaats vinden in de Petruskerk.

Henk is in kleine familie kring begraven op de Begraafplaats
van het dorp.

Wij blijven Henk herinneren als een muzikaal, kundig, en
betrokken gemeentelid.

Namens Predikant en Kerkenraad van de Prot. Gemeente
Eems-Dollard

Anne Koopmans - voorz.

Trijn Ploeger - scriba
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De Paaskaars die op de staander is geplaats in de online
Paasviering van 2021. Op de kaars is een Wereldbol
aangebracht, symbool van onze betrokkenheid bij alles wat
op aarde gaande is.
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       Opbouw van ons nieuw fietsenhok
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   gemaakt van hoefijzers
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Bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

28 febr. Mw. J. v/d Helm             Troostlaan 22

07 mrt . Dhr. H.Huizinga              Ufkeshuis Siddeburen

14 mrt   Dhr. en Mw. Steenbeek   Vierendeel 8 Ten Boer

21 mrt . Dhr. Boven                    Hoogte 11

28 mrt   Fam.Woltema                 Kerkstraat 56

04 april  Mw.T. Ploeger                De Wilgen 10

11 april  Mw.Bierling                   Menterne 11

18 april  Dhr. en Mw. Vos            Hoofdweg 160

25 april  Mw. H. Hartsuiker  Menterne 21

01-05-1945 mw.T.Buze-Kuiper Schepperbuurt 30          Tmzijl

03-05-1946 G.Hak   H.Berrelkampstraat 25    Wold.

05-05-1945 K.van Dijk            Mello Coendersbuurt 14 Tmzijl

11-05-1946 mw.T.Werkman-Heethuis  de Zijlen 7   Tmzijl

22-05-1940 mw.L.G.Bakker-Bultjer      A.Verburghwijk 15 Tmzijl

08-06-1932 mw.W.Boneschansker-Nuus  Groenelaan 12    Wold.

08-06-1940 mw.Iliohan-Postma         Zwaagweg 30    Wold.

17-06-1939 mw.E.Kamphus-Wezeman M.Coendersbuurt 37 Tmzijl
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75 jaar en ouder  2021

Mw. H Hartsuiker Lutjeboer               Menterne 21
(20-05-1932)

Dhr. N. Oosterom                              De Hoogte 33
(24-05-1944)

Mw. S Heeres Hagenus                       H L Emmensweg 26
(25-05-1943)

Dhr. K. Timmer                                  Zuidbulten 18
(27-05-1937)

Dhr. A. E. Utrecht                               Tonnistil 46
(31-05-1938)

Van harte gefeliciteerd

Jubilea

27-05-2021  Dhr. en Mw. Timmer -Nieland   Zuidbulten 18
Wagenborgen

60 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd



In het vorig Corona jaar hebben veel mensen de kerk van
Termunten bezocht, sommigen kwamen alleen om de kerk te
bewonderen of de toren met uitzicht over Eems en Dollard te
beklimmen, anderen zochten rust, bezinning of branden een
kaarsje voor een dierbare. Onlangs is er een podium geplaatst
waarop de liturgie tafel gemaakt door Henk Groothuis nog
beter tot zijn recht komt. En er is een nieuwe geluidsinstallatie
geplaatst, geschonken door het Windfonds Delfzijl Noord. Deze
installatie is ook geschikt voor zang, de testresultaten waren
naar volle tevredenheid, zelfs de ringleiding doet het.  We
kunnen niet wachten tot er weer kerkdiensten en concerten
worden gehouden. De kerk is dit jaar een onbemande
stempelpost van het Pronkjewail pad. Ook in 2021 doen Anno
en Jannie Schouwstra de kerkdeur dagelijks weer open voor
bezoek en Steyn en Ria doen de deur s ’avonds weer dicht.
Van 9.30 uur tot 17.00 uur is Iedereen van harte welkom!

Steyn
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         Hoe creatief kan een mens zijn?
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