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Diensten van 7 maart tot 2 mei. 2021
In verband met de corona maatregelen zullen de diensten
tot nader orde in de kerk van Wagenborgen plaats vinden.
Mochten er verder wijzigingen komen, wat betreft de
diensten, dan wordt dat mede gedeeld via de nieuwsbrief.

Zondag 7 mrt.9.30 ds. R. Poede
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: zending.

Zondag 14 mrt 9.30 ds. Troost
Organist: Piet Alkema
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: Noodhulp

Zondag 21 mrt 9.30 ds. Van Beijeren
Organist: Evert Hamming
Koster: Trijn Ploeger
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: wereldiaconaat

Zondag 28 mrt  9.30 ds. R. Poede
Palmzondag Organist: Piet Alkema

Koster: Abel Moedt
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: jeugdwerk

Donderdag 1 april 19.30 ds. R.Poede
Witte donderdag Organist: Evert Hamminga

        Koster: Gerrie Kuipers
        Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
        Uitgangscollecte: diaconie

Vrijdag 2 april    19.30       Liturgiecommissie.
Goede Vrijdag

Zaterdag 3 april  22.00 Liturgiecommisie
Goede vrijdag

Zondag 4 april 9.30 ds. R. Poede
Pasen Organist: Piet Alkema

Koster: Abel Moedt
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
  Uitgangscollecte: werelddiaconaat
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Zondag 11 april 9.30 mevr. v.d. Heide
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: onderhoud
kerkelijke gebouwen

Zondag 18 april 9.30 ds. R. Poede
Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: orgelfonds

Zondag 25 april 9.30 ds. van  Beijeren
Organist: Piet Alkema
Koster: Gerrie Kuipers
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: binnenlands
diaconie

Zondag 2 mei        9.30 ds. Pranger
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: jeugdwerk
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Stille Week

Het voorjaar komt, de knoppen breken
Den bloesems geven taal noch teken.

De vogels zingen. God wat is dat mooi.
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.

Maar kan niet. Deze dagen staat
Tussen takken uw bebloed gelaat.

De bomen lopen wonderbaarlijk uit
Rond uw verminkte, naakte huid.

Spijkers die hand en hout doorboren,
De aarde bloeit als nooit tevoren.

Ik hunker naar wat gaande is,
Naar opbloei, naar verrijzenis.

Maar kan het voorjaar nog niet aan,
Eerst moet de Heer zijn opgestaan.

Jaap Zijlstra.

Collecten.

Zon dag 7  m aar t  is de uitgangscollecte voor de zending.
Namens kerk in actie is mevr. Bierman uitgezonden naar
Colombia. Zij rust toekomstige predikanten toe om in de
toekomst samen met hun gemeenteleden om te zien naar
anderen.

Zondag 14 maart is de collecte voor noodhulp. De diaconie
wordt geregeld gevraagd om financieel projecten te
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld voor de vele
vluchtelingen wereldwijd zijn.

Zondag 21 maart is de collecte voor de boeren in Indonesië.
Kerk in actie ondersteund boeren gezinnen die amper
kunnen rondkomen. Zij zetten samen een coöperatie op, om
goede prijzen voor hun producten te krijgen .

Zondag 28 maart is de collecte voor onze jongeren in de
gemeente.

Donderdag 1 april ( Witte donderdag) is de collecte voor de
diaconie.

Vrijdag 2 april is de dienst van de Goede vrijdag.

Zaterdag 3 april is de Stille zaterdag.

Zondag 4 april is het Pasen. De collecte is voor het
werelddiaconaat. Veel zwarte jeugd in Zuid Afrika groeit op
met veel geweld. Kerk in actie ondersteund een organisatie
die jongeren helpt bij het naar school gaan, huiswerk maken,
maar vooral persoonlijke groei.

Zondag 11 april is de collecte voor onderhoud van onze
kerkelijke gebouwen.

Zondag 18 april is de collecte voor de orgels in onze
gemeente. Het orgel in de kerk van Woldendorp is onlangs
helemaal opgeknapt.

Zondag 25 april wordt er een bijdrage gevraagd voor het
binnenlandsdiaconaat. Veel vluchtelingen die ons land
binnenkomen zijn vaak jonger dan 18 jaar. Zij hebben vaak
nare ervaringen achter de rug. Met steun van kerk in actie
organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor
deze jongeren.

Zondag 2 mei is de collecte voor het jeugdwerk.

Op dit moment zijn er, zoals u weet, geen diensten. Dit houd
in dat er ook geen geld voor de diaconie en de
kerkrentmeesters binnen komt. Ook de projecten waar een
collecte voor is, kunnen financieel niet ondersteund worden.
Mocht u toch een bijdrage willen geven, achter in Contact
staan de bankrekeningen vermeld. Als u de datum van de
zondag vermeld, zal zowel de diaconie als de
kerkrentmeesters zorgen dat het bij de organisatie terecht
komt.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Kerkrentmeesters.
In de achterliggende periode zijn we niet bij elkaar in
vergadering geweest. Toch zijn er een aantal zaken geregeld
en overlegd.

Actie kerkbalans wordt in april gehouden, we hopen dat dit
dan op een goede manier gehouden kan worden. Mocht u nu
een bijdrage voor deze actie willen geven, het rekening
nummer staat achter in Contact.

Het orgel in de kerk van Woldendorp is nagekeken en
opgeknapt. Vanwege de corona maatregel is nog onbekend
wanneer er weer diensten in de kerk gehouden kunnen
worden.

In de kerk van Wagenborgen zaten ontzettend veel vliegen in
de toren. Er is iemand van de gemeente Eems Delta langs
geweest om te kijken wat het zijn. Het zijn vliegen die in hoge
gebouwen over winteren en na een poosje dood neervallen.

De muren zijn ingespoten, zodat we van dit ongedierte af
zijn.

De verwarmingsketel in de kerk van Wagenborgen vertoonde
al lange tijd mankementen. De oude ketel na meer dan 20
jaar trouwe dienst was aan vervanging toe. Er is inmiddels
een nieuwe geplaatst.

De fietsenstalling bij de kerk van Wagenborgen zal vervangen
worden. Ook komt er een kleine ruimte bij, om b.v. de poot
van de kerstboom in op te ruimen en ook de containers.

Voor de kerken van Woldendorp en Wagenborgen zijn nieuwe
Paaskaarsen besteld. Mocht u ook een huispaaskaars willen
hebben, bij de nieuwsbrief zat een bijlage waar u ze kunt
bestellen. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met 1 van
de kerkenraadsleden.

We hopen dat het niet te lang meer duurt, dat we elkaar weer
in een vergadering kunnen ontmoeten.

Veertig dagen, veertig verhalen

Vanaf Aswoensdag 17 februari tot en
met Pasen kunt u elke dag een verhaal
zien en horen op www.40verhalen.nl.
Met dit project bundelen bekende
vertellers hun krachten om mensen te
inspireren in de Vastentijd.

Van harte aanbevolen - Anne
Koopmans

Vervoer.

Mocht u vervoer nodig hebben om naar de viering te gaan op
zondagochtend, neem gerust contact op met Trijn Ploeger,
tel. 06 -10470532.
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Het kan verkeren zei  Bredero al. De ene week waait de wind
om het huis, stuift de sneeuw je om je oren en is het code
rood. We mochten niet op pad, maar ja we konden toch al
nergens heen. En nu is het bijna 20 graden, kun je lekker in
de tuin aan het werk, maar één ding blijft: We kunnen nog
steeds nergens heen. Zo mogen we nog steeds niet meer dan
één persoon mag je op bezoek hebben en natuurlijk nog de
avondklok, die ik af en toe trotseer met mijn hond. Die heeft
nog geen klok leren kijken en moet dus ook na 21.00 wel
eens uitgelaten worden. Nu is het bij ons in de buurt nooit
echt druk, ook niet na 21.00 uur, maar nu overvalt de stilte
je als je buiten loopt. In de verte zie ik de lichten van de stad
Groningen en bedenk mij dan hoe het leven daar stil ligt.

En dat zal gezien de berichtgeving nog wel even zo blijven,
maar misschien worden we verrast.

Omdat we nu de hele avonden thuis zijn kijk ik meer tv dan
anders en zie ook dingen voorbijkomen waarvan ik het
bestaan niet wist, maar dat ligt ongetwijfeld aan mij.

Zo kijk ik tegenwoordig samen met mijn gezin naar Married
at first sight. Voor degene die het niet kennen, in dit
programma gaan twee volstrekt vreemden met elkaar
trouwen, zonder dat ze elkaar ooit ontmoet en gezien
hebben. Naast de bijzondere momenten die deze kersverse
echtparen hebben, lijkt het wel of één ding steeds weer
terugkomt. Vaak wordt genoemd dat ze herinneringen maken
voor later. Nu leuke dingen doen om later als ze ouder zijn
met vreugde op terug te kunnen kijken. Dat is een mooi
principe en het is wetenschappelijk ook bewezen dat
gezamenlijke herinneringen mensen aan elkaar bindt en leidt
tot een inniger band. Dus hebben ze volstrekt gelijk wat dat
betreft tenminste.

“Brood”

Door heel de Bijbel heen is het de grondtoon: een mens heeft
recht op eten, op brood, zelfs je vijand, staat er ergens in
Spreuken. Wie brood heeft kan leven, kan verder de
toekomst in kijken. En daarmee denken we, nu we richting
Pasen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt. Het was een
goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal
na afloop te delen met de armen. Een gebaar waar beide
beelden prachtig samenkomen: brood om te leven, volop te
leven.

Gedicht

Als je brood deelt deel je macht.

Als je macht deelt neem je deel.

Als je brood deelt deel je hart.

Als je hart deelt komt er hoop.

Als je brood deelt deel je lijf.

Als je lijf deelt wordt je een.

Als je brood deelt deel je pijn.

Als je pijn deelt is er trouw.

Als je brood deelt wordt je klein.

Als je klein wordt word je sterk.

Als je brood deelt wordt het licht.

Als het licht wordt komt het goed.

Als je brood deelt word je brood.

Als je brood wordt word je mens.

Herman Verbeek ( uit: Zangen van zoeken en zien. lied 620)
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Onder het kijken mijmerde ik daar wat over verder. Ook wij
bouwen samen in deze tijd bijzondere herinneringen op. De
anderhalve meter samenleving, de lockdown en niet te
vergeten de avondklok. Dingen waarvan we twee jaar geleden
nog nooit van hadden gehoord of een verre herinnering
waren. Als wij over 10/20 jaar terugkijken op deze tijd zullen
we merken dat we daar heel anders over praten dan nu, dan
krijgen nostalgische gevoelens waarschijnlijk de overhand.
Weet je nog wel toen…..

Laten we daarom samen blijven proberen er maar het beste
van te maken, samen herinneringen opbouwen. En
misschien zullen we dan later zeggen: later is alles beter.

Ds. Raymond Poede
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“Vastgelopen in de modder” - Een joodse levensles

Toen rabbi Mordechai eens een leerhuis van een ander dorp
bezocht, ontmoette hij een groepje jonge mannen die in een
felle discussie verwikkeld waren. Omdat ze er samen niet
uitkwamen, vroegen ze Mordechai om een uitspraak te doen:
wie van hen had er nu gelijk? Maar in plaats van een bijdrage
te leveren aan hun discussie vertelde hij een verhaal.

Er was eens een groepje koetsiers verzameld in een herberg.
De oudste, meest ervaren rijder vroeg aan een onervaren
jonkie: “Zeg, wat zou jij doen als je paarden zorgden dat je met
je koets in de modder terecht kwam?” “Ik eh...zou een hefboom
onder de achteras zetten en mijn koets uit de modder proberen
te tillen”. “Klinkt verstandig. Maar wat als die hefboom ook in
de modder wegzakte?” “Eh...dan zou ik een grote balk pakken
en onder de hefboom plaatsen. Daarmee zou het moeten
lukken”. “Je bent echt een slimmerik en blijkbaar op alles
voorbereid. Zolang je altijd een hefboom en een balk bij je hebt
is er natuurlijk geen enkel probleem. Maar wat nou als je geen
van beide in je koets had en niemand in de buurt die je
daaraan kon helpen?

De jonge koetsier wist niets meer uit te brengen, hij was met
stomheid geslagen. “Ik zal je vertellen wat je moet doen” zei de
oude koetsier. “Ik zou ervoor zorgen dat mijn paarden
helemaal niet in de drek terecht komen. Ik wil het modderige
pad altijd zien te vermijden en probeer een andere weg te
zoeken”.

Na deze woorden zweeg rabbi Mordechai en liet de jonge
mannen in het leerhuis zelf hun eigen conclusie trekken.

Anne Koopmans
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75 jaar en ouder  2021

Mevr. W. Zoer Fam. Bronsweg 2 D        ( 20-2-1946)
Alsnog gefeliciteerd

Dhr.K Maring                             De Wilgen 3          (02-03-1940)

Mw.G Bos                        ‘t Hamrik Nieuwolda        (10-03-1933)

Mw. W Timmer Nieland               Zuidbulten 18       (12-03-1941)

Dhr.F Kuper                              Hoofdweg 55           (16-03-1936)

Mw. M Slachter Wiegers      Fam.Bronsweg 64          (25-03-1941)

Dhr.R Bontsema              Old Wolde Winschoten      (28-03-1934)

Mw. T. Maring Loos                       De Wilgen 3         (01-04-1939)

Dhr. B Ensing                        G Boelmanweg 12       (05-04-1941)

Mw. A Hansen Begeman          Kerkstraat 37 b         (12-04-1931)

Van harte gefeliciteerd 

Bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

2020

 20 dec. Dhr. H. Kloppenborg  Kerkstraat 28 ( Henk is  in de nacht
van 28 - 29 dec. overleden

27dec. Dhr. en mevr. van Antwerpen G. Boelmanweg 17

2021

     03 jan. Mw. H. Wolthek Bron  Klokkenborg 15
             10 jan. Mw. W. Kuipers en dhr. G. Kuipers  de Hoogte1

     17 jan. Fam. H.Kloppenborg Hondshalster 7
             24 jan. Mw. R. Dijkhuizen  de Wilgen 18
             31 jan. Mw. Meijer  Hoofdweg 147
             07 febr. Dhr.en mevr, Oosterom  de Hoogte 33
             14 febr. Dhr.en Mw. van der Laan  Tonnistil 7
             21 febr. Mw. H. Wolthek Bron  Klokkenborg 15

De jarigen van maart en april 2021

03-03-1939 mw.M.Knapper-Oomkes Zwaagweg 16
Woldendorp

19-03-1945 mw.J.M.Schouwstra-Bult  Joh.Herwagiusstr.8
Termunten

13-04-1940 mw.A.E.Vos-Doling Zwaagweg 21 Woldendorp

21-04-1937 mw.J.Kuiper-Werkman Houwerdastraat 19
Termunten

Huwelijksjubilea

26-03-2021 fam. Heethuis-Moesker Bongiusweg 15
Termunten 45 jaar getrouwd
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Gebed op Paasochtend

Eeuwige,

We weten niet wat er gebeurd is,

maar we zien tekenen van nieuw leven,

morgenlicht, een leeg graf,

fris groen, rotsen die zon doorlaten,

Dank daarvoor.

We weten niet hoe het gebeurd is,

maar we horen woorden vol toekomst,

dat liefde opstaat, wakker wordt uit de dood,

dat het licht van Jezus,

niet gedoofd is, maar volop schijnt

Dank daarvoor.

We weten niet hoe het gebeurt,

maar vreugde begint zich in ons te roeren,

hoop dat het waar is:

ook de liefde in ons kan opstaan

en gewekt worden uit wat doods is.

en dan leven,

als nieuw, in morgenlicht.

Dank daarvoor.

Amen

van Anne Koopmans
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