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Diensten van 26 februari t/m 3 mei 2020.

Woensdag 26 febr. 20.00 uur Avondgebed,Wagenborgen.
Aswoensdag, begin 40 dagen tijd

zondag 1 mrt. 9.30 uur ds. R. Poede  Wittewierum
koffie na de dienst. Organist: Zacharias Wieringa.

Koster: Bennie Beekhuis
Kindernevendienst: Evelien
Collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: kerk in actie.

Woldendorp

Woensdag 3 maart 20.00 uur Avondgebed, Wagenborgen.

Zondag 8 mrt. 9.30 uur ds. R. Poede  Wittewierum
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Nanda
Collecten: 1ste: Diaconie, 2de Kerk
Uitgangscollecte: kerk in actie

Wagenborgen

Woensdag 11 maart 20.00 uur Avondgebed, Wagenborgen.

Zondag 15 mrt. 9.30 uur ds. S. Bijl.
Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Tinka
Collecten: 1ste: Diaconie, 2de: Kerk
Uitgangscollecte: Kerk in actie

Wagenborgen.

Woensdag 18 mrt. 20.00 uur Avondgebed, Wagenborgen.

Zondag 22 mrt. 9.30 uur ds. H. v.d. Zwaag-Visscher.
Organist: Zacharias Wieringa
Koster: Tonnie Kramer.
Kindernevendienst: Garrelt
Collecte: 1ste: Diaconie, 2de: Kerk.
Uitgangscollecte: Kerk in actie.

Woldendorp.

Woensdag 25 mrt. 20.00 uur Avondgebed, Wagenborgen.
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Zondag 29 mrt. 9.30 uur ds. Y de Groot
Organist: Zacharias Wieringa.
Koster: Bennie Beekhuis
Kindernevendienst: Evelien Ploeger
Collecten: 1ste: Diaconie, 2de: Kerk
Uitgangscollecte: Kerk in actie.

Woldendorp.

Woensdag 1 april 20.00 uur Avondgebed, Wagenborgen.

Zondag 5 april 9.30 uur Ds. R. Poede Wittewierum
Palmzondag. Organist: Piet Alkema
Koffie na de dienst Koster: Trijn Ploeger

Kindernevendienst: Tinka
1 Collecten: 1ste: Diaconie, 2de: Kerk.

Uitgangscollecte: Bloemenpotje.
Wagenborgen.

In deze dienst wordt Mara gedoopt, dochter van Martijn Roukema
en Mirjam van der Broek en zusje van Maud.

Woensdag 8 april 20.00 uur Avondgebed, Wagenborgen.

Donderdag 9 april 19.30u ds. R. Poede, Wittewierum
Witte donderdag Organist: Evert Hamminga

Koster: Tonnie Kramer
Collecten: 1ste: Diaconie, 2de: Kerk
Uitgangscollecte: Diaconie.

Woldendorp

Vrijdag 10 april 19.30 u Goede Vrijdag, Woldendorp

Zaterdag 11 april: 19.30u Stille Zaterdag, Wagenborgen

Zondag 12 april 11.00 uur Ds. R. Poede
Pasen Organist: Piet Alkema

Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Marjan
Collecten: 1ste: Diaconie, 2de: Kerk
Uitgangscollecte: eigen jeugd.

Wagenborgen.
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Zondag 19 april 9.30uur ds. R. Poede
Organist:
Koster: Tonnie Kramer.
Kindernevendienst: Nanda
Collecten: 1ste: Diaconie, 2de: Kerk
Uitgangscollecte: Ronald Mc. Donald

huis.
Woldendorp.

Zondag 26 april 9.30 uur ds. A. van Beieren
Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Garrelt
Collecten: 1ste: Diaconie, 2de: Kerk
Uitgangscollecte: onderhoud kerkelijke

gebouwen.
Wagenborgen.

Zondag 3 mei   9.30 uur mevr. v. Vliet
koffie na de dienst Organist: Zacharis Wieringa

Koster: Bennie Beekhuis.
Kindernevendienst: Marjan
Collecten: 1 set: Diaconie, 2de: Kerk.
Uitgangscollecte: kerk in actie,

noodhulp
Woldendorp.
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Graag geef ik onderstaand gedicht aan u/ jij door. Deze is gelezen
door Annie Potze in een Borgsweer dienst.

Geloofsbelijdenis.

Ik geloof dat God heel dicht bij ons is.
Dat Hij met ons meevoelt en meedraagt wat wij ervaren.
Aan vreugde en verdriet.

Dat Hij onze Vader is, ik geloof dat Jezus
ons de weg wijst naar God.
Dat Hij ons aanmoedigt om op onze levenstocht
te vertrouwen op Hem en op elkaar.
Dat Hij zich heel zijn leven betoond heeft als zoon van God
en onze broeder.

Ik geloof in Gods heilige Geest die in ons werkt
die ons samenbrengt tot kerk, die ons doet vasthouden aan elkaar
en aan het geloof in eeuwig leven.

Collecten.

Vanaf zondag 1 maart zijn de collecten in de 40 dagen tijd voor kerk
in actie.

Zondag 1 maart is de collecte voor de Golfstaten. Door de komst
van arbeidsmigranten groeit het aantal christenen hier.
Bijbelverhalen geven hun kracht in moeilijke omstandigheden.

Als kerk naar de mensen toe. Zondag 8 maart is de collecte voor
pioniersplekken. Al zijn de pioniersplekken klein, ze zijn waardevol.
Al zitten er maar 4 mensen in de dienst, ze komen hun huis uit om
te ontmoeten.

Zondag 15 maart is de collecte voor Zuid Soedan. Ondanks
voortdurende onrust pakken mensen in Zuid Soedan het dagelijkse
leven zo goed mogelijk op, de kerk helpt boeren en boerinnen om de
opbrengst van hun akkers zo groot mogelijk te laten zijn.

Kerk in actie ondersteund het vakantiebureau voor ouderen en
mensen die zelf niet op vakantie kunnen. Tijdens deze vakantie
staan ruim 1500 vrijwilligers klaar om de gasten een onvergetelijke
tijd te bezorgen. Zondag 22 maart is de collecte voor dit doel.
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Zondag 29 maart is de collecte voor straatmeisjes in Ghana.
Medewerkers van een Ghanees opvangcentrum halen meisjes van
de straat om ze een vak te leren. Zo kunnen ze onafhankelijk hun
geld verdienen en zelfs hun familie ondersteunen.

Zondag 5 april, Palm Pasen, is de collecte voor het bloemenpotje.
Iedere zondag gaat er een bloemetje of fruitmandje naar iemand die
extra aandacht nodig heeft of jarig is.

Donderdag 9 april is het Witte donderdag. De collecte is voor de
diaconie.

Zondag 12 april, Pasen, is de collecte voor onze eigen jeugd.

Het Ronald Mc. Donald huis, bied ruimte voor ouders, die in de
buurt van hun ziek kind willen zijn. Als de afstand van wonen naar
ziekenhuis te groot is, kunnen ze hier een tijd logeren. De collecte is
op 19 april.

Zondag 26 april is de collecte voor onderhoud van onze gebouwen.

Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden bevrijd werden. Vrijheid
is niet van zelf sprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria onder
de terreur van Boko Haram.

Veel kinderen lijden hier onder. Kerk in actie heeft samen een lokale
organisatie een traumaverwerking programma opgezet. Zondag 3
mei is de collecte voor deze kinderen.

Zondag 10 mei is de collecte voor  de diaconie.

Zondag 17 mei is de collecte voor de kerkrentmeesters.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan.

Veertigdagentijd, zondag: “Gedenk toch.”

Gedenk de mensen met de ruimte van uw hart.
Gedenk hen, als zij U zoeken
maar niet weten te vinden,
als zij zich van U hebben afgekeerd,
en alle zoeken hebben opgegeven.

Gedenk uw mensen, in de steek gelaten,
alleen gelaten in de nacht, in angst en doodsnood.

Gedenk uw mensen, die de moed hebben verloren,
al te zeer door het leven gekwetst,
beschadigd ook door ons.

Gedenk uw mensen,
laat uw oog weer op ons rusten,
gaan wij u dan niet ter harte ?

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.

Vervoer.

Mocht u vervoer nodig hebben om naar de viering te gaan op
zondagochtend, neem gerust contact op met Trijn Ploeger, tel. 06
10470532.

Oud Papier.

Zaterdag 21 maart en zaterdag 18 april halen de medewerkers van
de Petrus kerk het oud papier weer op. U kunt het vanaf 9.00 uur
bij de weg neerzetten. Graag willen we Dienko van Niejenhuis
hartelijk bedanken voor de vele jaren dat hij meegeholpen heeft om
het papier op te halen. Dienko heeft besloten om te stoppen. We
zoeken dus iemand die mee wil helpen. We vertrekken om 9.00 uur
vanaf de Ontmoeting
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Soms krijgen de medewerkers een vreemd verzoek om iets op te
zoeken tussen het oud papier. Op de zondag, nadat het oud papier
op zaterdag was opgehaald, belt dhr. Jan Snijder, ze zijn 4
oormerken kwijt, ze moesten tussen het oud papier in de container
zitten. Dat werd dus zoeken. Op maandag ochtend met een paar
mensen aan het zoeken, en zoals u ziet op bijgaande foto, ze zijn
weer gevonden.

Blowing in the wind

Een tijdje terug raasde er een storm over Nederland. De bekende
codes werden weer ingezet, code geel, en later oranje. We werden
goed op de storm voorbereid, al dagen van te voren werden we op de
hoogte gehouden van het wel en wee van deze storm. Maar er was
iets bijzonders aan de hand, voor het eerst in onze Nederlandse
weergeschiedenis kreeg de storm een naam: Ciara, wat
donkerharige betekent. In Duitsland heette dezelfde storm Sabine.
Een leuk weetje als we nog 7 stormen krijgen dan komt storm Jan
voorbij, genoemd naar de legendarische Jan Pelleboer.

De reden om stormen namen te geven is volgens het KNMI: “Het
doel is mensen bewust te maken van de gevaren die een storm met
zich kan meebrengen. In de hoop hen aan te zetten tot actie om
letsel en schade te voorkomen.”

In Amerika is het al langer gebruik om stormen en orkanen een
naam te geven, maar sinds kort dus ook bij ons.

Als je iets een naam geeft dan blijft het waarschijnlijk beter hangen
en wordt het echter. Je gaat je er iets meer bij voorstellen. Ciara
raast over het land roept toch andere gevoelens op dan er komt een
storm aan. Ik begrijp deze redenering wel. Als je iets een naam geeft
is het aanwezig, bestaat het meer dan anders en zijn mensen
waarschijnlijk bereid er meer rekening mee te houden.

Iets een naam geven is belangrijk in het algemeen. Iets wat een
naam heeft, heeft een gezicht, bestaat echt. Vroeger spraken we als
iemand kanker had er niet over of zeiden met een bezorgd gezicht,
om aan te geven hoe ernstig het was, dat iemand heel erg ziek was,
Of het werd K genoemd. Die tijd hebben we gelukkig achter ons
gelaten en we zeggen nu dat iemand kanker heeft. Dat betekent in
de praktijk dat de ziekte niet meer doodgezwegen wordt en dat de
patiënt ook meer gezien wordt. We kunnen en mogen er
tegenwoordig over praten en dat is voor een heleboel patiënten heel
belangrijk. Om te kunnen vertellen wat je hebt en wat dat met je
doet. Als iets een naam heeft bestaat het.

Ook in de persoonlijke verhoudingen werkt het zo. Als we iemand
niet mogen verzwijgen we meestal zijn naam. We duiden hem of
haar dan vaak aan met één of ander scheldwoord.
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Dat doen we misschien zelfs onbewust, maar soms ook bewust om
zo te laten zien dat wij in geen enkele relatie tot die ander staan. En
aan de andere kant, als we verliefd zijn, of veel van iemand houden
kunnen we zijn of haar naam niet vaak genoeg horen.

Iemands naam noemen is de ander ruimte gunnen en laten weten
dat hij/ zij of iets bestaat.

Henk Westbroek bezong dat prachtig in zijn liedje: Zelfs je naam is
mooi.

Zelfs je naam is mooi

Mooier dan die van iedereen

Die dezelfde naam heeft

Zelfs je naam is mooi

Mooier dan die van iedereen

Dus ga niet weg

Ga nooit bij me weg

Maar als je ooit verdwijnt

Laat mij je dan weer vinden

Julia (in te vullen naar eigen inzicht)

Ds. Raymond Poede
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Avondgebeden in de Petruskerk van Wagenborgen

Op woensdagavond, in de periode van de Veertigdagen, zijn er weer
de vertrouwde Avondgebeden. Een moment van meditatie en
verstilling.

Ook dit jaar nodigen we u uit om in deze periode aan te schuiven in
een kring van mensen in het koor van de Petruskerk van
Wagenborgen.

Op woensdag 26 februari “Aswoensdag”, het begin van de 40
dagentijd, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart en 1 april bent u
van harte welkom.

De Avondgebed begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30
uur.

Namens de Liturgie-Commissie:

Annie Potze

Nicolien Hamminga

Eddy Ufkes

Raymond Poede

Anne Koopmans

Kindernevendienst

In de veertigdagentijd gaan we met de kinderen op weg naar Pasen.
Dat doen we dit jaar met de verhalen uit het boek Exodus. De
verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste
nacht. 

Dit jaar willen we graag een kinderpaaswake organiseren. Een
viering die aansluit bij de tradities in de paasnacht.

Jullie horen hierover meer, o.a. in de kerkdiensten.



Twee herinneringen van de Holocaust Herdenking op 26 januari j.l.
in de Petruskerk van Wagenborgen.

Mevr. T.J.Jonkman - van Dijk Is
donderdag 30 januari 2020 om 21.10 uur
op 93 jarige leeftijd overleden.
Ze woonde in het van Julsingatehuis
kamer 108 te Delfzijl en is tot haar 90e jaar
woonachtig geweest aan de Schepperbuurt
te Borgsweer.
Haar gedicht ; “Overpeinzing “ heeft ze op 4
maart ( haar geboortedag ) 2012 toen ze 86
jaar oud was geschreven.

Is het dat ik ouwer wordt
Dat mijn hemel blauwer wordt
Dat ik denk, nog een couplet
Dat ik voel het kan nog net

Is het dat ik ouwer wordt
Dat mijn hart nog trouwer wordt
Dat het Licht me lichter maakt
mij een beetje dichter maakt
Het goede wat nog komt ?

Uitnodiging voor de Paasbrunch

Zondag 12 april in de Ontmoeting

Aanvang 9.30 uur

Graag opgeven voor 06 april 2020

U kunt u bij de kerkenraad opgeven of via de mail

Harry Beekhuis:h.j.beekhuis@home.nl  of tel.0596- 602104

Els de Vries      :els-devries@live.nl         of tel.0596-541363

U bent van harte welkom
15
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“Eieren, processie en het licht”

In veel katholieke en orthodox-christelijke landen wordt op een
bijzondere wijze invulling gegeven aan het belangrijkste liturgische
feest van het christendom. Het feest van Pasen.

Pasen op Kreta

Het is de avond van Stille Zaterdag. De Kretenzers verzamelen zich
buiten de kerk, waar iets voor twaalven alle lichten doven. Om
twaalf uur precies komt de priester terug met het Heilige Licht. Dit
licht wordt aan elkaar doorgegeven en gedeeld door middel van
kaarsen:

het licht is teruggekeerd op aarde.

In een mum van tijd baadt de hele kerk en het plein ervoor in een
zee van kaarslicht.

De Goede Week in Andalusië - Spanje

In de Spaanse Goede Week, tussen palmzondag en paaszondag,
dragen religieuze broederschappen in processie heilige beelden door
de stad om zo de lijdensweg van Christus en het lot van de heilige
Maria te gedenken.

De deelnemers kleden zich speciaal in prachtige paarse mantels en
capirotes (witte puntmutsen) en lopen op sandalen of zelfs op blote
voeten in de stoet. Een week met wierook, rinkelende bellen,
melancholische muziek en passie. Een indrukwekkende
paasprocessie.

Orthodox Pasen in Rusland

In de Russisch-orthodoxe kerk is er geen grootser feest dan het
Paasfeest. In de Grote Week toont de kerk het lijden en sterven van
Christus. De diensten worden langer en de muziek droeviger om
uiteindelijk te exploderen in een feest vol vreugde tijdens de
Paasnachtdienst: Christus is opgestaan.

Orthodox Pasen in Roemenië

Pasen is een van de belangrijkste feesten in Roemenië. In de dagen
voor Pasen zijn de bewoners bezig met het beschilderen van
paaseieren, heel kunstzinnig.

Na de middernachtelijke paasdienst gaan veel mensen met
brandende kaarsjes richting het kerkhof om het licht aan de doden
te brengen.

Pasen in Italië - omgeving van Napels

In de omgeving van Napels viert vrijwel elk stadje de “settimana
santa” met passionele processies. De streek staat bekend om zijn
witte processie en de zwarte processie die op Witte Donderdag en
Goede Vrijdag plaatsvinden. Indrukwekkend.

Anne Koopmans

Donderdag 13 febr. jl. ben ik gestopt als ouderling van de Eems-
Dollard gemeente. Nu kan ik zeggen, dat dit om persoonlijke
redenen is gedaan, maar dat zou te gemakkelijk zijn!!  Ik heb helaas
moeten constateren, dat ik in deze kerkenraad niet kan
functioneren zoals ik graag zou willen. Na lange strijd heb ik
besloten, dat het voor mij (en misschien ook wel voor de
kerkenraad) beter is om, zoals gezegd, te stoppen!!
Langs deze weg wil ik graag alle gemeenteleden, waar ik de
afgelopen jaren op bezoek ben geweest hartelijk danken voor hun
gastvrijheid en vertrouwen.
Ik heb het werk met heel veel liefde en enthousiasme gedaan en zal
het zeker missen!

Allemaal Gods onmisbare zegen toegewenst!

Vriendelijke groet en tot ziens in de kerk of in het dorp!

Bineke Doornbos-Bouwman.
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De bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

2019

24 nov.    Mw.W Schortinghuis                           Menterne  3

01 dec.    Dhr en Mw. Timmer                            Zuidbulten 18

08 dec.    Dhr en Mw. van Antwerpen                 G Boelmanweg 17

15 dec.    Dhr en Mw. de Boer                            Lalleweer 9

22 dec.    Mw.ter Horst                                      Menterne 18

29 dec.    Dhr. G. Kuipers                                  De Hoogte 1

2020

05 jan.     Fam. Poede                                       Wittewierum

12 jan.     Fam.Boer                                         Akeleistraat 10

19 jan.     Mw. A. Potze                                     Baamsum 13

02 febr.   Dhr en Mw. Boltjes                            Hoofdweg 133

09 febr.   Fam. Roukema v/d Broek                 Tonnistil 25

16 febr.   Dhr. B. Ensing                                  G Boelmanweg 12

03-03-1939 mw.M.Knapper-Oomkes   Zwaagweg 16  Wold.

06-03-1937 T.R.Hommes  Joh.v.d.Kornputplein 33 Delfzijl

19-03-1945 mw.J.M.Schouwstra-Bult  Joh.Herwagiusstr.8  Tm

13-04-1940 mw.A.E.Vos-Doling   Zwaagweg 21 Wold.

21-04-1937 mw.J.Kuiper-Werkman  Houwerdastraat 19    Tm

75 jaar en ouder 2020

Dhr.K Maring               De Wilgen 3            (02-03-1940)

Mw.G Bos                    G Boelmanweg 74    (10-03-1933)

Mw.W Timmer Nieland  Zuidbulten 18         (12-03-1941)

Dhr.F Kuper                 Hoofdweg 55            (16-03-1936)

Dhr.R Bontsema           Zuidbulten 20          (28-03-1934)

Mw. T Maring Loos        De Wilgen 3  (01-04-1939)

Dhr. B Ensing               G Boelmanweg 12    (05-04-1941)

(05-04-1941)

Van harte gefeliciteerd 
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