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Diensten van zondag 27 februari t/m zondag 1 mei 2022.

Zondag 27 febr. 9.30 uur ds. I.de Boer

Organist: Bertha Ufkes

Koster: Gerrie Kuipers

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte: diaconie

Zondag 6 maart 9.30 uur ds. R. Poede

Koffie na de dienst Organist: Piet Alkema

Koster: Trijn Ploeger

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte: zending

Zondag 13 maart 9.30 uur ds. W. T. Spoelstra

Organist: Evert Hamminga

Koster: Abel Moedt

Collecten: diaconie en kerk.

Uitgangscollecte: kerk in

Zondag 20 maart 9.30 uur ds. R. Poede

Organist: Piet Alkema

Koster: Gerrie Kuipers

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte:

actie

werelddiaconaat

Zondag 27 maart 9.30 uur ds. M. Hartman

Organist: Evert Hamminga

Koster: Trijn Ploeger

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte: Missionair

werk

Zondag 3 april 9.30 uur ds. R. Poede

Koffie na de dienst Organist: Piet Alkema

Koster: Abel Moedt

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte:

Zondag 10 april 9.30 uur ds. Y.de Groot

Palmpasen Organist: Evert Hamminga

Koster: Gerrie Kuipers

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte: eigen

jeugd

Donderdag 14 april 19.30 uur ds. R. Poede

Witte donderdag Organist: Evert Hamminga

Koster: Trijn Ploeger

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte: diaconie

werelddiaconaat
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Vrijdag 15 april  19.30 uur Goede Vrijdag

Zaterdag 16 april 22.00 uur Stille Zaterdag

Zondag 17 april 11.00 uur ds. R. Poede

Pasen Organist: Evert Hamminga

9.30 Paasontbijt Koster: Trijn Ploeger

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte:

Zondag 24 april 9.30 uur ds. J. Fortuin

Organist: Piet Alkema

Koster: Abel Moedt

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte: bloempotje

Zondag 1 mei 9.30 uur prof.ds. E. Noort

Koffie na de dienst Organist:

Koster: Gerrie Kuipers

Collecten: diaconie en Kerk

Uitgangscollecte:

werelddiaconaat

kerkrentmeesters

Collecten:

Zondag 27 februari is de collecte voor de diaconie. Iedere
zondag krijgt iemand de bloemengroet van de gemeente.

Woensdag 2 maart, Aswoensdag , begint de 40 dagen tijd. De
collecten zijn voor de zending in deze periode.

Zondag 6 maart is de collecte voor Rwanda. De kerk in
Rwanda leren boeren over veeteelt en over het verbouwen
van groenten en fruit. Steeds meer ouders kunnen zo hun
kinderen gezonde voeding geven.

Kerk zijn doe je met elkaar. Zondag 13 maart is de collecte
voor kerk in actie. Kerk in actie ondersteund kerken in hun
diaconale taak.

Zondag 20 maart is de collecte voor Indonesië, hier leven
veel kinderen op straat. Dream house kijkt naar hun om. Zij
ondersteunen deze kinderen, om de ouders te ondersteunen
om financiële zelfredzaam te worden.

Missionair werk in Nederland. Jong en oud zoeken samen de
betek en is van  de Bijbelverhalen . Zondag 27 maart is de
collecte voor dit doel.

Zondag 3 april is de collecte voor Moldavië. Door de hoge
werkloosheid in Moldavië, werken veel mensen in het
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter, zij krijgen
aandacht van de stichting Bethesda. Kinderen worden na
schooltijd opgevangen en krijgen te eten. Ook ouderen
kunnen hier terecht voor een maaltijd.

Zondag 10 april is de collecte voor onze eigen
kindernevendienst. We mogen dan samen Palmpasen vieren.
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Voor Libanon is de collecte op zondag 17 april. We vieren
dan het Paasfeest. In Beiroet zijn de problemen niet te
overzien. Veel geweld, verslaving, werkloosheid en gebrek
aan goed onderwijs, ontneemt de jongeren elk perspectief
voor de toekomst. Kerk in actie ondersteund het werk van
Manara Youth Center, jongeren krijgen hulp bij het huiswerk
en ze krijgen hulp om hun trauma’s te verwerken.

Zondag 24 april is de collecte voor het bloempotje. De
diaconie zorgt iedere zondag voor een bloemetje bij een
gemeentelid.

Zondag 1 mei is de collecte voor de kerkrenmeesters.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan.

Gedicht:

Ik dacht.

Ik dacht, ik zoek de stilte

In de bossen in het oosten.

Ik dacht, ik zoek de stilte

Op retraite in een klooster.

Ik dacht, ik zoek de stilte

In het westen aan de stranden.

Ik dacht, ik zoek de stilte

In mystieke verre landen.

Totdat ik deze ochtend

Zomaar de stilte vond

Toen ik bij het aanrecht

In een soep te roeren stond.

Alianne Dijkstra, uit Open deur.

Contact.

Voor u ligt de eerste Contact van het jaar 2022. Jan van der
Laan verzorgd het drukwerk altijd. Vrijwilligers zorgen ervoor
dat het Contact rond gebracht wordt. U zult uiteraard
begrijpen dat het uitgeven van Contact nogal wat kosten met
zich meebrengt. Er zijn al diverse kerken die geen kerkblad
meer hebben. Wij als kerkenraad vinden het dan ook jammer
om  het  n iet  m eer  te doen . Er  zi jn  ook  diverse mensen  die
geen  k erkbalans betalen  m aar  wel Con tact  on tvangen , dit
geldt  u iteraard ook  voor  deze mensen. Daarom  vragen  wij
dan  ook  een  bi jdrage van  u  voor  ons k erk blad. Het  bedrag
mag u  zelf bepalen , mogen we op u w bijdrage rek enen?  U
k u n t  een  bedrag stor ten  op rek en ing nu mm er : NL 97 RABO
0366.9026.52.

Graag onder vermelding van: bijdrage Contact.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bijbel.

In het jaar 2021 is er een nieuwe bijbel vertaling uitgebracht.
Bijbel 2021. Ook onze gemeente heeft deze Bijbel
aangeschaft. Ds. Raymond Poede heeft er zondag 6 februari
uit gelezen. De bijbel wijkt niet veel af van de vorige uitgave,
2004, maar komt meer over één met de grondtekst. We
hopen dat we kunnen genieten van de verhalen die we
mogen horen.

Kerkbalans.

De kerkrentmeesters willen u hartelijk danken voor uw
bijdrage voor de actie kerkbalans. Mocht u nog geen
vrijwillige bijdrage overgemaakt hebben, dat kunt u doen op
rekening nummer  NL 97 RABO 0366.9026.52.
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Kerkrentmeesters.

In de afgelopen maanden waren er weinig kerkdiensten.
Mede door de corona maatregelen had de kerkenraad
besloten om de kerkdeuren dicht te houden. Geen
kerstviering, geen kerstnachtdienst, niet samen komen op de
kerstmiddag. Ook geen oudjaarsdienst en geen
nieuwjaarsdienst. Voor de diaconie en kerkrentmeesters
betekend dit ook, geen collecte opbrengsten. We hopen dat
we de goede kant weer op gaan, en iedere zondag de deur
van de kerk weer open staat.

De kerkrentmeesters zijn ook weinig in vergadering bij elkaar
geweest. We hopen de draad weer op te pakken en samen de
zaken van de kerk te bespreken en afspraken te maken.

Er is overleg met Trea en Siebo Zandinga geweest om de
Ontmoeting gezelliger te maken. Grote planten, een rail om
iets aan op te hangen, b.v. foto’s, schilderijen, die
geschilderd zijn door een dorpsgenoot.

Het Christelijk Gemengd Koor heeft besloten om niet verder
als zangkoor door te gaan. De Eems Dollard gemeente heeft
van hun de piano en elektronisch orgel gekregen. Heel veel
dank hiervoor.

Paasontbijt.

Zondag 17 april hopen we samen het feest van Pasen te
vieren.

We zien u graag om 9.30 uur in de Ontmoeting, om elkaar
bij het paasontbijt te ontmoeten.

Opgave is wel nodig, u kunt dit doen door een mail te sturen
naar:

els-devries@live.nl , ook kunt u het telefonisch doorgeven:

06 86640481.

U bent van harte welkom.

De bijbel vrouwvriendelijker?

Onlangs is er weer een nieuwe Bijbelvertaling verschenen, de
NBV21. NU denkt u misschien: alweer een nieuwe
Bijbelvertaling, er is toch net een nieuwe? Dat klopt de vorige
Bijbelvertaling komt uit 2004. Vanaf dat moment is er gelijk
een stroom van reacties binnengekomen met opmerkingen en
aanvullingen. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
heeft beloofd hiermee aan de slag te gaan. Nadat alles was
verzameld in 2017 ging het vertaalteam alle opmerkingen bij
langs. Dit leidde tot 12.000 wijzigingen in de oorspronkelijke
vertaling.

In de vertaling van 2004 had men ervoor gekozen om geen
hoofdletters meer te gebruiken voor god. Hier kwam zeer veel
kritiek op, men beschouwde het als gebrek van eerbied

en in de nieuwe vertaling is dat dan ook weer teruggedraaid
en wordt God weer met een hoofdletter geschreven. Ook de
woorden die naar God verwijzen hebben weer een hoofdletter
gekregen Bijvoorbeeld, God, U loven en eren wij, waar eerst
stond, god, u loven en eren wij.

Ik denk zelf ook dat dit weer een goede verbetering is. Het
geeft beter weer hoe wij ten opzichte van God staan, niet als
gelijke, misschien ook niet als ondergeschikte, maar wel waar
we diep respect voor hebben.

Een ander belangrijk punt ten opzichte van vorige vertalingen
is dat men geprobeerd heeft zoveel mogelijk inclusief te
vertalen. Dat betekent even kort gezegd dat er bijvoorbeeld
geen onderscheid gemaakt wordt tussen man en vrouw. Ik
zal dit toelichten met een voorbeeld uit het Bijbelboek Ruth:

In Ruth 2:1 lezen we dat Boaz een moedige (chajiel) man is.

In Ruth 3:11 lezen we dat Ruth een belangrijke (chajiel)
vrouw is.

Hetzelfde bijvoeglijke naamwoord in het Hebreeuws, chajiel,
wordt dus verschillende vertaald als het over een man of over
een vrouw gaat.



1312

In de nbv 21 is hier eindelijk vanaf gestapt en hebben ze nu
chajiel in beide gevallen vertaald met moedig. Een wijs en
verstandig besluit.

Zo op het oog zijn het misschien kleine veranderingen, maar
ze hebben wel redelijk grote impact. In deze tijd waarin de
man/vrouw verhoudingen soms weer op scherp staan door
met name mannen die hun machtposities ge-c.q. misbruiken,
is het heel goed om te wijzen op de gelijkwaardigheid tussen
man en vrouw. De wijze waarop we dan over vrouwen
schrijven is een belangrijke stap in de goede richting. Want
woorden doen ertoe. In het dagelijkse leven, maar ook in dit
aloude geschrift waar nog steeds veel mensen soms dagelijks
in lezen om inspiratie op te doen.

Al met al een goede en mooi eigentijdse vertaling

Ds. Raymond Poede

Mensen zijn een maat te groot

Mensen zijn een maat te groot,

durven wel maar maken niet,

maken wel maar weten niet,

weten wel maar geven niet.

Mensen zijn een maat te groot,

geven wel maar horen niet,

horen wel maar spreken niet

spreken wel maar minnen niet.

Mens ik ben een maat te groot,

wil jou minnen min jou niet,

Vrees dat ik dat jij bezeert,

vrees dat jij dat ik verlies.

Mens, maak mij een maat te klein,

groot in zacht en stil te zijn,

sterk in waar en goed te zijn,

Mens, maak mij een maat van jou.

tekst: Herman Verbeek

uit: Zangen van Zoeken en Zien - Oecumenisch Liedboek



14 15

Stilte.............

Als je stilte zoekt, helpt het om daarvoor tijd te reserveren op
bepaalde momenten van de dag (of nacht), de week, het jaar.
Zo kun je de dag beginnen of afsluiten met een stille tijd, met
twintig minuten stil zitten.

Maar er zijn ook plekken waar de stilte gemakkelijk te vinden
is. Niet dat daar geen enkel geluid te horen is, maar het lukt
daar om tot rust te komen, om te luisteren zonder dat de
geluiden je in beslag nemen. Weldadig. Daarna vaak ook
ontregelend, omdat er van alles boven komt wat in je leeft.
Dan komt het eropaan dat uit te houden.

En dan...wordt het stiller stil.

Toen mijn vrouw en ik een aantal jaren geleden een rondreis
maakten door Noorwegen begonnen we iedere dag met het
luisteren naar “Morgenstimmung”, muziek van Grieg en op
verzoek van de reisleider met:

“het luisteren naar de fluistering van de stilte”.

Hoe mooi was dat....

Anne Koopmans

Waar komt de term “quarantaine” vandaan?  Aardig om
te weten misschien...

Het woord “quarantaine” is een Franse vertaling van de
Italiaanse term  quarantena of quarantina. Het is een
afleiding van quaranta, wat “veertig” betekent. Het woord
ontstond in de veertiende eeuw in Venetië. De stad
probeerde de pest af te wenden door zeelui zich bij aankomst
in de Venetiaanse haven veertig dagen te laten afzonderen.
Dit gebeurde doorgaans op een eiland in de buurt van de
stad.

De term stamt uit de Middeleeuwen, maar het
quarantainegebruik is eigenlijk nog ouder. Men leerde al
eerder om (potentieel) zieken af te zonderen teneinde de
gezonde bevolking te beschermen. De geboden in het boek
Leviticus van het Oude Testament bevatten bijvoorbeeld een
wet die lijkt te wijzen op het belang van afzondering van
zieken. Later raadde ook de beroemde tiende-eeuwse
Arabische geleerde Avicenna de afzondering van
tuberculosepatiënten aan

Anne Koopmans

Herdenking bij het Joods-monument van Groot-Bronswijk

Op woensdag 9 maart gedenken we de 4 Joodse bewoners
van De Stichting, die in 1943 werden weggevoerd uit
Wagenborgen. Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en
Heiman Aptroot kwamen via Westerbork in het
vernietigingskamp Sobibor terecht, waar zij bij aankomst
werden vergast en verbrand.

De herdenking begint om 10.50 uur waarbij de kinderen van
groep 5 en 6 van De Kronkelaar een belangrijke rol zullen
spelen.

Een vertegenwoordiging van onze kerkelijke gemeente zal ook
hierbij aanwezig zijn.

Ook u bent van harte genodigd. Een kiezel of bloem zou u
aan de voet van het monument kunnen neerleggen.

Commissie Herdenking Joods-Monument.

Protestanten van diverse pluimage kiezen lievelingslied

De grootste protestantse kerk van Nederland, de PKN, kent
vele stromingen, van orthodox tot vrijzinnig. Maar wat hun
ach tergrond ook  is, één  l ied zingen  ze allemaal het  l iefst : Ga
met God en Hij zal met je zijn, van oorsprong een Engelse
hymne, met muziek van Vaughan Williams. Dit lied staat op
nummer één van de top twintig van lievelingsliederen van
ruim 3000 mensen die hebben meegedaan aan een
onderzoek. Hanna Rijken, musicus en theoloog, ziet in de top
twintig een zekere polarisatie terug. De nummer twee
bijvoorbeeld, Abba Vader, U alleen, is vooral populair in
orthodoxe kringen, terwijl de nummer vier De steppe zal
bloeien van Huub Oosterhuis het goed doet in meer
vrijzinnige gemeentes. De top twintig zegt overigens niets
over de liederen in de diensten op zondag. “Soms is er een
kloof tussen wat de dominee uitkiest en wat gelovigen het
liefst zingen”, zegt Rijken. Die gelovigen houden in elk geval
ook van klassiekers. t’Hijgend hert, der jacht ontkomen staat
op de dertiende plek, het is de enige psalm in de lijst. Wat de
toekomst brenge moge, een andere meezinger, staat op negen,
vlak onder Licht dat ons aanstoot in de morgen.
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Als Rijken predikanten moet adviseren, dan zou ze zeggen:
aan het begin en eind van de dienst een lied dat mensen
graag zingen. En daartussenin een onbekend lied “zodat ook
nieuwe parels de kans krijgen om geliefd te worden”.

Gelezen in de Trouw van 11 februari - Anne Koopmans

OPROEP

We zijn op zoek naar mensen die mee willen werken/
organiseren aan de Borgsweerdiensten.

Drie keer per jaar wordt er zo’n dienst georganiseerd in het
kerkje van Borgsweer.

Ik zie uw opgave graag tegemoet op mijn mail
a.potze@hetnet.nl ook voor informatie kunt u bij mij terecht.

Groet

Annie Potze.

17

Dhr .en Mw .Venema- Bralten        Joh.Kerkenhovenpolder 2
Woldendorp

(24-03-2022)  50 jaar  getrouwd

Dhr .en Mw. Groenhagen -Udema  Zuster Dijkemaweg 19
Termunten

(07-04-2022)  50 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd

Giften

De diaconie heeft giften mogen ontvangen van:

€300.00 , €25.00, €20.00, €10.00.

Namens de diaconie hartelijk dank
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75 jaar en ouder  2022

Mw. W. Zoer v/d Veen                                  Fam.Bronsweg 2 d
Wagenborgen

(20-02-1946)

Mw. A. v/d Molen Klunder                           G Boelmanweg 54
Wagenborgen

(20-02-1946)

Dhr. K. Maring                                              De Wilgen 3
Wagenborgen

(02-03-1940)

Mw. M. K. Knapper Oomkes                         Zwaagweg 16
Woldendorp

(03-03-1939)

Mw. G. H. Bos                                             Hoofdstraat 62
Nieuwolda

(10-03-1933)

Mw. W.Timmer Nieland                                Zuidbulten 18
Wagenborgen

(12-03-1941)

Dhr. F. Kuper                                               Hoofdweg 55
Wagenborgen

(16-03-1936)

Mw. J.M. Schouwstra Bult                          Joh.Herwagiusstr.8
Termunten

(19-03-1945)

Mw. M.Slachter Wiegers                              Fam.Bronsweg 64
Wagenborgen

(25-03-1941)

Dhr. R. Bontsema                                       Old Wolde (Appelhof)
Winschoten

(28-03-1934)

Mw. T. Maring Loos                                       De Wilgen 3
Wagenborgen

(01-04-1939)

Dhr. B.Ensing                                               G Boelmanweg 12
Wagenborgen

(05-04-1941)

Mw. A. E. Vos Doling                                       Zwaagweg 21
Woldendorp

(13-04-1940)

Mw. J.Kuiper Werkman                               Houwerdastraat 19
Termunten

(21-04-1937)

Van harte gefeliciteerd
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Bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

2021

21 nov. Mw. Boneschansker                   Groenelaan 12
Woldendorp

28 nov. Dhr.Kuiper                               A E Gorterweg 44
Woldendorp

05 dec.Mw. Woltema                             Waardig Wonen
Wagenborgen

12 dec.Dhr. en Mw. Beekhuis                Burg.Garreltsweg 19
Woldendorp

12  dec.Dhr.en Mw. Beekhuis                A E Weg 29
Woldendorp

12 dec.Mw. T Ploeger                             De Wilgen 10
Wagenborgen

19 dec.Dhr. en Mw. Vos                          Hoofdweg 160
Wagenborgen

24 dec.Fam. Woltema                            Kerkstraat 56
Wagenborgen

2022

02 jan. Dhr. en Mw .Perdok                     A E Gorterweg 15
Woldendorp

09 jan.Lisanne Berends                        Hoofdweg 80/82
Wagenborgen

16 jan. Mw. Jongejan                              Hoofdweg 45
Wagenborgen

23 jan. Mw.Drent                                    Klokkenborg 2
Wagenborgen

3o jan. Mw. Hartsuiker                            Ufkeshuis
Siddeburen

06 febr Mw. Bierling                                 Menterne 11
Wagenborgen
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Het rooster voor de kindernevendienst voor de komende
tijd:

27/02 Evelien

13/03 Tinka

27/03 Marjan

10/04 Evelien

17/04 Gezamenlijk

Groet, Tinka

Vogelhuisje of insectenhotel?
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Uit de oude doos


