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Diensten van 3 maart tot 5 mei 2019.

Zondag 3 mrt. 9.30u ds.mr. R. Poede, Wittewierum
koffie na de dienst Organist:Evert Hamminga

Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Garrelt
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: Rode Kruis

Wagenborgen

Zondag 10 mrt. 10.00 u  Borgsweerdienst
      Borgsweer

Zondag 17 mrt. 9.30u ds.mr. R.Poede, Wittewierum
Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn Ploeger
Kindernevendienst: Evelien
Collecten: 1ste diaconie, 2de kerk
uitgangscollecte: binnenlandsdiaconaat

  Wagenborgen

Zondag 24 mrt. 9.30u prof.dr. E. Noord, Groningen
Organist: Piet Dijkhuis
Koster: Bennie Beekhuis
Kindernevendienst: Tinka
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
uitgangscollecte: kerk in actie

 Woldendorp

Zondag 31 mrt 9.30 ds.mr. R. Poede
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Nanda
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: Missionair werk

Wagenborgen

Zondag 7 april 9.30u ds.mr. R. Poede
koffie na de dienst Organist: Piet Alkema

Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Bennie
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: kerk in actie

Wagenborgen

Zondag 14 april 9.30u mevr. M.M. van Vliet, Veendam
Organist: Piet Dijkhuis

Palmpasen Koster: Bennie Beekhuis
Kindernevendienst: Evelien
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: kerkrentmeesters

  Woldendorp

Zondag 14 april 20.00u        Avondgebed
             Wagenborgen

Maandag 15 april 20.00 u    Avondgebed
             Wagenborgen

Dinsdag 16 april 20.00u Avondgebed
            Wagenborgen

Woensdag 17 april 20.00u Avondgebed
            Wagenborgen

Donderdag 18 april 19.30u ds.mr. R.Poede
Witte donderdag Organist: Evert Hamminga
dienst van S & T Koster: Trijn Ploeger

Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: Diaconie
Wagenborgen

Vrijdag 19 april 19.30u Goede Vrijdag
Woldendorp

Zaterdag 20 april 22.00u Stille Zaterdag
Wagenborgen

Zondag 21 april 11.00 u ds.mr. R. Poede
Pasen Organist: Evert Hamminga

Koster: Abel Moedt
Kindernevendienst: Marjan
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: Eigen jeugd
  Wagenborgen
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Zondag 28 april 9.30u  ds. Y. Buurma
Organist: Zacharias Wieringa
Koster: Tonnie Kramer
Kindernevendienst: Marjan Boer
Collecten: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: Roemenië

Woldendorp

zondag 5 mei 9.30u ds. Y de Groot
Koffie na de dienst Organist: Zacharias Wieringa

Koster: Tonnie Kramer
Kindernevendienst: Tinka
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: Noodhulp

Woldendorp

Op weg naar Pasen

Leg beslag op ons hart,
zodat het tot niets anders meer
geneigd is dan U te zoeken,
zich aan U gewonnen te geven,
en dat te herkennen als het beste
wat ons kan overkomen,
Vergeet ons niet, God !

Jezus is ons voorgegaan
in dit vertrouwen
en nóg geeft hij zichzelf aan ons
als de weg naar huis.

En daarom mag hij voor ons
uw lieve zoon heten,
Dat ook wij met hem
bij U kind aan huis zijn.

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.

Collecten.

Zondag 3 maart is de collecte voor het Rode Kruis. Zij bieden hulp
in oorlogsgebieden, bij natuurrampen. De diaconie van onze
gemeente ondersteund het werk financieel.
10 maart is er een Borgsweerdienst, de collecte wordt daar bekend
gemaakt.

Het thema tijdens de 40 dagen tijd voor de collecten is: Een nieuw
begin. Niet alleen in het buitenland wordt hulp geboden, ook in ons
land zijn projecten om een nieuw begin te maken.

Zondag 17 maart is de collecte voor het diaconaat. De stichting
Exodus Nederland geeft hulp en ondersteuning aan ex
gedetineerden, hulp wordt geboden via een woon/werk programma,
om weer een leven op te bouwen.
Zondag 24 maart vragen wij uw bijdrage om de kinderarbeid in
India te stoppen. Door armoede gedwongen werken veel kinderen.
Kerk in actie wil de kinderen een kans geven om onderwijs te volgen
voor een betere toekomst.
Zondag 31 maart vragen wij een bijdrage voor een pioniers
gemeente in b.v. Rotterdam. In deze vergrijzende wijk is een
christelijke multiculturele gemeenschap gestart. Door de week zijn
er kinderclubs, taalcursus, kleding verkoop. Op zondag komt men
bij elkaar voor een viering.
Zondag 7 april is de collecte voor Rwanda. Door oorlog zijn er veel
weeskinderen. Zij worden opgevangen door Mwana Ukundwa, wat
geliefd kind betekend.
De kinderen worden opgevangen en krijgen gezondheids- zorg en
onderwijs aangeboden.
Zondag 14 april , Palmzondag, is de collecte voor onze eigen
kerkrentmeesters.
Witte donderdag, donderdag 14 april, is de collecte voor onze
eigen diaconie.
Zondag 21 april, Pasen, is de collecte voor onze eigen jeugd, samen
naar een verhaal luisteren. Voor de verwerking van het verhaal is
materiaal nodig, graag vragen we uw bijdrage hiervoor.
Zondag 28 april, is de collecte voor Roemenië. Een enthousiaste
groep mensen zorgen ieder jaar weer voor een levensmiddelen
pakket voor de armsten in Roemenië. Anneke van der Molen heeft
samen met haar man vele jaren hier bij geholpen, financieel dragen
wij als gemeente ons steentje bij.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan.
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Oud papier.

Iedere  3de zaterdag van de maand haalt de Eems Dollard gemeente
het oud papier op in Wagenborgen. Mocht u eerder het oud papier
kwijt willen, neem gerust contact op met Trijn Ploeger, 06
10470532.
De volgende zaterdagen komen wij bij u langs: 16 maart, 20 april.
We kunnen nog steeds hulp gebruiken, we vertrekken om 9.00 uur
vanaf de Ontmoeting.

De kerkrentmeesters

Het nieuwe jaar is begonnen, we zijn in vergadering bij elkaar
geweest. Het restauratie werk van de Petrus kerk van Woldendorp is
klaar. De kerk ziet er prachtig mooi uit. Er zijn enkele plekken niet
afgewerkt, zodat men de oude muur kan zien.
Ook is de actie kerk balans afgesloten, onze hartelijke dank voor uw
bijdrage. Mocht u nog een bijdrage willen leveren, het bankrekening
nummer is: kerkrentmeesters NL 97 RABO 0366.9026.52.
De opslagruimte van de Ontmoeting is opgeruimd, het ziet er weer
netjes uit.
De Ontmoeting wordt ook opgeknapt, hier is een groep
gemeenteleden druk mee bezig. We houden u op de hoogte.
Ook moest de Petrus kerk van Wagenborgen schoon gemaakt
worden. Er is een marter in de kerk, vooral de toren was erg vuil.
We weten niet of de marter nog aanwezig is, afwachten maar.
Ook dank voor uw bijdrage voor het Contact.

Overdenking

Steh auf, wenn du am Boden bist!

Steh auf, auch wenn du unten liegst!

Steh auf, es wird schon irgendwie weitergehn’!

Es ist schwer, seinen Weg nicht zu verliern’

Und bei den Regeln und Gesetzen hier

Ohne Verrat ein Leben zu führn’

Das man selber noch respektiert

(Die Toten Hosen – Steh auf, wenn du am Boden bist)

Een goede voorbereiding is het halve werk. Een les die we konden
leren uit het programma Heel Holland Bakt. Bij het bakken van de
verschillende baksels bleek steeds weer hoe belangrijk het was dat
je van tevoren weet wat je gaat doen en waar je uiteindelijk uit wil
komen. Eigenlijk is dat bij bijna alles in het leven zo. Als je op
vakantie gaat, als je een belangrijke (sport) prestatie moet leveren.
Ze vergen allemaal een gedegen voorbereiding. Ook in de kerk
kennen we die voorbereidingstijd. We doen dat in de advent, waarin
we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus en natuurlijk in de
veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op Pasen, het feest
van de opstanding. Geen eenvoudig feest, vandaar ook de
voorbereiding.
Want wat vieren we nu daadwerkelijk met Pasen. Pasen staat voor
mij als opening, als nieuwe mogelijkheid. Pasen is het nieuwe begin
dat mogelijk is. Het leven gaat over pieken en dalen en soms zijn de
dalen heel diep. We vallen en proberen weer op te staan. Pasen is
voor mij de opdracht om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Om
niet in een slachtoffer rol te blijven hangen, maar moed verzamelen
om het leven weer op te pakken. Opstaan dus! Jezus heeft in zijn
leven veel mensen weer doen opstaan, hij heeft ze het leven weer
gegeven, door ze moed in te spreken, door ze te genezen, waardoor
de mens weer mens werd en geen zieke die buiten de maatschappij
gehouden werd. Centraal in het leven van Jezus staat het leven zelf,
leven ter ere van God, dat is goed zijn voor de wereld en de naaste.
En daarin sloot hij geen compromissen. Uiteindelijke leidde dat er
toe dat hij gevangen werd genomen en gekruisigd. Zo probeerden de
machthebbers en machtigen hem en zijn aanhangers te breken.
Pasen laat zien dat dat niet gelukt is, en ook niet zal lukken. Als
mensen bereid zijn voor hun idealen te leven, dan zal er uiteindelijk
een betere wereld ontstaan, waarin iedereen zijn of haar plek kan
krijgen en niemand aan de zijlijn hoeft te staan.
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Pasen is het feest dat dus volop gevierd moet worden, omdat het
ons herinnerd aan deze opdracht en ons door het leven van Jezus
inspireert. Zijn discipelen hebben zich uiteindelijk niet monddood
laten maken, ook zij zijn opgestaan, geïnspireerd door de
ontmoetingen die ze hadden.

Ik hoop dat Pasen ook ons steeds weer opnieuw zal inspireren om
nooit op te geven en iedere keer weer houvast zal bieden om op te
staan.

Steh Auf wenn du am Boden liegst.

Ds. Raymond Poede

Groothuisbezoek

Een goede kans om elkaar te ontmoeten en een goed gesprek aan te
gaan, dat is het groothuisbezoek. Ook dit jaar willen we weer bij
elkaar komen in het kader van het thema van dit jaar: een goed
gesprek. Op deze avond zullen we aan de hand van schilderijen
praten over het beeld wat wij van Jezus hebben. Een beeld zegt
namelijk soms veel meer dan duizend woorden.

Het zou fijn zijn als u zich van tevoren opgeeft, zodat de gastheer
en/of dame weten waar ze rekening mee moeten houden. Mocht u
zelf als gastgever willen optreden hoop ik dat graag, want het zou
fijn zijn als we bij iemand thuis deze avond zouden kunnen houden,
het heet niet voor niets groothuisbezoek.

De avond vindt plaats op 20 maart en begint om 20.00 uur.

Opgave graag bij mij: raymond@poede.nl of 050-2304266

Raymond Poede

Diensten stille week

Zondag 20.00 Vesper in de Petruskerk te Wagenborgen

Maandag 20.00 Vesper in de Petruskerk te Wagenborgen

Dinsdag 20.00 Vesper in de Petruskerk te Wagenborgen

Woensdag 20.00 Vesper in de Petruskerk te Wagenborgen

Witte donderdag 19.30 in de Petruskerk te Wagenborgen

Goede Vrijdag 19.30 in de Petruskerk te Woldendorp

Stille zaterdag 22.00 in de Petruskerk in Wagenborgen

Pasen 11.00 In de Petruskerk te Wagenborgen

Avondgebeden in de Petruskerk van Wagenborgen

In de jaren die achter ons liggen hebben we in de Veertigdagen-tijd
op de woensdagavond een Avondgebed gehouden. Een moment van
meditatie en verstilling.

De kerkenraad, in samenwerking met de Liturgie-commissie hebben
ook dit jaar voor een andere opzet gekozen. Met de keuze voor deze
nieuwe vorm proberen we de “samenhang” van de verschillende
dagen als voorbereiding op het feest van Pasen, te beleven.

Dit jaar nodigen we u uit om in de Stille Week, die volgens de
traditie begint op Palmzondag, om op zondag 14 april, maandag 15
april, dinsdag 16 april en woensdag 17 april aan te schuiven in een
kring van mensen in het koor van de Petruskerk van Wagenborgen.

Het Avondgebed begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30
uur.

Van harte uitgenodigd.

Namens de Liturgie Cie: Anne Koopmans.



12 13

Gronings Prentenboek

Een beeldend kunstenaar en een cultuurhistoricus maakten “De
kerk als tijdmachine”. Voor kinderen, maar ook volwassenen zullen
hun ogen uitkijken.

Overlevenden van de geschiedenis

“De kerk als tijdmachine” is een prentenboek dat de geschiedenis
vertelt van de vaak eeuwenoude kerken in de provincie Groningen.
De felgekleurde tekeningen verwijzen naar concrete historische
gebeurtenissen. Van Bonifatius tot het multifunctionele
kerkgebouw.

Als je door het Groningerland rijdt, en dat doe ik vaak, zie je ze vaak
al in de verte staan. Oude kerkgebouwen, vaak een beetje op
zichzelf. Je zou haast een beetje medelijden met ze krijgen, zo
eenzaam lijken ze. Vaak staan die kerken er al eeuwen en ze
hebben alles wel zo’n beetje meegemaakt. Oorlogen, revoluties en
natuurrampen. Ze hebben het allemaal overleefd. De gelovigen
kwamen, het werden er heel veel en ze gingen ook in groten getale
weer weg, niet zelden schouderophalend. God sloop langzaam weg
uit het Groningerland, maar de kerken bleven staan als
overlevenden van de geschiedenis.

Beeldend kunstenaar Stefan de Keyser uit Oudeschans vertelt
samen met cultuurhistoricus Martin Hillenga in “De kerk als
tijdmachine” het verhaal van de oude Groninger kerken en wat er
om hen heen gebeurde. Van Bonifatius, via de beeldenstorm naar
de leegloop in de tweede helft in de tweede helft van de vorige eeuw.

Het is bedoeld voor de jongste lezers onder ons, maar zoals bij elk
goed prentenboek kunnen ook volwassenen hun ogen uitkijken. De
tekeningen zijn prachtig. Een kat in een kerkportaal, een monnik
die een boek leest en een indrukwekkend orgel. Door al die visuele
kwinkslagen komen lang vervlogen tijden en vanzelfsprekend
dichterbij. De teksten zijn soms spannend.

“De kerk als tijdmachine” is een uitgave van Stichting Oude
Groninger Kerken, die dit jaar 50 jaar bestaat.

Een prachtig boek, om zelf te lezen en te bekijken of om cadeau te
doen.

Uitgaven: Wbooks i.s.m. Stichting Oude Groninger Kerken

80 blz., 14,95 euro

Anne Koopmans

Ook wij als Protestantse Gemeente Eems-Dollard maken een
duidelijk “statement” aan de gemeenschap van Wagenborgen en de
vele passanten van de Petruskerk
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Afscheid Steyn Prins als ouderling/scriba op zondag 13 januari
2019 j.l.

Beste Steyn, lieve gemeente,

Vandaag nemen we afscheid van Steyn, Steyn Prins uit Termunten,
als ouderling/scriba, van onze gemeente.

Vorig jaar heeft Steyn in de kerkenraad aangegeven dat hij zijn
functie wilde beëindigen aan het eind van het Kerkelijk jaar van
2018. Wel jammer natuurlijk, maar met respect hebben we zijn
beslissing aanvaardt. En met groot respect wel te verstaan.

Steyn, jij hebt het werk voor de kerk altijd met enthousiasme,
doorzettingsvermogen en met een groot sociaal gevoel en
betrokkenheid gedaan. Een mensen mens. Daarnaast heb je vanuit
jou visie een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen
van de Protestante Gemeente die we nu zijn.

Steyn, we hebben jou leren kennen als een gedreven en
gemotiveerde ouderling/scriba, punctueel en iemand die altijd het
goede in mensen zag.

Beste Steyn, namens de gemeente en de kerkenraad wil ik je
hartelijk danken voor het werk wat je belangeloos vele jaren hebt
gedaan. Je hebt wel toegezegd om namens de kerk mensen te gaan
bezoeken in de jouw zo vertrouwde dorpen, en dat is mooi.
En.....daar komt bij dat je vanaf nu meer gelegenheid krijgt om te
gaan varen met je bootje, en dat natuurlijk met Ria je vrouw.

Steyn, nogmaals, heel hartelijk dank....en daar hoort natuurlijk een
mooi boeket bij.

( ps. de gemeenteleden namen met een dankbaar applaus afscheid
van Steyn als ouderling/scriba )

Anne Koopmans - voorzitter kerkenraad

Uitnodiging voor de Paasbrunch

Zondag 21 april in de Ontmoeting

Aanvang 10 uur

Graag opgeven voor 14 april 2019

U kunt zich bij de kerkenraad opgeven of via de mail.

Harry Beekhuis : h.j.beekhuis@home.nl tel.0596-602104

Els de Vries : els-devries@live.nl tel.0596-541363

U bent van harte welkom

Bedankjes

We hebben €50.00 aan giften voor de Kerstmiddag mogen
ontvangen

Namens de diaconie onze hartelijke dank

Van de kindernevendienst

Hoe kun je een nieuw begin maken? Tijdens de Veertigdagentijd
volgen we met de kinderen de belevenissen van Julia en Stef. Zij
mogen op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen.
Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen!
Aan de hand van wat Julia en Stef meemaken kunnen ook de
kinderen nadenken over hoe zij een nieuw begin kunnen maken. 
Ook voor Jezus is er een nieuw begin. God zal altijd een nieuw
begin maken, zelfs na de donkerste nacht. 

We gaan elke week met de kinderen oefenen om een nieuw begin te
maken. De kinderen krijgen elke zondag een diploma voor de
nieuwe vaardigheid die ze hebben geoefend. Ook zingen we samen
in de kerk het projectlied ‘Wij bidden om een nieuw begin’.
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75 jaar en ouder

Dhr.K Maring De Wilgen 3

(2-3-1940)

Mw.G Woltjer Huisman Hoofdweg 77

(3-3-1933)

Mw. G Bos G.Boelmanweg 74

(10-3-1933)

Mw. W Timmer Nieland Zuidbulten 18

(12-3-1941)

Dhr.F Kuper Hoofdweg 55

(16-3-1936)

Mw.M Slachter Wiegers Fam. Bronsweg 64

(25-3-1941)

Dhr. R Bontsema Zuidbulten 20

(28-3-1934)

Mw. T Maring Loos De Wilgen 3

(1-4-1939)

Dhr. L Ensing Boelmanweg 12

(5-4-1941)

Mw. A Hansen Begeman Kerkstraat 37 b

(12-4-1931)

Dhr. U Sanders De Eiken 8

(30-4-1943)

Van harte gefeliciteerd

De bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

2018

25 nov. Mw.E Ploeger Sofie en Bertjan De Hoogte 12

2 dec.Dhr en Mw. Hamminga Hoofdweg 130

9 dec.Dhr en Mw. v/d Broek Tonnistil 27

16 dec.Dhr en Mw. van Vianen Klokkenborg 52

23 dec.Dhr en Mw. Oosterom De Hoogte 33

30 dec.Dhr en Mw. Wolthek Klokkenborg 15

2019

6 jan.Mw Visser en Dhr Grashuis Kerkstraat 32

13 jan Dhr Beltman en Mw Kunst HL Emmensweg 5

20 jan Mw. G Bos G Boelmanweg 74

27 jan Fam.Poede Wittewierum

3 febr.Dhr en Mw .Moedt Tonnistil 11

10 febr.Mw Zwart De Wilgen 30

17 febr Fam. Raspe De Wilgen 3/a
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Verjaardagen die komen:

03-03-1939 mw.M.Knapper-Oomkes Zwaagweg 16 Wold.

06-03-1937 T.R.Hommes Joh.v.d.Kornputplein 33       Delfzijl

13-04-1940 mw.A.E.Vos-Doling Zwaagweg 21 Wold.

21-04-1937 mw.J.Kuiper-Werkman Houwerdastraat 19 Tm.

02-05-1944 mw.E.E.Oosterbeek-Meijerhof A.E.Gorterweg 22
Wold.

55 jarig huwelijk:

21-02-1964 Meyerhof-Bouwman Borgsweer 35 A

Gefeliciteerd allemaal.

Wat er op de sterren staat geschreven:

Aardig tegen elkaar doen   X

Gezondheid en liefde in woord en gebaar v.e.v. iedereen

Als ieder mens vrede op aarde wil dan komt er Vrede

Aardig zijn  (tegen elkaar) X  X X

Geen oorlog  X

Geen ruzie, samen spelen, alles is liefde, liefde

Liefde  X X X X

een herinnering aan allen die we /ik mis(men)

  Liefde en Vrede voor 2019 / Fijn Kerstfest, gelukkig

  nieuwjaar  X

Verdraagzaamheid

Lief en verdraagzaam zijn voor elkaar

Liefde – verdriet – vreugde – vrede – hoop – gezondheid -
respect

Lief voor elkaar zijn

Vrede op aarde   X X

Vrede voor iedereen  X  VREDE X
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Geen racisme iedereen is gelijk

Geen ruzie

Vrede is geen oorlog; geen ruzie, beter met

elkaar omgaan

Aardig en lief

Elkaar helpen   X

Tel je zegeningen, tel ze één voor één en vergeet er geen

Goede gezondheid  X

Verdraag elkaar - Iedereen is gelijk - Samen zijn

Lief zijn voor elkaar / voor elkaar zorgen   X X X

Liefde voor iedereen

Liefde en respect / voor alle mensen op aarde  X

Eén ster, vele sterren

Vrede en naastenliefde

Tolerant zijn; respectvol naar elkaar; iedereen in zijn
waarde laten

Respecteer iedereen  - Maak een mooie wereld

Lief zijn voor elkaar en minder oorlog

Samen komen

Vrede op aarde voor alle mensen X

Rustig en beleefd - Veel geluk - Vrede

Behulpzaam zijn en respect tonen

Vrede minder ruzie verdraagzamer voor elkaar

Vrede? Wanneer? Welk jaar?  Welke dag?  Welk uur?

Een verdraagzaam en liefdevol hart voor iedereen

Vrede op aarde, liefde voor elkaar

Vrede voor iedereen  op deze wereld  X X

Een eind aan uitbuiting en oppressie

Respecteer elkaar zoals ieder is

Respect hebben voor iedereen!  Liefde!

Lief doen  - LIEF VOOR IEDEREEN

Meer verdraagzaam zijn voor elkaar

Stop de oorlog, lief zijn voor elkaar

Vrede met mezelf en met God

Wij wensen iedereen een vredig jaar toe

Vrede is voor mij: geen oorlog, geen discriminatie, aardig
zijn en liefde

Vrede is liefde, saamhorigheid, gezellig, geen

oorlog-aanslagen, respect, liefde

Ik hoop dat mijn huis niet instort of afgebroken

moet worden

Geef elkaar de ruimte en help elkaar

Vrede – verdraagzaamheid – respect

Om elkaar denken met deze dagen

Mijn wens is: vrede, gelijke rechten, geen aanslagen,

geen oorlog

Mijn wens is:

meer aandacht voor de aarde, het milieu, en

       de natuur, respect voor alles wat groeit en bloeit.

Er is maar één wereld, onze wereld.

En ik wens voor volgend jaar een kerstdienst

met heel veel bekende kerstliedjes.

De voorbereiders:  Harry, Bé, Francien,

     Bert, Harma, Steyn, Tineke
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