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Collecten: diaconie, kerk en
missionair werk

Zondag 31 jan. Er is een Borgsweerdienst gepland, maar gezien
de omstandigheden, wordt u op de hoogte gehouden of deze
dienst doorgang kan vinden.

Zondag 7 febr. 9.30 ds. R. Poede

Organist: Evert Hamminga

Koster: Trijn Ploeger

Collecten: diaconie, kerk en
werelddiaconaat

Zondag 14 febr. 9.30 Prof. ds. W. Slob

Organist: Piet Alkema

Koster: Abel Moedt

Collecten: diaconie, kerk en
noodhulp

Diensten van 17 januari 2021 tot 21 februari 2021

Zondag 17 jan. 9.30 drs. E. Vroom

Organist: Piet Alkema

Koster: Abel Moedt

Collecten: diaconie, kerk en
ondersteuning Gemeenten

Zondag 24 jan. 9.30 ds. R. Poede

Organist: Evert Hamminga

Koster: Gerrie Kuipers

Beste gemeenteleden,

In verband met de aangepaste maatregelen betreffende het
coronavirus heeft ook onze kerkenraad besloten dat de diensten
in elk geval t/m 17 januari geen doorgang vinden.

Zondag 21 febr.  9.30    ds. J. Goorhuis

   Organist: Evert Hamminga

    Koster: Abel Moedt

    Collecten: diaconie, kerk en 40 dg.
    Tijd
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Collecten

Zondag 17 januari is de collecte voor ondersteuning gemeenten.
Zowel professionals als vrijwilligers kunnen ondersteuning
vragen bij hun werk binnen de gemeente.

Verbinding is belangrijk in de gemeente. Zo zijn er inloophuizen
waar iedereen welkom is. De protestantse kerk ondersteunt
missionair werk van gemeenten in Nederland. Zondag 24
januari is de collecte hier voor bestemd.

Zondag  31 januari staat er een Borgsweerdienst gepland,
afwachten hoe deze dienst wordt ingevuld, vanwege de
omstandigheden.

Zondag 7 februari is de collecte voor het werelddiaconaat.
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege de vele
overstromingen. Kerk in Actie helpt de bewoners van
Bangladesh na een ramp, maar ook hoe ze zich zo goed mogelijk
op een overstroming kunnen voorbereiden.

Zondag 14 februari is de collecte voor Noodhulp. De diaconie
krijgt geregeld de vraag om een bijdrage bij een ramp, of een
andere nood situatie.

De 40 dagen tijd begint op 21 februari. De collecte deze zondag
is voor Moldavië. Veel inwoners zoeken een baan in het
buitenland. In veel dorpen wonen alleen nog maar ouderen en
jongeren. Kerk in Actie ondersteund jongeren die voor ouderen
zorgen in hun dorp. Andersom bieden ouderen die jongeren ,
die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal
terecht kunnen.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan.

Mocht u, in deze periode niet de kerk kunnen bezoeken, u kunt
ook een bijdrage geven via de bank:

Diaconie:  rekening: NL 67 RABO 0366.9018.34

Kerkrentmeesters:  rekening: NL 79 RABO 0366.9026.52.

Stille nacht.

Stille nacht. Ik heb geen woorden,

‘k ben stil bij zoveel donkerheid.

Tot door duizend engelenkoren,

’t lied klinkt van Gods heerlijkheid.

Heilige nacht. Ik heb geen woorden,

‘k ben stil bij zoveel heiligheid.

Mijn verlosser is geboren,

Koning, vol van majesteit.

Hulp ’loos kind. Ik heb geen woorden.

‘k ben stil bij zoveel nederigheid.

In een wereld die verloren,

Hem wacht met vijandigheid.

Heilig kind. U hebt de woorden,

Maak mij voor Uw komst bereid.

Dan zing ik, als nooit tevoren

Uw naam lof in eeuwigheid.

Van Ina van der Beek.
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Kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters zijn een aantal keren in vergadering bij
elkaar geweest.

De kerk van Woldendorp wordt op dit moment nog niet
gebruikt, mede door het corona proef kerken, en de elektriciteit
moet op orde gemaakt worden. Ook wordt gekeken of het
verwarmen van de kerk ook op een andere manier kan. Bennie
Beekhuis heeft hierover contacten met dhr. Kouwen, de is de
architect van de Groninger kerken, die hierover advies geeft.

Zoals u hebt kunnen zien zijn de treurbeuken bij de kerk
gesnoeid, ook de beuk langs de Kerkstraat is gesnoeid. In het
voorjaar zal er een nieuwe fietshok geplaatst worden.

De verwarmingsketel in de kerk van Wagenborgen is afgekeurd.
Er is reeds overleg geweest voor het plaatsen van een nieuwe
ketel.

De rekening van 2019 is besproken, zo ook de begroting van
2021.

In januari 2021 is er overleg met dhr. Kolkman over de
landerijen die nu verpacht worden, hoe verder te handelen met
de landerijen waarvan de pacht in 2021 afloopt.

De actie kerkbalans 2021 begint 16 januari, we hopen dat u
allen weer een bijdrage geeft voor onze gemeente.

Avondgebed.

Als alles stil wordt om ons heen,

Als binnen in ons ook de stilte wordt ontdekt,

Laat dan, o God, die stilte klinken.

Zingen als een lied dat adem vind in U,

Dat van de vrede weet in U, een lied waarin

Wij thuis komen bij U en bij onszelf.

Geef ons de ruimte voor de rust,

Waarin de zwaarte van ook deze dag

Van onze schouders wordt genomen.

Bewaar ons voor de nacht, herschep ons in de slaap.

Geef ons de droom of even al voorgoed het leed geleden is,

De tranen afgewist voor eens en altijd.

Uit: bij gelegenheid, van Sytze de Vries.
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Eenzame Kerst?

Jaren geleden zong André Hazes, Eenzame kerst. Alhoewel de
tekst verder niet van toepassing is op mij en u hoop ik, vond ik
de titel wel toepasselijk voor de tijd waarin we leven.

Op 8 december was er weer een persconferentie over de corona
maatregelen. Veel mensen hadden gehoopt op een verruiming
van de maatregelen, maar de huidige toestand laat dat helaas
niet toe, het aantal corona gevallen is nog steeds (veel) te hoog.
Ook voor de horeca zijn het zware tijden, zij kunnen en mogen
nog steeds niet open, terwijl dit voor hen juist de hoogtijdagen
zijn.

Dit stukje had ik geschreven voor de toespraak van Rutte op 14
december inmiddels zitten we weer in een Lockdown, waarin we
gebonden zijn aan huis. Kon er al weinig, nu kan er (bijna) niets
meer. Dat vraagt van ons allemaal improvisatie vermogen en
laten we hopen dat deze maatregelen helpen om corona er weer
meer onder te krijgen.

Toch is er ontzettend veel behoefte om de kerst te vieren, De
kerstbomen vliegen de deur uit en al veel vroeger dan in eerdere
jaren zie je dat de mensen hun huis versieren, met verlichting,
lampjes in kerstbomen. De behoefte om toch licht te laten
schijnen in deze donkere tijden. Want juist in deze tijd hebben
we daar behoefte aan. We willen graag het licht aan het einde
van de tunnel zien. We zoeken bakens van hoop, tekenen dat de
tijden beter gaan worden.  Er is licht aan het eind van de
tunnel. Er is binnenkort een vaccin beschikbaar en al gaat dat
allemaal niet zo snel als we zouden willen, we weten dat het
einde in zicht is, al zullen we ons wel nog even door de
ontberingen heen moeten zetten en dat vraagt geduld. Het
vaccin zal ons straks beschermen tegen dit afschuwelijke virus,
het vaccin zal mensenlevens redden en ons weer in staat stellen
het normale leven op te pakken, waar de meesten van ons zo
zeer naar uitzien. Maar ook dat moeten we weer samen doen
net als het houden aan de maatregelen, we zijn er samen voor
verantwoordelijk dat we elkaar beschermen, en dat kan alleen
samen, want als er te weinig zijn die zich laten vaccineren, dan
is het dweilen met de kraan open en krijgen we corona er niet
onder.

Laten we daarom deze kerst nog meer als anders vieren als
teken van hoop dat er betere tijden komen. Met kerst vieren we
de geboorte van Jezus. Een kind dat het licht in de wereld
brengt. Een kind als teken van hoop, want iedere geboorte is
het begin van een nieuw leven, nieuwe kansen. We gaan er
samen nog even tegen aan en putten hoop uit elkaar. En al
moeten we kerst in kleine kring vieren, vergeet elkaar niet.

Het licht gaat weer schijnen en de kerst is daar een
voorafschaduwing van. Het licht laat zich niet doven, we zijn
sterker. Laten we dus met kerst, de kerstboom en ons huis
uitbundig versieren als teken van dat licht en die hoop. Ook als
eerbetoon aan al die helden van het afgelopen jaar die zich met
man en macht hebben ingezet en ons hebben doen beseffen hoe
goed en mooi het is dat er in het donker altijd weer lichtpunten
zijn.

Laten we binnen de mogelijkheden die er zijn er een mooie kerst
van maken. Om het met José Feliciano te zeggen: I wish you a
merry Christmas from the bottom of my heart !

Denk aan elkaar en heel gezegende kerstdagen!

Ds. Raymond Poede
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Op deze oude afbeelding zien we de engel Gabriël die groot
nieuws brengt bij Maria.

Daarna zingt zij haar Lofzang

2e Adventszondag - Viering met Doop,  Schrift en Tafel en zang
van een schola.

Voorganger ds. Raymond Poede.

Helaas geen viering van de Kerstnacht dit jaar

De kerkenraad heeft met heel veel pijn in het hart moeten
besluiten dit jaar de Kerstnacht-viering niet door te laten gaan.
De “corona” zorgt er gewoon voor dat het allemaal te riskant is
om een viering te organiseren zoals wij die door te jaren heen
gewend zijn te houden. Een viering waarbij iedereen van harte
welkom is, niemand uitgezonderd.

De kerstnachtviering in de Petruskerk van Wagenborgen is een
traditie waar veel mensen naar uitkijken, met het optreden van
muziekvereniging In Corpore of een bijzonder koor. Volgens mij
is dit de eerste keer in een lange traditie dat er niet gezongen,
niet geluisterd, niet muziek gemaakt kan worden.

Elk jaar zit onze kerk vol met zeker 130 mensen, misschien wel
meer. Tot ieders frustratie en verdriet denk ik, dit jaar dus niet.

“ Geen gezongen “Ere zij God” op het kerkplein, geen glühwein
en geen warme chocolade-melk.

Volgend jaar hopelijk”.

Fijne dagen en een mooier 2021 gewenst.

Namens de Kerkenraad

Anne Koopmans
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Dhr. N. van Antwerpen     G. Boelmanweg 17   (28-12-1936)

Dhr. A. Bult                      G. Boelmanweg  76  (05-01-1939)

Dhr. T. Schortinghuis        Nieuwolda ’t Hamrik(08-01-1942)

Mw. T. Haan-Mansens      De Wilgen  46          (09-01-1934) 

Dhr. N. van Vianen            Klokkenborg 52        (19-01-1935)

Mw. A. v/d Molen               G Boelmanweg 54    (20-02-1946)

Mw. E de Vries- Zandinga   De Berken 6             (27-02-1946)

Van harte gefeliciteerd

75 jaar en ouder   2020-2021

Jubilea

Dhr. en Mw. Hartenhof        Menterne 12

(21 jan. 55 jaar getrouwd)

Namens Eems- Dollard Gemeente van harte gefeliciteerd

Bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

25 okt. Mw L Messemaker                   Burg. Waalkenstr.40
Nieuwolda

01 nov.fam. Alkema de Vries                G Boelmanweg 29

08 nov. fam.Niejenhuis                         Fam Bronsweg 55

15 nov. Mw D Aslander Zandinga          G Boelmanweg 5

22 nov. Mw Bierling Pakes                    Menterne 11

29 nov. Dhr en Mw Viel                         G Boelmanweg 34

06 dec. fam. Roukema v/d Broek          Tonnistil 29

13 dec. Mw.I Doddema Westerhuis        Kokslaan 1

De collecte voor de voedselbank 1 november (oogstdienst)
heeft € 221.00 opgebracht,waarvoor onze hartelijke dank

De verjaardagen en jubileum van Woldendorp-Termunten-
Borgsweer

I.v.m.Corona  pandemie , brengen wij nog geen bezoeken

met bloemen of fruit,maar gaan de felicitaties  per kaart.

16-12-1938 mw.M.D.Bos-Telkamp Kenninckweg 8 Tm.

29-12-1943 B.Muntinga Zwaagweg 26 Wold.

Op 29-12 is de familie  Westerhuis-Koning Mello Coendersbuurt
42 Termunterzijl  25 jr.getrouwd

2021

24-01-1946 mw.A.C.Krijgsman-Klunder Borgsweer 29
Borgsw.

29-01-1942 J.W.B.de Waal A.E.weg 59 Wold.

01-02-1942 P.Keizer A.E.Gorterweg 6 Wold.

03-02-1935 mw.E.Kramer-Dieterman Vliethoven
Delfzijl

09-02-1933 J.R.v.d.Scheer P.Muntinghepad 1 Tm.

09-02-1938 L.Bos Kenninckweg 8 Tm.

09-02-1946 H.Westerhuis A.Verburghwijk 4
Tmzijl

17-02-1935 W.P.Vos Zwaagweg 21 Wold.
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Corona seizoen Kerk Termunten

Maandenlang konden we geen kerkdienst bijwonen en nu
hebben we ( alternatieve ) kerkdiensten zonder zingen,  1,5
meter uit elkaar, eigenlijk alleen maar schriftlezing, gebed en
preek .
Ook nu komt de vraag weer  bij me boven of het de bedoeling
van al onze mooie kerkgebouwen is dat ze af en toe een uurtje
open zijn.
Waarom gaan mensen, ga ik eigenlijk naar een kerk vraag ik me
af.
Vroeger was er sprake van een Eredienst en een leerdienst.
Het woord Eredienst vind ik eigenlijk een mooi woord voor onze
samenkomsten : “ God ter eer “ maar  hoe kan dat zonder
lofzang ?
In Termunten heeft de kerk sinds 2009 een bredere functie
maar in het seizoen 2019 kon er wegens restauratie en
verbouwing niets in de kerk van Termunten worden
georganiseerd.
Toen we daarna wel druk bezig waren allerlei evenementen te
organiseren sloeg begin 2020 het Corona virus toe.
Zodoende konden de mooie plannen voor zomermarkt,
bevrijdingsfeest,  optredens, exposities en boekenmarkt de
ijskast in. Ook de geplande kerkdiensten gingen niet door en dit
jaar is er geen kerstavond viering in Termunten of
Woldendorp. Dit jaar was de kerk wel dagelijks geopend voor
“solitair” bezoek en kon men de kerk en toren bezichtigen. En
dat was een succes,  er zijn meer dan 2000 bezoekers geweest.
In het gastenboek in de kerk en toren hebben 689 mensen een
reactie gegeven. Van de bezoekers kwamen veel uit Brabant en
Duitsland, en mensen uit Friesland, Hongarije, Roemenië,
Frankrijk, Spanje en er was een berichtje in het Chinees.
Veel mensen waren onder de indruk van de prachtig mooie kerk
en het geweldig uitzicht in de toren.

Wel open voor mensen van verre maar de geplande
kerkdiensten van onze gemeente konden niet doorgaan, erg
triest.

Maar gezien de vele leuke en lieve reacties denk ik dat dit
misschien naast de Ere dienst wel de bedoeling was van de
bouwers van de kerk in de 13e eeuw.

Een kerkgebouw gewijd als kerk was het huis van God. Uit die
gedachte komt ook de wens voort om zo veel mogelijk open te
zijn voor mensen die de kerk ( en toren ) willen bekijken.
Een kaarsje te branden als herinnering , om tot zichzelf te
komen ,te bidden, of voor bezinning .
“ Een huis dat altijd open staat voor mensen die zoeken naar
schoonheid, zingeving en rust “ .
Hier een bloemlezing uit de reacties uit het gastenboek.
- 5 kaarsjes gebrand voor die troost en liefde nodig hebben.
- Wat een plek van stilte, plek van zingeving.
- Mooi dat het kerkje open stond waar mijn opa en oma zijn
getrouwd.
- Een kaarsje voor mijn oom ds. Hans Hoekert predikant in 1965.
- Laten we deze plek behouden voor ons en die na ons komen de
toekomst in.
- Eeuwen oud Godshuis waar de bijbel nog open ligt.
- Al jaren hangt het kerkje van Termunten van Johan Dijkstra bij
ons aan de muur, eindelijk zien we het echt, prachtig , de moeite
waard.
- Merci pour cet endroit magnifique.
- Mooi licht interieur en koper op de deuren.
- Jammer van die plastic stoelen , Ikea interieur, doet afbreuk aan
het oude van de kerk.

- Hele mooie kerk , prachtig wit, de stoeltjes passen goed bij het
geheel en zitten beter dan de houten banken.
- Heb meteen de bijbel van Doré die in de kerk ligt gereserveerd.
- We hebben stille nacht gezongen
- Het is hier leuk
- Niet ons o Heer , maar u alleen zij d’eer.
- Prachtige kerk, laten we deze tijd overeind blijven staan en
elkaar bemoedigen en steunen want Jezus komt spoedig. Gods
zegen.

Dat Hij geprezen mag worden , de klok prijst Hem en nu wij.
- 9 eeuwen oud , gebouwd in de goede Roomse tijd, het doet me
wat,  Halleluja
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- Kom hier graag een poosje zitten om even tot mezelf en de Heer
te komen, dankbaar dat er zulke plaatsen zijn , sinds eeuwen een
toevlucht en plaats waar je tot bezinning komt.
- Wat is Groningen mooi, en wat een akoestiek, hebben lang
gezongen.
- Een jongere :  Ik fint het leuk in de kerk.
- Spannend de toren beklimming , toen de klok hard sloeg
schrokken we ons rot. ( 7 minuten te vroeg )
- Durf niet weer naar beneden !
- Geweldig dat jullie zoveel vertrouwen hebben in de mensheid.
- En de minuten tikken weg …. altijd op weg naar een nieuwe
toekomst
- Groningen is zo mooi !!
- Toll das aussicht.
- Fijn de gastvrijheid, hier wordt ik stil.
- Groet aan iedereen ,  Hanneke Doekes  ( Voormalig Pastor
Woldendorp ,Termunten , Borgsweer )
Er waren geen evenementen dus ook geen inkomsten maar wel
vaste lasten.
In de kerk en toren staat een collecte bus,  gelukkig voor onze
penningmeester Betsy Kamphus wisten de gasten deze te
vinden zodat de stichting Exploitatie Kerk Termunten nog niet
failliet is.
Vanaf begin november wordt de kerkdeur niet meer dagelijks
open gedaan maar bij Janny en Arno Schouwstra Joh.
Herwagiusweg 8 hangt een sleutel in het sleutelkastje in hun
portiek.
In het najaar krijgen we een podium in de kerk en wordt de
geluidsinstallatie vernieuwd, dit wordt mogelijk gemaakt vanuit
het Windfonds Delfzijl Noord en het dorpsbudget .
Hopelijk kunnen we in 2021 hiervan gebruik maken!

Steyn

Tien kleine christenen

ontvingen saam de zegen;

één nam aanstoot aan de preek,

toen waren er nog maar negen.

Negen kleine christenen,

ze baden dag en nacht;

één kreeg niet wat hij vroeg,

toen waren er nog maar acht.

Acht kleine christenen,

op de smalle weg door ‘t leven,

één vond een and’re weg zo mooi,

toen waren er nog maar zeven.

Zeven kleine christenen,

lazen elkaar de les,

één werd er boos en zei: ik ga!

toen waren er nog maar zes.

Zes kleine christenen,

actief in het kerkbedrijf;

één miste het echte protestantse,

toen waren er nog maar vijf.
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Vier kleine christenen,

zongen “abide with me”

één meende niet wat hij zong,

toen waren er nog maar drie.

Drie kleine christenen,

ieder met zijn eigen idee;

één dacht alleen maar aan zichzelf,

toen waren er nog maar twee.

Twee kleine christenen,

met z’n tweeën heel alleen,

en met ruzie wie de grootste was,

toen was er nog maar één.

Eén heel gewone christen,

vol van de lieve vree;

zijn vijand werd zijn goede vriend,

toen waren er weer twee.

Twee heel oprechte christenen,

aan het werk met veel plezier;

ze vroegen niets maar deelden uit,

toen waren er weer vier.

Vier heel bescheiden christenen,

ze hielpen dag en nacht;

en die geholpen werden hielpen mee,

toen waren er weer acht.

Acht vriendelijke christenen,

ze vroegen om Gods zegen;

maar vroegen ook een mens erbij,

toen waren er weer negen.

Negen kleine christenen,

ze hadden in mensen God gezien;

en zongen zich samen de misère uit,

toen waren er weer tien.

Tien kleine christenen,

ze brachten Hem tot leven

die niet voor kerk maar voor de

mens, Zijn leven heeft gegeven.

Tien kleine christenen,

wanneer zij leven net als HIJ

dan komen er weer net als toen,

in één dag duizend bij!

Harry Beekhuis
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