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Diensten van zondag 29 augustus t/m zondag 14 november
2021.
Er kunnen voorlopig nog geen diensten in Woldendorp
gehouden worden.

Zondag 29 aug. 9.30 ds. R. Poede
Dienst van S & T Koster: Abel Moedt

Organist: Evert Hamminga
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 5 sept. 9.30ds. H.E. v.d. Zwaag-Visscher
Koffie na de dienst Koster: Trijn Ploeger

Organist: Piet Alkema
1ste collecte: Diaconie
2de  collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat

Zondag 12 sept. 9.30 ds. v.d. Werf
Dienst in Termunten Koster: Ria Prins

Organist: Evert Hamminga
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Missionair werk.

Zondag 19 sept. 9.30 ds. Troost
Koster: Trijn ploeger
Organist: Piet Alkema
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Zending

Zondag 26 sept. 9.30 ds. R. Poede
Startzondag Koster: Gerrie Kuipers
Dienst van S & T Organist: Piet Alkema

1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Vredesweekcollecte.

5

Zondag 3 okt. 9.30ds. R. Poede
Koffie na de dienst Koster: Abel Moedt

Organist: Evert Hamminga
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Uitgangscollecte: kerk en Israël

Zondag 10 okt. 9.30ds. S. Bijl
Koster: Abel Moedt
Organist: Piet Alkema
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Uitgangscollecte: eigen jeugd

Zondag 17 okt. 9.30 ds. J. Helmantel
Dienst in Termunten Koster: Ria Prins

Organist: Evert Hamminga
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat

Zondag 24 okt. 9.30ds. E. Noord
Koster: Gerrie Kuipers
Organist: Piet Alkema
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Kerkrentmeesters

Zondag 31 okt. 9.30ds. R. Poede
Koster: Abel Moedt
Organist: Evert Hamminga
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Rode Kruis

Zondag 7 nov. 10.00 Borgsweerdienst

Zondag 14 nov. 9.30ds. R. Poede
Koster: Trijn Ploeger
Organist: Piet Alkema
1ste collecte: Diaconie
2de collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Zending.
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Zondag 21 nov. 11.00 ds. R. Poede
Laatste zondag Koster: Gerrie Kuipers
Kerkelijk jaar Organist: Evert Hamminga

1ste collecte: Diaconie
2de collecte: kerk
Uitgangscollecte: Pastoraat.

De zomer is bijna voorbij, we gaan de herfst tegemoet.

Hier worden wij geroepen door de stem van de liefde
Hier lokt ons het licht, hier geeft Gij ons
Aan elkaar en horen wij op
Van onbekende verten.

Maar niet alleen voor onszelf komen wij hier
Als geroepen, maar ook omwille van hen
Die alle licht verloren, die lijden aan hun grijze dagen
Of af moeten dalen in donkere nacht,
Die geen zin meer zien en geen zicht meer hebben.

Is voor hen niet
Het koninkrijk der Hemelen ?

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.

Herfsttijd

Begraven in de kerk en op het kerkhof van Woldendorp.

Naar aanleiding van de restauratie van de muurschilderingen in
de Petrus kerk van Woldendorp is een boekje uitgegeven. Mevr.
Greet Perdok- Ritsema heeft samen met Ingena Vellekoop
onderzoek gedaan naar de gewoontes van het begraven in
Woldendorp. U kunt een stuk geschiedenis lezen en de
achtergronden van de begraven personen. Bennie en Jetty
Beekhuis hebben een plattegrond van de begraafplaats
gemaakt. Het boekje is te koop voor
9.00 euro. U kunt contact opnemen met mevr. Greet Perdok.

Collecten.

Zondag 29 augustus is de collecte voor de diaconie. Gedurende
de  corona periode zijn er elke zaterdag bloemen bezorgd bij
iemand in onze dorpen. Financieel is het een moeilijke periode
geweest voor de diaconie, van harte de collecte aanbevolen.

De collecte op zondag 5 september is voor het
werelddiaconaat. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana
trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop hier werk te
vinden. De meeste van hen komen bedrogen uit. De Ghanese
kerk wil het vertrek uit het noorden ontmoedigen door hen
kansen te bieden in hun eigen dorpen. Met steun van Kerk in
actie kunnen ze een  praktisch vak leren, zoals kapper,
kleermaker. Ook krijgen ze onderwijs aangeboden.

Zondag 12 september is de collecte voor het missionair werk in
Nederland. De jeugd een plek geven om samen op een creatieve
manier met de Bijbel in aanraking komen.

Zondag 19 september is de collecte voor de zending. In Syrië is
de situatie nog steeds hopeloos. En nog steeds probeert de kerk
mensen zo goed en kwaad als het lukt te helpen. Ze deelt
maaltijden uit, zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk
in actie ondersteund dit belangrijke werk en helpt de kerk de
moed er in te houden.

De Vredesweek collecte is voor de Joods en Palestijnse
kinderen. De collecte van zondag 26 september is voor deze
kinderen, kerk in actie probeert deze kinderen met elkaar in
contact te brengen, ze leren van elkaars tradities en
geschiedenis, om zo begrip voor elkaar te krijgen.

Zondag 3 oktober is de collecte voor Kerk en Israël. Voor de
protestantse kerk is de relatie met het volk Israël deel van eigen
identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van
ons Christelijk geloof. De Protestantse kerk geeft hier vorm aan
door onder anderen te investeren in de relatie met het Joodse
geloof.

Zondag 10 oktober is de collecte voor onze eigen jeugd.
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Zondag 17 oktober is de collecte voor het werelddiaconaat. In
het noorden van Kameroen kunnen boeren maar 4 maanden
per jaar zaaien en oogsten. Alleen tijdens het regenseizoen.
Maar door de klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar
geworden. Met steun van kerk in actie leert de kerk de boeren
landbouwmethodes te ontwikkelen, waarmee de oogst meer
oplevert.

Zondag 24 oktober is de collecte voor de kerkrentmeesters.
Ook de kerkrentmeesters hebben geen collectes kunnen
houden in de afgelopen periode, van harte bevelen we deze
collecte bij u aan.

Het Rode kruis helpt mensen in nood. Zij kijken niet naar ras,
geloof, kleur, zij willen iedereen helpen. Mogen we op uw
financiële bijdrage rekenen? Zondag 31 oktober is hiervoor de
collecte.

Zondag 7 november wordt de dienst in Borgsweer gehouden.
Een dienst, die anders is als de anderen diensten. De collecte
wordt nog bepaald.

Zondag 14 november is de collecte voor de zending. Veel
vrouwen in Guatemala hebben te maken met discriminatie en
huiselijk geweld. Een vrouwencentrum vind dat dit moet
stoppen en strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. We gedenken hen, die zijn overleden. De collecte is voor
het Pastoraat. Naar elkaar om zien, een hand op een schouder.
De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Wij bevelen de collecten van harte bij u aan.

Het jaar door.

Als elke vreugde ontbreekt en alle leven verschraald is,
Wees Gij daar dan met uw ontferming.

Als iemand snakt naar adem, het hoofd niet boven water houd,
Wees Gij daar dan met uw liefde.

Als wij elkaar vermalen met onze woorden,
Doden met onze blikken, wees Gij daar dan
Met uw goedertierenheid.

Als in uw hulpeloze schepping wij elkaar ontbreken,
Ontbreekt Gij dan niet.

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.

Kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters zijn een aantal keren bij elkaar geweest
om de lopende zaken te bespreken. In 2022 zal de Ontmoeting
aan de buitenkant geverfd worden. Er is een nieuwe AED
aangeschaft, deze hangt bij de Ontmoeting. Na 10 jaar in
gebruik te zijn geweest moeten ze vervangen worden. Zoals u
kunt zien functioneert de verlichting op de toren van de
Petruskerk van Wagenborgen niet goed. Jan van der Laan heeft
hier aandacht aan geschonken. We hopen binnenkort de toren
van een afstand verlicht te kunnen zien. In de maanden juli en
augustus, op zaterdag, was de kerk van Wagenborgen open
voor een ieder die even binnen wilde lopen. Als teken hiervan
hing de vlag uit bij de deur. Of we hier een vervolg aan geven
wordt nog besproken. Het uurwerk van de toren van
Wagenborgen is helemaal weer bij de tijd. Het oude uurwerk zit
er nog in, maar wordt nu elektronisch ondersteund. Dank aan
dhr. Kees Maring, die zo veel jaar zorg voor het uurwerk heeft
gehad. Nu de corona maatregelen versoepeld zijn, beginnen de
diensten op 29 augustus weer. U bent van harte welkom. Ook
de Ontmoeting mag weer open, mocht u gebruik willen maken
van de Ontmoeting, neem gerust contact met de fam. Trea en
Siebo Zandinga op.
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Kerkbalans.

Dit jaar verliep de actie Kerkbalans anders als andere jaren.
Door de corona maatregelen moesten we het anders
organiseren. We zijn dankbaar dat dit voor u geen reden was
om niet mee te doen. Hartelijk dank voor uw bijdrage
en/of toezegging. Mocht u, nog niet gereageerd hebben, dit kan
natuurlijk altijd nog. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage.

Gemeenteavond.

We hopen op woensdag 10 november een gemeenteavond te
houden. Natuurlijk onder voor behoud. De financiën zullen
uitgelegd worden. Van de rekening van 2020 zal verantwoording
afgelegd worden. Ook de begroting van 2021 zal gepresenteerd
worden. Te zijner tijd zal de agenda gepresenteerd worden.

Allemaal  potloden
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Welkom terug!

Eindelijk is het dan zover dat we de gewone gang van zaken
weer kunnen oppakken. Op zondag negentwintig augustus
hebben we voor het eerst sinds hele lange tijd weer een
normale dienst. En dan gaan we vieren door vooral veel te
zingen. Want dat hebben we het afgelopen seizoen node gemist.
Zingen als balsem voor de ziel.

Zing voor de Heer een nieuw gezang

Hij laaft u heel uw leven lang

met water uit de harde steen

Het is vol wonderen om u heen

Lied 655

Corona heeft de afgelopen anderhalf jaar ons leven en de
manier waarop we kerk willen zijn nadrukkelijk bepaald.
Periodes waarop we even ter kerke konden gaan werden
afgewisseld met lange perioden waarin dit niet kon. In die
periodes heb ik wekelijks een overdenking gemaakt, maar er
gaat toch niets boven het fysiek samenkomen en samen het
geloof te beleven en natuurlijk elkaar te ontmoeten voor het
aangezicht van God.

Het lijkt erop dat we die periode langzamerhand kunnen gaan
afsluiten. Niet dat corona verdwenen is, maar de gevolgen
daarvan zullen allengs minder ingrijpend zijn in ons dagelijks
leven nu een groot deel van de bevolking gevaccineerd is.

Toch zal deze tijd ook zijn sporen nalaten. We zijn soms op een
nieuwe manier tegen dingen aan gaan kijken, andere dingen
zijn voor ons belangrijker geworden misschien. We hebben
opnieuw de waarde van vrijheid leren kennen en geleerd met
beperkingen om te gaan.

We zijn als Nederlanders meer onze eigen omgeving gaan
herontdekken en hebben daarvoor vaker de fiets gepakt of zijn
meer gaan wandelen. Ook het besef dat we ons nog meer met
het milieu moeten gaan bezighouden dringt steeds meer tot de
haarvaten van onze samenleving door.

Genoeg zaken om de komende periode over na te blijven
denken. Wat is belangrijk is in ons leven en wat is minder
belangrijk.

Maar eerst willen we gaan genieten. Genieten van het feit dat
we weer samen kunnen komen, elkaar weer ontmoeten op de
manier zoals we dat gewend waren, weer kunnen zingen,
luisteren naar het orgelspel en samen te bidden. We willen weer
samen ons geloof beleven in plaats van ieder op zijn eigen plek.
In het komende seizoen richten we ons weer op de toekomst,
we willen vreugdevol vooruitkijken en er een mooi jaar van
maken.

Ds. Raymond Poede
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Waarover zal ik zingen?

Waarover zal ik zingen

over regenjassen over het lover van geboomte

of zal ik van de liefde zingen

Waarover zal ik zingen over vliegmachines

blinkend aluminium in de zon en blauwe lucht

of zal ik zingen over de liefde

Over auto’s over steden en historie

of zal ik zingen over de liefde

Over vele vreemde dingen

over de gewone

of zal ik zingen over de liefde

Over bloemen over water

over mooie dingen of wat droevig is

of zal ik zingen over de liefde

Over tabak en vriendschap

over geur en wijn

over schepen zeilen meeuwen over ellende

over de ouderdom over de jeugd

of zal ik over de liefde zingen

Jan Hanlo - uit “Verzamelde Gedichten - 2018

Wat zingen doet

Slak liep langs Mol, die zat te schrijven.

“Wat doe je?” vroeg Slak

“Ik heb een lied geschreven voor de vogel”, zei Mol. “Over hoe
mooi de wereld is. Wil je het horen?”

“Graag, zei slak. Ze ging er voor zitten.

Mol las de tekst voor.

“Best aardig”, zei Slak.

“Morgenochtend voeren we het uit”, zie Mol. Met het vogelkoor.
Kom je luisteren?”

“Natuurlijk”, zei Slak. Dat plezier wilde ze Mol wel doen.

De volgende ochtend was Slak net op tijd. Mol stond voor de
vogels met een tak in zijn poot. “Een, twee, drie”, zei Mol. De
vogels zongen het lied. Het klonk prachtig in de vroege ochtend.
Alle andere dieren waren stil. Het hele bos was stil. Slak wist
niet wat ze moest zeggen. “Wat ongelooflijk mooi”, zei ze na een
poosje. “Hoe kan dat?

Het zijn precies dezelfde woorden die je gisteren voorlas. Maar
het voelt heel anders van binnen. Rustiger. Alsof ik de woorden
veel beter begrijp”.

“Dat is wat zingen doet”, zei Mol.

“Praten doe je vanuit je hoofd, maar zingen vanuit je ziel”.

Van Iris Boter, schrijver - Anne Koopmans, doorgever
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Beste mensen,

Na een hele lange tijd van geen kerkdiensten in onze kerken
zijn we nu weer in de gelegenheid om op zondagmorgen bij
elkaar te komen. We blijven voorzichtig en houden ons aan de
spelregels maar we kunnen weer van start gaan.

Zondag 29 augustus willen we beginnen met een feestelijk
viering met veel zang en het vieren van Schrift en Tafel. Ook is
er gelegenheid voor “ontmoeting” met koffie of thee.

Op 19 september staat de “Startzondag” gepland met als
thema: “Toekomst”.

Hoe het programma er voor die zondag uit gaat zien vraagt nog
enige voorbereiding. Via de Nieuwsbrief houden we u op de
hoogte.

Ook willen we melden dat er op 10 november een
gemeenteavond staat gepland, aanvang 19.30 uur. Ook
hierover wordt u wat betreft de agenda voor die avond
vroegtijdig op de hoogte gebracht. Het is misschien raadzaam
deze datum in uw agenda te noteren.

We hopen op een mooie en inspirerende tijd met elkaar.

Namens de Kerkenraad: Anne Koopmans

“Alsof de hemel even opengaat”

Zingen is aards en hemels. Je zingt met je hele lijf, maar
zingen is ook verbonden met spiritualiteit. Zingen is
ademen. En als de adem stroomt, waait de geest.

Met hart en ziel samen zingen is in de coronacrisis niet
toegestaan vanwege de kans op verspreiding van het virus. Al
meer dan een jaar klinkt er geen samenzang of koorzang meer,
ook in onze kerken. Veel mensen ervaren het niet samen
kunnen zingen als een groot gemis.

Het onzegbare

Waarom is samen zingen zo belangrijk? Welke betekenis heeft
het voor mensen? Uit onderzoek komt naar voren dat samen
zingen verbindend werkt. Mensen, ook in mijn omgeving, geven
aan dat ze de ervaring van verbondenheid missen. Tijdens het
zingen voegen mensen hun stem in de gezamenlijke klank van
hun kerkgemeenschap. Dan gebeurt er iets dat heel moeilijk in
woorden te vatten is. Iemand zei: “Al die mensen storten hun
hart en ziel uit in perfecte harmonie. Dat staat symbool voor
wat we nodig hebben in deze wereld, in deze tijd”.

Tijdens het zingen in de liturgie, in de viering, als er luisterend
wordt afgestemd, gebeurt er iets dat boven het hier en nu, het
alledaagse uitstijgt: het onzegbare. Wat mij persoonlijk altijd
weer ontroert is het moment dat ieder weer uitgenodigd wordt
om zijn of haar stem te laten horen, verbonden in de Lofzang. (
Willem Barnard zei het al: Houdt de Lofzang gaande )

Laten we hopen dat er over niet al te lange tijd weer
gemeentezang mogelijk is en dat de lofzang weer voluit zal
klinken.

Anne Koopmans
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Kerk Termunten Boekenmarkt en Expositie.

Veel boeken worden gelezen en daarna in de boekenkast of in
een doos op zolder gezet, vaak kijkt men er jaren niet meer
naar om en op een gegeven moment is de boekenkast en zolder
vol.
Er is een paar jaar geen evenement, zomermarkt en concert in
de kerk van Termunten geweest eerst wegens een grote
restauratie en vervolgens kwam de Corona.
Om dit jaar toch een voorzichtig begin te maken met
evenementen en onder voorbehoud van de dan geldende
Corona maatregelen organiseren we op 9 en 10 oktober een
boekenmarkt en er is een expositie van schilderijen van Frans
Brommer.
De bedoeling is dat men zijn eigen boeken gaat verkopen,
belangstellenden voor een tafel kunnen zich opgeven bij Ria en
Steyn Prins Bongiusweg 7 of via de mail
kerktermunten@gmail.com
Indien men wel boeken over heeft maar niet in staat is zelf de
boeken te verkopen of te brengen dan kunnen ze ook worden
opgehaald en door vrijwilligers worden verkocht, de opbrengst
is dan voor de Stichting Exploitatie kerk Termunten. Als er
boeken overblijven en men neemt ze niet zelf weer mee naar
huis dan gaan ze naar de kringloop.
Deelname is gratis.

75 jaar en ouder 2021

Mw. A.L. Kuper                                              Hoofdweg 78

(05-07-1940)

Mw. L.D. Bult Smit                                        G Boelmanweg 76

(07-07-1943)

Mw. H. Wolthek Bron                                     Klokkenborg 15

(10-07-1943)

Mw. J.K.J. de Boer                                         H L Emmensweg 10

(23-07-1945)

Dhr. J. Snijder                                               Fam. Bronsweg 8

(07-08-1946)

Dhr. A. Zoer                                                   Fam.Bronsweg 2d

(30-08-1944)

Dhr. H.J Zwiers                                              Menterne 16

(03-09-1946)

Mw. H. van Vianen- Lalkens                          Klokkenborg 52

09-09-1939)

Mw. G. van Antwerpen- Zandinga                  G Boelmanweg 17

(12-09-1937)

Mw. E. Haan- Zandinga                                  Zuidbulten 20

(13-09-1940)

Mw. W.Kuipers                                                de Hoogte 1

(25-09-1939)
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Mw. J.T van Utrecht- Portier                           Tonnistil 46

(26-09-1939)

Dhr. J. Heeres                                                  H L Emmensweg 26

(02-10-1939)

Dhr. K.Damstra                                                Hoofdweg 69

(07-10-1946)

Mw. G.T Dijkema                                             Hoofdweg 196

(18-10-1946)

Mw. J.Timmer- Musch                                      De Eiken 6

(06-11-1939)

Van harte gefeliciteerd

Jubilea

20-08-2021 Dhr.en Mw. Enderlé, De Hoogte 8A Wagenborgen

40 jaar getrouwd

22 -09- 2021 Dhr.en Mw. Maring  De Wilgen 3 Wagenborgen

60 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd

Bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

02 mei    fam. Boer                                   Akelei            10

09 mei    dhr.en mw. Oosterom                de Hoogte       33

16 mei    dhr.en mw. Bierma                    De Borgen        2

23 mei    dhr. Viel                                     Menterne         1

30 mei    dhr. en mw. Zandinga                Tonnistil        10

06 juni    mw.M. IJpema                           Oosterweren  15

13 juni    Dhr.en Mw. Stoutmeyer             Hoofdweg      23

20 juni    mw.Wind                                   Poststraat      2 Siddeburen

27 juni    Dhr.en Mw. van Vianen             Klokkenborg  52

04 juli     fam. Drent                                  Klokkenborg    2

11 juli     mw. Schortinghuis                     De  Horst           Nieuwolda

11 juli     mw. van Vianen                          Van Julsinga          Delfzijl

18 juli     dhr.en mw. Zoer                         Fam.Bronsweg 2d          

25 juli     mw. Bierling                                Menterne         11

01 aug    dhr.en mw. van Antwerpen          G Boelmanweg 17

08 aug    dhr. en mw. Oosterom                  de Hoogte        33

15 aug    Mw. E. de Jong                             de Berken         7

Giften diakonie

Afgelopen maanden hebben wij van een aantal gemeenteleden een
gift mogen ontvangen waarvoor wij u hartelijk dank willen zeggen.

Namens de diakonie

                   



Het vrouwencontact opgericht op 28-11-1984 wordt per 31-12-2021

beëindigt en de bezoekjes worden verder onder verantwoording

van de diakonie geregeld.

02-09-1944 A.Schouwstra Joh.Herwagiusstr.8 Term.

08-09-1945 mw.H.E.Elzerman-v.d.Vegt Munster 8 Wold.

09-09-1941 mw.W.Reineking-Wolterman Schepperbuurt 18 Tmzijl

28-09-1943 mw.F.Muntinga-Hofstra Zwaagweg 26 Wold.

01-10-1933 mw.J.v.d.Werf-Meijerhof A.E.weg 21 Wold.

15-10-1946 R.Werkman de Zijlen 7 Tmzijl

28-10-1940 mw.G.R.Perdok-Ritsema A.E.Gorterweg 15 Wold.

30-10-1940 P.Iliohan Zwaagweg 30 Wold.

19-11-1945 J.D.Westerhof A.E.Gorterweg 13 Wold.
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Beste mensen,

Er is een paar jaar geen evenement, zomermarkt en concert in
de kerk van Termunten geweest, eerst wegens een grote
restauratie en vervolgens kwam de Corona.
De kerk is wel geopend voor ( solitair ) bezoek en hier is veel
gebruik van gemaakt, het vorig jaar ongeveer 2000 bezoekers
van heinde en verre en dit jaar zijn het er nog meer, ook omdat
de kerk een stempelpost is van het Pronkjewailpad.
Nu het weer is toegestaan willen we weer voorzichtig beginnen
met activiteiten .

Kerk Termunten Boekenmarkt en Expositie.
Veel boeken worden gelezen en daarna in de boekenkast of in
een doos op zolder gezet, vaak kijkt men er jaren niet meer
naar om en op een gegeven moment is de boekenkast en
zolder vol.
Om dit jaar toch een voorzichtig begin te maken met
evenementen en onder voorbehoud van de dan geldende Co-
rona maatregelen organiseren we in de kerk op 9 en 10
oktober een boekenmarkt en er is een expositie van
schilderijen van Frans Brommer.
De bedoeling is dat men zijn eigen boeken gaat verkopen,
belangstellenden voor een tafel kunnen zich opgeven bij Ria en
Steyn Prins Bongiusweg 7 of via de mail
kerktermunten@gmail.com
Indien men wel boeken over heeft maar niet in staat is zelf de
boeken te verkopen dan kan men ze na afspraak ook  brengen
en worden ze door vrijwilligers verkocht, de opbrengst is dan
voor de Stichting Exploitatie kerk Termunten. Als er boeken
overblijven en men neemt ze niet zelf weer mee naar huis dan
gaan ze naar de kringloop.
Deelname is gratis.

Met een vriendelijke groet
Steyn
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Kindernevendienst

12/09 Evelien
26/09 Tinka
10/10 Marjan
24/10 Evelien
07/11 Tinka
21/11 Marjan
05/12 Evelien

Heeft u kinderen die u naar de oppasdienst wilt sturen, dan
van tevoren graag even bellen.




