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Diensten van zondag 1 mei tot zondag t/m zondag 26

juni 2022.

Zondag 1 mei 9.30u
Koffie na de dienst

Zondag 8 mei 9.30u

Zondag 15 mei 9.30 u

Zondag 22 mei 9.30 u

Prof. Dr. E. Noort

Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn

Collecten: diaconie en kerk.
Uitgangscollecte:

kerkrentmeesters

ds. A. Visser

Koster: Abel
Collecten: Diaconie en kerk.

Uitgangscollecte: Kerk in actie.

ds. R. Poede

Organist: Evert Hamminga
Koster: Gerrie

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte: voor eigen diaconie

ds. Y de Groot

Organist: Piet Alkema
Koster: Trijn.

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte: eigen jeugd.

Zondag 29 mei 11.00 u

Zondag S juni 9.30 u
Koffie na de dienst
Pinksteren

Zondag 12 juni 10.00 u

Zondag 19 juni 9.30 u

Zondag 26 juni 9.30 u
Dienst van S & T

ds. R. Poede
Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel

Collecten: diaconie en kerk
Uitgangscollecte: bloemenpotje

ds. R. Poede
Organist: Wim van der Laar
Koster: Abel
Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte: eigen jeugd

Borgsweerdienst in Borgsweer

ds. J. Goorhuis

Organist: Evert Hamminga
Koster: Trijn

Collecten: diaconie en kerk

Uitgangscollecte: Rode Kruis.

ds. R. Poede

Organist: Evert Hamminga
Koster: Abel.

Collecten: diaconie en kerk
Uitgangscollecte:

onderhoud orgels.



Zomertijd.

Wij wonen op de aarde
En, naar wij vertrouwen,
Ook onder de hoede van de hemel.

Maar zo snel maakt tegenwind

Ons moedeloos, een stuurloos schip
Zonder haven, zonder doel

En hoe donker kan de nacht lijken,
Waarin wij aan onszelf zijn overgelaten

En de hemel gesloten.

Laat het ons niet ontbreken
Aan de nabijheid van uw Zoon
Die os met goede moed

Is voorgegaan,

Zich niet door angst liet lijden

Maar door louter liefde.

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.

Collecten.

Zondag 1 mei is de collecte voor de kerkrentmeesters. Met
hulp van uw bijdrage kunnen de kerkrentmeesters de
gebouwen onderhouden.

Zondag 8 mei is de collecte voor kerk in actie. In het noorden
van Nigeria zijnruim 2 miljoen christenen en moslims op de
vlucht voor geweld. Een deel wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen. Nigeriaanse kerken steunen
vluchtelingen op hun nieuwe plek.

Zondag 15 mei is de collecte voor onze eigen diaconie. Zij
zorgen dat de bloemen in de kerk iedere zondag naar iemand
gaan die aandacht nodig heeft.

Voor onze eigen jeugd is de collecte van zondag 22 mei.

Zondag 29 mei is de collecte voor het “bloemenpotje”. De
diaconie zorgt dat er iedere zondag een bloemetje naar iemand
toe gaat.

Zondag 5 juni is de collecte voor de diaconie, dit is de
Pinksterzondag.

In de Borgsweer dienst, van zondag 12 juni, wordt het doel
van de collecte op de zondag bepaald.

Voor het Rode Kruis is de collecte van zondag 19 juni. Voor
mensen in nood geeft het Rode Kruis hulp. Medicijnen,
onderdak, voedsel, wat maar nodig is.

Onze gemeenste heeft 2 orgels. Zij hebben geregeld een
onderhouds beurt nodig. Zondag 27 juni is de collecte voor
onze orgels.

Van harte bevelen we de collecten bij u aan.



Autodienst

Als u naar de kerk wilt gaan, WiIi halen u graag op. Neem
contact op met Trijn Ploeger, tel. 06 10470532.

Over Contact.

In het vorige nummer van Contact hebben wij u gevraagd om
een bijdrage te geven voor ons kerkblad. Wij willen u hartelijk
bedanken voor uw bijdrage. Mocht u er nog niet aan gedacht

hebben, u kunt uw bijdrage storten op rekening nummer:

NL RABO 97 0366.9026.52.

Solidariteitskas.

Ieder jaar draagt onze gemeente geld af voor de
Solidariteitskas. Dit is een fonds binnen de Protestantse
Kerk Nederland, om gemeenten financieel te helpen. Zijn
ondersteunen kerken die financiéle hulp nodig hebben om
een predikant of pastoraal werken voor een bepaalde tijd te
betalen. Het bedrag wat betaald moet worden per lid is €
fIO,gO. Wij vragen u om een bijdrage te gegeven voor dit
onds.
U kunt uw bijdrage storten op rekening nummer: NL 97
RABO 0366.9026.52.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Ontmoeting.

Zoals u wellicht hebt gezien is de Ontmoeting aan de
buitenkant geverfd. Ook is de kleur veranderd naar fris
groen. Het ziet er weer keurig uit.

Ook binnenin is het één en ander veranderd. De zalen zijn
voorzien van nieuwe planten, mooie decoratieve objecten in
de vensterbanken. We willen ook graag nog iets aan de
wanden maken, er zijn al een aantal mensen die hier iets
voor hebben, binnenkort komt er een railsysteem aan de
muur, zodat we gemakkelijker iets anders neer kunnen
hangen.
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In de grote zaal zit een hele holle klank. Er komen daarom in
de hoeken stroken gordijnen, zodat dit probleem opgelost
wordt. Het duurt echter tot half juni voor dat deze er komen
te hangen.

Al met al zijn het nu mooie en gezellige ruimtes om te zijn.

Kerkrentmeesters.

De rekening van 2021 is voorgelegd aan de kerkenraad. De
kerkenraad heeft haar goedkeuring hieraan gegeven. Met
dank aan de boekhouder.

In februari raasde er een storm over ons heen, ook de kerk
van Wagenborgen had schade. Een aantal dakpannen waren
er afgewaaid, dit is weer hersteld. Ook een zonnescherm was
beschadigd. Nogmaals willen wij u bedanken voor uw
bijdrage voor Kerkbalans. Alle toezeggingen zijn nog niet
binnen, u kunt het hele jaar uw bijdrage/ toezegging betalen.

De hokjes bij de kerk zijn nodig toe aan een schilderbeurt,
dit zal binnenkort gebeuren.

De heg rond de kerk is ingekort, zodat men beter uitzicht
heeft op de weg en minder last heeft bij het wegrijden.




Pinksteren.

Kom, schepper, Geest,
Neem op uw vleugels

Wie diep vallen,

Oververmoeid en troosteloos.

Kom, Schepper, Geest,
En verwarm
Wie verkild,

Liefdeloos én onbemind.

Kom, Schepper, Geest,
En zucht met ons mee

Om heel de aarde;

Dat graf van begeerte en macht.

Kom, Schepper, Geest
Neem ons allen mee

Op de vleugels van uw erbarmen.

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.
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Vrijheid

Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen
al die schuldeloze slachtoffers ziet staan

die daarginds bij het gevecht zijn omgekomen

en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan.

En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten
dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld,

die het bloed en de ellende niet vergeten

en voor wie nog steeds een mensenleven telt.

Droom maar niet te veel van al die dode mensen,
droom maar fijn van overwinning en van macht.
Denk maar niet aan al die vredeswensen.
Mijnheer de president, slaap zacht.

(Boudewijn de Groot)

In mijn geboortejaar zong Boudewijn de Groot dit lied, toen
als protest tegen de oorlog in Vietnam. Maar helaas 57 jaar
later is deze tekst weer actueel. Maar eigenlijk zijn er de
afgelopen jaren genoeg plekken geweest waar deze tekst op
van toepassing was en is.

Over een paar dagen staan ook wij stil op 4 mei en vieren we
op S mei de bevrijding. We staan op 4 mei stil bij de
gevallenen in de oorlog en bij hen die in de vredesocyl)eraties
nadien zijn omgekomen. Dit jaar zal dat een bijzondere
dimensie hebben. De oorlog is niet zo ver weg als wij altijd
hoopten. In Europa wordt op dit moment een strijd op leven
en dood gevoerd met alle gruwelijkheden die daar schijnbaar
bij horen. We worden iedere keer weer opgeschrikt door
gruwelijke bombardementen, op scholen, ziekenhuizen en
treinstations. En als je denkt dat het niet erger kan, blijkt
het nog altijd erger te kunnen.

Maar zoals Boudewijn de Groot al zon% de man in het
Kremlin doet het ogenschijnlijk niets, hij droomt alleen van
overwinning en van macht.

De oorlog in de Oekraine doet ons juist in deze dagen weer
stilstaan bij het feit hoe belangrijk het is dat wij in een vrij
land leven, in vrijheid. Iets dat we misschien soms als iets te
vanzelfsprekend zijn gaan zien. Het doet ons beseffen dat de
vrijheid fragiel, breekbaar is en dat dat iedere dag onderhoud
nodig heeft. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, soms moet er,
zoals in de Oekraine, voor gevochten worden.



Op 5 mei vieren we de bevrijding, laten we dat ook vooral doen.

En laten we staan voor die vrijheid dat iedereen zijn leven mag
inrichten zoals hij of zij dat wil. Dat we hier vrijuit mogen
spreken en kritiek hebben op onze regering zonder dat we
daarvoor in een strafkamp komen.

Die vrijheid willen we bewaken en dat betekent ook dat we
elkaar de ruimte gunnen en dat we het met elkaar oneens
kunnen en durven zijn. Want dat ontbreekt er nog wel eens
aan de laatste tijd. Bedreigingen, zelfs doodsbedreigingen aan
de mensen van de media, of de politiek. Dat zet ook onze
vrijheid onder druk en daar moeten wij ons tegen teweer
stellen. Want de vrijheid voor jou betekent de vrijheid van de
ander, wat je jezelf gunt moet je de ander ook gunnen.

Vrijheid is een kostbaar goed en daarom vieren we op 5 mei
hartstochtelijk vieren dat wij die vrijheid hebben.

Ds. Raymond Poede
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Gemeenteavond - aankondiging
Beste mensen,

We willen nu al mededeling doen dat er op woensdag 15 juni
een gemeenteavond gepland staat. De avond staat geheel in het
teken over de toekomst van de kerk.

Voor deze bijeenkomst hebben we uitgenodigd ds. de Waal uit
Nijland, een dorp in Friesland gelegen tussen Sneek en
Bolsward. Deze predikant heeft onlangs een proefschrift
eschreven over het onderwerp: “De toekomst van de kerk
igt, hoe spijtig ook, bij ouderen”. Over dit thema wil hij zijn
visie met ons delen.

Daarnaast zal ook ons toekomstig Beleidsplan voor de
komende jaren aan de orde komen waarbij u als gemeentelid
uw wensen en suggesties kunt uiten.

De avond begint om 19.30 uur in “De Ontmoeting” in
Wagenborgen.

Van harte genodigd natuurlijk.

Namens de Kerkenraad, 19 april 2022.
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De bloemen gingen met een hartelijke groet naar:

13 febr. Mw Oosterom
Wagenborgen

20 febr. Dhr Huizinga
Siddeburen

27 febr. Dhr en Mw van Rosmalen
Wagenborgen

06 mrt Mw E Haan
Wagenborgen

13 mrt Dhr en Mw Zijlstra Weerdenburg
Wagenborgen

20 mrt Dhr en Mw Beltman Kunst
Wagenborgen

27 mrt Mw H de Jong
Woldendorp

27 mrt Fam.Luttje
Wagenborgen

03 apr Dhr en Mw Krijgsman
Borgsweer

10 apr Mw A v/d Molen Klunder
Wagenborgen

17 apr Dhr H van Vianen Mw A Visser
Wagenborgen

De Hoogte 33
Ufkenshuis
Hoofdweg 56
Zuidbulten 20
Hoofdweg 109
Menterne 22
Trambaan 7
Hoofdweg 158

Borgsweer 29

G Boelmanweg 54

Tonnistil 1
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75 jaar en ouder 2022

Mw T Buze Kuiper
Termunterzijl

(01-05-1945)

Dhr G Hak
H.Berrelkampstraat 25 Woldendorp

(03-05-1946)

Dhr K van Dijk
M.Coendersbuurt14 Termunterzijl

(05-05-1945)

Dhr J Puister
Woldendorp

(10-05-1947)

Mw T Werkman Heethuis
Termunterzijl

(11-05-1946)

Dhr A G Ufkes
Wagenborgen

(18-05-1947)

Mw Hartsuiker Luttjeboer
Siddeburen

(20-05-1932)

Mw L G Bakker Bultjer
Termunterzijl

(22-05-1940)

Mw R Westerhof Ritsema
Woldendorp

(03-06-1946)

Mw W Boneschansker Nuus
Woldendorp

(08-06-1932)

Mw H E Iliohan Postma
Woldendorp

(08-06-1940)

Scheppersbuurt 30

Burg Garreltsweg 53A

De Zijlen 7

De Hoogte 35

Ufkenshuis

A. Verburghwijk 15

A E Gorterweg 13

Groenelaanl1?2

Zwaagweg 30

Van harte gefeliciteerd
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Huwelijksjubileum

Dhr. en Mw. Alkema Patrijs 30 Siddeburen
(10-05-2022) 50 jaar getrouwd

Dhr. en Mw. Werkman De Zijlen 7 Termunterzijl
(12-05-2022) 55 jaar getrouwd

Dhr. en Mw. Westerhof De Vennen 1 Woldendorp
(16-05-2022) 25 jaar getrouwd

Dhr. en Mw. v/d Broek
(03-06-2022) 45 jaar getrouwd

Tonnistil 16 Wagenborgen

Dhr. en Mw. De Waal
(16-06-2022) 55 jaar getrouwd

AE weg 59 Woldendorp

Van harte gefeliciteerd
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Het rooster voor de kindernevendienst voor de komende
tijd:

24 april Marjan
8 mei Tinka

22 mei Evelien
S juni Marjan
19 juni Tinka

3 juli Evelien

Groet, Evelien

Dienst van Palmpasen, palmpasenstokken met
broodhaantje er boven op
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Bij een school in Midwolda, ooievaar had mooie boomstam
gevonden. De buurt heeft dit aangepast en er iets moois van
gemaakt. Hulde!!!
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