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Hemelvaart  30 mei Ds. G.W. van der Werff
Finsterwolde 9.00 uur

Zondag 2 juni  9.30u ds.mr. R. Poede, Wittewierum
koffie na de dienst Organist:

Koster: Gerrie Kuipers
Kindernevendienst: Tinka
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: Onderhoud orgels

  Wagenborgen

Zondag 9 juni 11.00u   ds.mr. R. Poede, Wittewierum
  Organist: Piet Dijkhuis
  Koster: Tonny
  Kindernevendienst: Marjan
  Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
  Uitgangscollecte: Pinksterzending

                                    collecte
Woldendorp

Zondag 16 juni 9.30 u  Mw. G. Huis
  Organist: Evert Hamminga
  Koster: Trijn Ploeger

        Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
  Uitgangscollecte: Kerkrentmeesters
           Wagenborgen

Zondag 23 juni 10.00 u Borgsweerdienst

Zondag 30 juni 9.30 u  Ds. mr. R. Poede, Wittewierum
 Organist: Zacharia W.
 Koster Ria Prins

        Collecte: 1e diaconie, 2e Kerk
        Uitgangscollecte: Onderhoud

   kerkelijke gebouwen
             Termunten
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Diensten van 5 mei tot en met 7 juli 2019.

Zondag 5 mei. 9.30u ds. Y de Groot, Groningen
Koffie na de dienst Organist: Piet Alkema

Koster: Gerrie Kuiper
Kindernevendienst: Tinka
Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat

Wagenborgen

Zondag 12 mei. 9.30u ds.Tj. Huisman, Zeerijp
Organist: Evert Hamminga
Koster: Bennie Beekhuis
Kindernevendienst:  Nanda
Collecten: 1ste diaconie, 2de kerk
uitgangscollecte: Eigen jeugd

Woldendorp

Zondag 19 mei. 9.30u  ds. mr. R. Poede, Wittewierum
`   Organist: Piet Alkema

  Koster: Trijn Ploeger
  Kindernevendienst: Garrelt
  Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
  uitgangscollecte: Ronald

                                   Mac.Donaldhuis
Wagenborgen

Zondag 26 mei  9.30u  drs. mw. A.P. de Kruijf, Assen
  Organist: Zacharias W.
  Koster: ??
  Kindernevendienst: Evelien
  Collecte: 1ste diaconie, 2de kerk
  Uitgangscollecte: Diaconie

Woldendorp
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Zondag 7 juli 9.30 u Ds. A. Troost
Organist: Piet Alkema
Koster: Abel Moedt
Collecte:  1e diaconie, 2e Kerk
Uitgangscollecte:
Binnenlandsdiaconaat
    Wagenborgen

Collecten

Zondag 5 mei is de collecte voor het werelddiaconaat. Wij
vieren op deze dag onze vrijheid, want vrijheid is niet
vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen onder de
burgeroorlog, die al meer dan 7 jaar duurt. Ook de Syrische
kerken lijden hieronder. Zij bieden hulp, laten wij hun
vandaag ook hulp bieden.
Onze kinderen mogen iedere zondag samen komen om op
hun manier de zondagse viering te vieren. Zondag 12 mei
is de collecte voor hun.
Zondag 19 mei is de collecte voor het Ronalds Mc. Donalds
huis. Ronnie Zoer doet elk jaar mee aan een fietstoer voor
dit doel, ook wij mogen onze bijdrage geven.
Zondag 26 mei is de collecte voor de diaconie van onze
gemeente.
Zondag 2 juni is de collecte voor onze orgels. Deze orgels
hebben onderhoud nodig, want een viering heeft orgel
muziek nodig.
Pinksteren vieren we op 9 juni, de Pinksterzendingscollecte
is voor de bijbelverspreiding op het Chinese platteland. De
Bijbel wordt vertaald in het Chinees, het Nieuwe Testament
is al klaar. Ze zijn nu bezig met het Oude Testament.

Zondag 16 juni is de collecte voor de kerkrentmeesters.
De collecte van zondag 23 juni is voor de vergeten
vluchtelingen in Nigeria. In het noorden zijn steeds meer
mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en
landbouwgronden zijn verwoest, ze zijn bang en
getraumatiseerd. Samen met de lokale kerken, wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschap,
om samen weer een toekomst op te bouwen.

Wij hebben in onze gemeente oude kerken, deze hebben
onderhoud nodig. De collecte van 30 juni is dan ook voor
onze kerken.
Zondag 7 juli is de collecte voor het binnenlands diaconaat
Maar liefst 1 op de 9 kinderen groeit in armoede op in
Nederland. Kerk in actie wil 5.000 kinderen blij maken met
een vakantie tas. Helpt u mee ?
Van harte bevelen we de collecten bij u aan.

Oud papier.

Zaterdag 18 mei en 15 juni haalt de Eems Dollard
gemeente het oud papier weer op in Wagenborgen.  We
vragen nogmaals om extra hulp deze zomer, omdat een
vaste medewerker tot oktober niet aanwezig is, we
vertrekken om 9.00 uur vanaf de Ontmoeting. Mogen we op
uw hulp rekenen?

Kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters zijn een aantal keren in vergadering
bij elkaar geweest. De lopende zaken worden besproken.
Ook de voortgang van de renovatie van de Ontmoeting komt
aan de orde. Er zijn een aantal vergaderingen geweest met
de betrokken bedrijven en commissies om te kijken hoe
alles te laten verlopen.
De kerk van Woldendorp is erg vochtig, hier zal aandacht
voor zijn. Het orgel van Woldendorp heeft schade door de
renovatie van de kerk, er zit stof in. De pijpen zitten
hierdoor dicht.
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Mensen dromen

Ieder mens droomt wel eens. En dan bedoel ik niet die dromen
die we ‘s nachts hebben, de boze of juist leuke dromen, de
dromen waarin je de dag verwerkt. Ik bedoel de dromen die
juist nog moeten uitkomen. Dromen over de toekomst: wat je
nog wilt doen of worden. Vroeger werd mij altijd gevraagd wat
wil je later worden. En daar had ik wel ideeën over; ik wilde
rechter worden of advocaat. Ik ben inderdaad rechten gaan
studeren en ook keurig afgemaakt, maar was dat nu mijn
droom? Nee, hoe meer ik rechten studeerde hoe meer ik
begreep dat mijn dromen elders lagen. En dan kun je natuurlijk
zeggen ach laat maar, maar dat heb ik gelukkig niet gedaan.
Ik heb toch mijn droom gevolgd en ben na mijn studie rechten
Theologie gaan studeren om predikant te worden. Mijn droom
is en was het om betekenis te geven aan mijn leven en dat van
anderen. Om mensen met elkaar te verbinden en mensen met
God te verbinden. Ik ben tot op de dag vandaag blij dat ik die
droom heb gevolgd, mij niet heb laten tegenhouden door al
die mensen die zeiden zou je dat nog wel doen, je kunt toch
ook nu een mooie baan krijgen.
Het volgen van je droom geeft voldoening aan je leven en zin.
We hebben het ook nodig om te blijven dromen. Als je geen
dromen meer hebt wat blijft er dan nog over? Dromen geeft de
mens energie, je kijkt ergens naar uit, je hebt een stip op de
horizon waar je heen wil.

En die dromen hoeven niet persé  groot te zijn, natuurlijk
dromen we allemaal er wel eens van wat we zouden doen als
we een prijs in de loterij zouden winnen. Een huis, de kinderen,
mooie auto. En dat zijn natuurlijk ook mooie dromen, maar
het gaat mij over onze persoonlijke dromen. Wat wil je nu
dolgraag nog een keer doen, wat zou je willen veranderen.

Zo zag ik laatst een filmpje waarin iemand zei een karaoke
taxi te willen beginnen. Ik vind dat prachtig om te zien, mensen
die hun dromen willen proberen te realiseren.

En iedereen heeft dromen, u en ik, en nogmaals dat hoeft niet
hemelbestormend te zijn. Dat kan hem liggen in hele kleine
dingen. Laten we vooral blijven dromen, want alleen dat zorgt
ervoor dat we de wereld een beetje beter maken en niet
verzanden in oeverloos gezeur en geklaag. Want wie klaagt en
geen dromen heeft, die heeft de ander en de wereld en vooral
zichzelf geen toekomst te bieden. Durf te dromen dus!

Ds Raymond Poede

Pinksteren.

Uw heilig vuur zoekt onderdak bij mensen,
een huis, een lichaam.
Uw Adem raakt ons aan.

Maar wachten maakt ons moe
en niet zelden is de nacht duister-
ga dan over ons op als de zon !

Deel met ons de dag en geef ons
in de Geest van Uzelf:
diepe blijdschap, ware wijsheid en de moed
om getroost te leven in deze wereld.
In het volste vertrouwen dat Gij zelf
bij ons zijt, mét ons gaat.

Uit: Bij gelegenheid, van Sytze de Vries.

Van harte welkom in onze gemeente

In de viering van zondag 17 maart in de Petruskerk van
Wagenborgen hebben we Henny en Piet Alkema welkom
geheten in de gemeente. Het echtpaar komt van de Prot.
Gemeente van Siddeburen. Piet kennen we natuurlijk al
heel lang als vaste organist van de kerk van Wagenborgen.
We hopen van harte dat zij zich thuis voelen in onze
kerkelijke gemeenschap.

Anne Koopmans
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Even terug in de tijd.....

Het feest van Pasen ligt weer achter ons. De voorbereiding
daarvan in de Veertigdagen, met inspirerende teksten als
cadeautje uit de Veertigdagenkalender. En dan vanaf
Palmzondag, waarin de kinderen met Palmpasen-stokken de
kerk van Woldendorp binnenkwamen. Vervolgens de Stille
Week met haar verstilde avondgebeden iedere avond in de
Petruskerk van Wagenborgen waren momenten om te
koesteren. Witte Donderdag met haar viering van brood en
wijn en Goede Vrijdag in Woldendorp waar de “Johannes-
Passie” werd gelezen en bezongen. Bijzonder...

En dan, het hoogtepunt van al deze dagen: De Paaswake,
waarin het “Licht” opnieuw werd binnengebracht en alle
aanwezigen zijn of haar kaarsje aan de Paaskaars in
processie konden ontsteken. In al deze vieringen klonk
prachtige muziek van het orgel met soms indrukwekkende
gezongen teksten van nieuwe liederen.

De Paasmorgen-viering begon met een heerlijke en gezellige
brunch in “De Ontmoeting” om vervolgens in de kerk het
feest van Pasen te vieren. De kinderen van de
Kindernevendienst sloten hierbij hun project af.

Ik wil hierbij iedereen hartelijk bedanken die een steentje
hebben bijgedragen voor het werk wat gedaan moest worden
om al deze gebeurtenissen te doen slagen.

Volgens mij kunnen we terugkijken op een “mooie tijd”.

Anne Koopmans

Palmpasen in Woldendorp

Goede Vrijdag in de kerk van Woldendorp

Paasmorgen – Brunch in “De Ontmoeting” – foto: Anne
Koopmans

Paasmorgen-viering in de Petruskerk van Wagenborgen –
foto: Anne Koopmans
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75 jaar en ouder

Mevr. Hartsuiker Luttjeboer Menterne 21

(20-05-1932)

Dhr. N.J. Oosterom De Hoogte 33

(24-05-1944)

Mevr. S. Heeres Hagenus H L Emmensweg 26

(25-05-1943)

Dhr. E.A. Timmer Zuidbulten 18

(27-05-1937)

Dhr. A.E. Utrecht Tonnistil 46

(31-05-1938)

Dhr. J.Kamminga Kerkstraat 25

(02-06-1944)

Mevr. J.W. Doornbos Bouwman Kerkstraat 30

(27-06-1944)

Mevr. A.L .Kuper Hoofdweg 78

(05-07- 1940)

Mevr. L.D. Bult Smit G Boelmanweg 76

(07-07-1943)

Van harte gefeliciteerd

De bloemen gingen met een hartelijke groet naar :

24 febr fam. Luitjens Hoofdweg 50

03 mrt Dhr en Mevr. Timmer Zuidbulten 18

10 mrt Dhr en Mevr. Bosma Fam Bronsweg 6

17 mrt Mevr. A vd Molen Klunder G Boelmanweg 54

24 mrt Dhr en Mevr. Brouwer De Wilgen 20

31 mrt Mevr. Bierling Pakes Menterne 11

07 apr Dhr en Mevr. Moedt Tonnistil 11

14 apr Mevr. Kuiper Riepma Ufkeshuis Siddeburen

21 apr Dhr. H J Zwiers Menterne 16

28 apr fam. vd Veen Kerkstraat 76

Huwelijksjubilea

Dhr en Mevr. van Utrecht Tonnistil 46 Wagenborgen

( 12-06- 2019) 60 jaar getrouwd

Dhr en Mevr. van Rosmalen Hoofdweg 56 Wagenborgen

( 29-06- 2019) 40 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd

Bedankjes

We hebben €40,00 aan giften mogen ontvangen

Namens de diaconie onze hartelijke dank
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Kinderfeestje Bertjan in de Ontmoeting

75 jr. en ouder

22-05-1940  mw. L.G.Bakker- Bultjer, A. Verburghwijk 15
 Termunterzijl.

30-05 1941  A.W. Scholtens-Hasselaar, H.Berrelkampstraat 24
 Woldendorp.

08-06-1940  mw. Iliohan-Postma, Zwaagweg 30 Woldendorp

 17-06-1939   mw. E.Kamphuis-Wezeman, M.Coendersbuurt 37
 Termunterzijl.

19-06-1932   mw. G.T.M. v.d.Scheer-Hindriks, P.Muntinghepad 1
  Termunten.

24-06-1943  A.K. Oosterbeek, A.E.Gorterweg 22 Woldendorp

26-06-1943  H.B. Meijerhof-Bouwman, Borgsweer 35a Borgsweer.

06-07-1942  F.M. Noordam-de Koning, Lalleweer 7 Borgsweer.

Gefeliciteerd
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Paasmorgen – Kerkplein – RTV-Noord komt even langs –
foto: Anne Koopmans


